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Kiel Uyuşturucu Bir İlaç Gibiydi. 
Terri'yi arzudan çılgına çeviriyor ve mantıksız davranmasına neden oluyordu. Ama ne yazık 
ki, genç kızı istediği için öpmüyor, hatta ondan nefret ediyordu. 
Bölüm Bir 

Bir lastik patlama sesi duyan Terri birden şaşırdı ve arabayı düz tutabilmek için büyük bir 
çaba harcadı. Lastik de patlayacak günü bulmuştu hani! 

Gri bir şerit gibi göz alabildiğine uzayan yolda kimseler yoktu. Hep böyledir zaten,' diye 
düşündü. “İhtiyacın olduğu sırada tek kişi bile geçmez!” Bu mevsimde Göller Bölgesi'nde 
tatilini geçirmeye gelen bir sürü insan neredeydi? Neden etrafta kimseler görünmüyordu? 

Terri içini çekerek bagajı açtı ve krikoyu çıkardı. Bu krikoyu son doğum gününde Richard 
armağan etmişti. O zaman giyecek bir şeye daha memnun olacağım düşünmüştü, ama şu anda 
ağabeyine dualar ediyordu. 

Dizlerinin üzerine çökmüş vidalarla boğuşurken derinden gelen bir erkek sesi duydu. 

Yardıma ihtiyacınız olabilir mi acaba? 

Terri korkuyla yerinden fırladı. Oysa kimsenin geldiğini bile duymamıştı. Başını çevirdi ve 
bir çift siyah ayakkabıyla karşılaştı. Gözlerini yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırdı. Çok iyi 


dikilmiş gri pantolonu, daracık kalçaları ve güçlü elleri izledi. Gömleğin açık düğmesinden 
güneş yanığı bir ten görünüyordu. 

Sonunda gözlerini yabancının yüzüne kaldırdı. Ama ne yazık ki adamın gözleri bir güneş 
gözlü güyle gizlenmişti. Biçimli düz bir burnu ve hay ranlıkla gülümseyen dolgun dudakları 
vardı. Açık kumral saçları alnına dökülmüştü. 

Terri yavaş yavaş ayağa kalktı ve yüzüne dökülen altın sarısı saçlarını geriye attı. Yanakları 
al al olmuştu ve mora çalan lacivert gözleri parlıyordu. Genellikle başıma böyle şeyler pek 
gelmez, diye öfkeyle bağırdı. Kahrolası lastik de tam patlayacak günü buldu! 

O lastiği değiştirecek kadar güçlü olmadığınız belli oluyor. Neden bu işi yapmaya kalktınız? 

Terri ellerini kalçalarına dayadı ve uzun boyunu daha da dikleştirdi. Genç adamdan gelen 
güçlü enerjiyi umursamaz görünerek gururla çenesini kaldırdı. Aciz bir dişi yaratık 
olmadığımdan emin olabilirsiniz. Zaten etrafta da her zaman yardıma koşmaya hazır bir erkek 
bulunmuyor! 

Şansınız varmış ki, şimdi ben buradayım. Genç adamın sesi neşe doluydu ve bu öfkeli 
çıkıştan hiç de alınmışa benzemiyordu. 

Terri, genç adamın gözlüklerini çıkarmasmı ve onun gözlerindeki ifadeyi görmeyi için için 
istiyordu. Şu lastiği belki siz çıkarabilirsiniz. Sizi sıkıntıya sokmak istemiyorum ve ben de 
yapabilirim, ama yeni bir göreve başlıyorum ve korkunç geç kaldım. Lastik patladı sözü de 
çok sudan bir bahane olacak. 

Terri çok çabuk konuştuğunun farkındaydı, ama bu adamında, üzerinde rahatsız edici bir 
etkisi vardı. O kara gözlüklerin arkasından kendisini çırılçıplak soyduğundan da hiç kuşkusu 
yoktu. Hiçbir erkek size inanmazlık edemez. Özellikle o şahane yüzünüzdeki kara lekeler 
varken... Öykünüzün gerçek olduğunun birer kanıtı! 

Aman Tanrım! Bu demektir ki, bir yerde durup yüzümü temizleyeceğim! Ve daha da geç 
kalacağım! 

O güzel menekşe gözlerle, bir bakışta bağışlanırsınız. Genç adam hiç güç harcamadan 
vidaları çıkardı. Boşuna telaş ediyorsunuz. 

İşimi kaybedersem işte o zaman telaşlanacağım! 

Genç adam lastiği çekti ve ayağa kalktı. Gülümsemesi içten ve sıcaktı. Size bunu yapacak 
kadar kalpsiz biri olduğuna inanamam. 

Umarım haklı çıkarsınız. Teşekkürler! Bundan sonrasım ben yapabilirim. 

Ne münasebet! Lastik değiştirmek bir hanımın yapacağı iş değildir. 

Yoluma çıkmasaydınız oldukça güç bir durumda kalacak ve belki de yola yayan devam 
etmek zorunda kalacaktım. Ayrıca kadınların neden bu işleri yapamayacağım düşündüğünüzü 
de anlayamıyorum. Bizi aciz varlıklar sanıyorsunuz, çünkü bizi o duruma siz sokuyorsunuz! 

Demek siz deo. bağımsızlık isteyen kadınlardansınız? 

Bağımsızlık sözcüğüyle ne kastettiğinize bağlı bu. Terri, genç adamın çalışmasını izliyordu. 
Elleri güçlüydü ve ustalıkla hareket ediyordu. Paltomu tutan ve benim için kapı açan 
erkeklerden hoşlanırım. Kadınca giysilerden ve pahalı parfümlerden zevk alırım, ama 
gerektiğinde de üzerime bir pantolonla kazak çekip işe koyulurum. 

Genç adam başını çevirdi ve bembeyaz dişlerini pırıldatan bir gülümsemeyle Terri?ye baktı. 
Olumlu bir insansınız. Bunu sevdim işte, dedi. 

Terri, bu yabancıdan yansıyan elektrikli havayı yoğun bir biçimde hissetmiş ve yine 
gözlerini görmek isteğine kapılmıştı. Biriyle konuşup, onu yeterince görmemek insanı 
rahatsız ediyordu. Karşısındakinin ne düşündüğünü, nasıl bir tepki gösterdiğini bilmek isterdi. 
Oysa bu adamın ne düşündüğünü kesinlikle bilemiyordu. Onu çok eğlendirdiği kesindi, ama 
bu da Terri için fazla önemli değildi. 

Yine de büyük bir iyilikte bulunduğu gerçekti. Bu kahrolası lastikle saatler boyu 
boğuşacağından hiç kuşkusu yoktu. Ve... bu adamın da çok yakışıklı olduğu bir başka 
gerçekti. Ne var ki hiç de önemli değildi, çünkü onu bir daha görmeyecekti. 


Ben, bu işin ortasını bulmaktan yanayım, diye Terri sözüne devam etti. Eğer bir kadın, 
kadınlığını görmezlikten gelip de erkek işleri yapmaya kalkarsa bu onun bileceği iş. Kendi 
işini bile görmekten aciz ve sadece kadınca güdülerle davranan kadınların da pek fazla 
olduğunu sanmıyorum. Siz bu türden mi hoşlanırsınız? 

Terri biraz saygısızca konuştuğunun farkındaydı. Ama karşısındaki bir yabancı da bir dost 
da olsa fikirlerini her zaman doğru olarak söylerdi. 

Genç adam doğruldu ve sırtını dikleştirdi. Terri, onun güçlü yapısını ve çekici kişiliğini bir 
kez daha hissetmişti. Bu adam hiç de yabana atılacak birine benzemiyordu. 

Yani eski moda kadınları tutmadığınızı mı söylemek istiyorsunuz? Bugünlerde öylelerine 
raslamanın ne kadar güç olduğunu kabul etmek zorundayım. Zaten o güzel ve çaresiz tipin 
beni çektiğini de söyleyemem. Ben, zeki, kafası bana denk ve her zaman ve her işte yammda 
bulunacak kadınlardan hoşlanırım. 

Ah, şu gözleri ne kadar da görmek isterdi! Bu adam kendisiyle alay mı ediyordu, yoksa bu 
sözlerin gerisinde başka anlamlar mı gizliydi? Üstelik kendisine, gereğinden fazla mı 
yaklaşmıştı ne? Terri pahalı tıraş losyonunun kokusunu duyuyor ve şok'dalgalarının bütün 
vücudunu sardığım hissediyordu. 

Evli değilsiniz herhalde? 

Genç adam başını salladı. Zamamm olmadı. Kolundaki saate bir göz attı. Hatta şu anda da, 
sizin gibi, geç kalmaktayım. O patlak lastiği bir an önce yaptırmayı ihmal etmeyin. Krikoyu 
ve patlak lastiği becerikli ellerle kaldırdı, ellerini beze sildi ve bagajı kapadı. 

Yardımınız için çok çok teşekkürler, Mr...? 

Resmiyeti bir kenara bırakalım. Benim adım Kiel. Ya seninki? 

Terri. Genç kız siyah gözlüklere baktı ve güçlü elektrik akımına aldırmamaya çalıştı. Elini 
sıkan bu el güçlü ve sıcaktı. Çok teşekkür ederim. Durup da yardım etmeseydin hala bu 
lastikle uğraşıyor olacaktım. Umarım seni çok tutmadım? 

Seni tanımak her şeye değerdi, Terri... Belki bir kez daha karşılaşırız. Ben, bu civarda çok 
dolaşırım. 

Çok sevinirim. Şimdi hemen gitmem gerekiyor. Tekrar teşekkürler. Terri arabaya bindi ve 
çalıştırdı. Gözden uzaklaşana kadar genç adamın durup arkasından baktığını dikiz aynasından 
görebiliyordu. 

O ana kadar soluğunu tuttuğunun farkında bile değildi. Yavaş yavaş soluğunu koyuverdi ve 
arabayı kenara çekip durdurdu. Çantasında kağıt mendil ararken elleri terden sırılsıklam 
olmuştu. 

Üzerinde böyle ani bir etki yapan bir erkekle şimdiye kadar hiç karşılaşmamıştı. Evlenmeye 
karar verecek kadar sevdiğini sandığı Greg bile böyleşine bir etki yaratamamıştı. 

Alnına ve yanaklarına bulaşmış kara lekeleri silip gözlerindeki ve yanaklarındaki parlaklığa 
şaşkınlıkla baktı. Yabancı biriyle kısa bir karşılaşma üzerinde nasıl da böyle bir etki yarata- 
bilmişti? Mantıksızlıktı bu... Delilikti, aptallıktı! Ve üstelik onunla bir daha karşılaşması olası 
bile değildi. Genç adamla ilgili bütün düşünceleri kafasından silmeliydi. Bütün gücüyle 
klinikte'iyi bir etki yapması gerektiğini düşünmeliydi. 

Bu işe kabul edilmeyi hiç beklemiyordu. Dr. Braden görüşme gereği bile duymadan işe 
alındığını yazdığında hem sevinmiş hem de şaşırmıştı. Dr. Braden, referanslarını çok iyi 
bulduklarını da belirtmekteydi. 

Richard, taşınmasına hiç gerek olmadığını söylemişti. Üçü birden aynı evi paylaşabilirlerdi. 
Ama Terri, ağabeyinin kibarlık ettiğinin farkındaydı. Yeni evli bir çift evde bir üçüncü kişiyi 
neden işteşindi? 

Böylece Göller Bölgesi'nde bir kasaba doktorunun hemşire/sekreter aradığım duyunca 
hemen başvurmuştu. İnşam çıldırtan bu gürültülü kentten kaçmak gerçekten harika bir şey 
olacaktı. Son iki yılda olanlardan sonra çölde bile yaşayabilirdi. 


Yeniden arabayı çalıştırdı Ve Windermere Gö-lü'ne yaklaştığında bir anda soluğu tutuldu. 
Yaşamı boyunca bu kadar güzel bir manzarayla karşılaşmamıştı. A ğaçlarla kaplı tepelerin 
ardından volkanik dağlar dev gibi yükseliyordu. Gölün üzeri binbir ışıkla pırıl pırıldı ve 
yelkenliler nazlı nazlı ilerliyorlardı. 

Terri daha fazla durmak isterdi, ama yoluna devam etmeliydi. Nasıl olsa bütün bu bölgeyi 
gezecek zamam olacaktı. 

Birkaç kez durup yolu sorduktan sonra sonunda kliniğe vardı. Geride bıraktığı modern sağlık 
merkeziyle hiç mi hiç benzeşmiyordu burası. Görünüşe göre ahırdan bozma bir yerdi ve 
kapısındaki pirinç tabelada da Dr. K.J. Braden ve Dr. B. Ailen adları okunuyordu. 

Esas patron olan Dr. Braden mektuplaştıkları kişiydi. Yazılarından yumuşak bir insan 
olduğu anlaşılıyordu. Terri'nin kafasında canlandırdığına göre uzun yıllardan beri bu kasabaya 
hizmet vermiş, beyaz saçlı, yaşlıca bir adam olmalıydı. 

Ve Dr. Ailen... Yani Barry. Çok yakınlarda doktor çıkmıştı ve ağabeyinin de yakın 
arkadaşıydı. Richard'a da bu işten söz eden oydu, ama Terri iltimas istiyormuş gibi olmasın 
diye, işe başvururken Barry?'den hiç söz etmemişti. 

Bu sırada kapı açıldı ve Terri geri çekilmeye fırsat bulamadan Barry'nin kollan arasına 
düştü. Genç adamı kendini bildi bileli hatırlıyordu. Tıp Fakültesi'ne gittikten sonra 
aralarından ayrılmıştı, ama teması da kesmemişti. 

Genç adam onu sevgiyle kucakladı ve yanaklarından öptü. Seni daha erken bekliyordum. 
Kahverengi saçları her zamanki gibi karmakarışıktı ve uzun kollarıyla bacaklarını yine nereye 
sığdıracağım bilemiyor gibiydi. Şimdi otuz yaşlarında olmalıydı, ama hala o çocuksu 
gülümsemesini kaybetmemişti. 

Arabamın lastiği patladı. Dr. Braden çok mu kızdı? Umarım kızmamıştır. Daha işe bile 
girmeden bir terslik olsun istemiyorum. 

Rahatla canım! Henüz gelmedi ve seni karşılayıp etrafı gezdirmemi söyledi, dedi Barry. 
Terri rahatlamış gibi derin bir soluk aldı. Tanrıya'şükürler olsun. Senin de doktor çıkmam 
yürekten kutlarım. Gerçekten çok memnun oldum. Bu işi becerebileceğini hiç sanmıyordum. 
Barry hiçbir işi ciddiye almazdı. Yaşam onun için gülmek ve eğlenmek demekti. Bana bu 
kadar güvendiğini bilmiyordum! Teşekkürler. Şimdi, söyle bakalım. Ta buralara kadar seni 

getiren ne? Yeni hemşiremizin kim olacağını öğrendiğimde kulaklarıma inanamadım. 

Bu işten Richard'a söz eden sensin, ama Londra'yı neden terk ettiğimi öğrenmek istiyorsan, 
şu anda huzura ve sessizliğe ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir yer nasıl gözümde 
tütüyordu bilemezsin! 

Genç adamın arkasından bekleme odasına girdi. Burası pırıl pırıl aydınlık, büyük bir yerdi 
ve bir köşede de içinde çeşitli balıkların yüzdüğü bir akvaryum vardı. 

Pek beklediğin-gibi değil herhalde, değil mi? Ama hiçbir masraftan da kaçınılmadığım 
söylemek isterim. Burası benim odam ve burası da şeyy... ortağımın odası. 

İki oda arasında gözle görülür farklar vardı. Barry'nin odası minicikti, ama diğeri 
kocamandı. Genç kız gözlerini açarak, Neden? diye sordu. 

Barry omuzlarını silkti. Aslında burada sadece bir tek doktor vardı. En uygun odaya da beni 
tıktılar. 

Ama biraz haksızlık olmamış mı? Dr. Braden senin için de aynı olanakları sağlayamaz 
mıydı? 

Belki de değerimi kanıtlamam gerekiyor. Unutma ki ben de buraya daha yeni geldim. 

Terri hiç sesini çıkarmadı, ama yine de bu işte bir haksızlık olduğunu düşünüyordu. 

Barry bir başka kapıyı açtı. İşte burası da senin büron. 

Odada her türlü araç ve gerecin olduğunu gören Terri rahatlamıştı. Binayı dışından 
gördüğünde epey kuşkulanmıştı çünkü. 

Burası da danışma masası, diye Barry devam etti. Hasta dosyaları falan hep bu taraftadır. Bu 
işi becerebileceksin, değil mi? 


Terri gülümsedi. Umarım. İyi bir iş bulmaktan umudumu kesmek üzereydim. Dr. Braden 
nasıl biri? 

Barry yüzünü buruşturdu. Birçok kişi ondan çok hoşlanır. 

Ama sen hoşlanmıyorsun sanırım? 

Barry başını iki yana salladı. Pek de fena sayılmaz. Ondan hoşlanacaksın. 

Terri de öyle umuyordu. İşi kabul etmeden ön ce kiminle çalışacağını ve yeri görmediği için 
yanlış bir adım atıp atmadığından kuşkulanıyordu. 

Kasaba konusunda hiç kaygısı yoktu. Gerçekten de cennetten bir köşeydi sanki. Kente yakın 
olmasına karşın doğanın tam kucağındaydı. 

Ama Dr. Braden konusunda kaygılanıyordu. Barry de kuşkularını körüklemişti. Doktorun 
mektubu nazik ve içtendi, ama şu anda telaşlanıyordu nedense. Ne biçim bir adamdı bu? 

Kuşkularım kafasının uzak bir köşesine atmaya çalıştı, Şimdi de oturacağım yeri göster. 
Doktor, istersem, bir dairede oturabileceğimi yazmıştı. 

Barry suçlu bir ifadeyle genç kıza baktı. Küçük bir aksilik oldu. Şu anda o daireyi ben 
kullanıyorum. Hemen taşınacaktım, ama uygun bir yer bulamadım. 

Ah Barry...! Şimdi ben ne yapacağım? 

Sen de... Dışarıda bir araba durunca Barry sustu. Birkaç saniye sonra kapı açıldı ve Terri'nin 
şaşkın bakışları içeri giren genç adama takıldı. Bu, sabah lastiğini değiştiren uzun boylu 
yabancıydı! 

Dışarıdaki arabayı tanır gibi oldum. Sakın sen, Teresa Denning olmayasın? Genç adam 
gözlüklerini çıkarıp odanın içine doğru yürüdü. 

Terri bir çift çelik gibi gri göze bakakalmıştı. Bu gözler delici bir ifadeyle Terri'yi inceden 
inceye izliyordu. Bu gözlerden hiçbir şey kaçamazdı. Ve şimdi de dostça bir ilgiyle Terri'nin 
yüzüne takılıp kalmışlardı. 

Terri gülümsemekten başka bir şey yapamazdı. Bu adamı bir kez daha göreceğini hiç 
ummuyordu. Belki bu da başka bir doktordu. Olamaz mıydı yani? Kaşlarım çatarak, Dr. 
Braden mı? diye sordu. 

Hem de tepeden tırnağa! Genç adam'elini uzattı. Daha doğru dürüst bir şekilde tanışalım 
şimdi. Dr. Kiel Jerome Braden: 

Terri başıyla selam verdi ve genç adamın elini' sıktı. Yine o güçlü elleri bütün sıcaklığıyla 
hissedebiliyordu. Teresa Denning. 

Kliniğimize hoş geldin. Umarım diğerlerinden daha uzun kalırsın. Mektubunda böyle bir 
yere taşınmanın senin için bir sakıncası olmadığını yazmıştın, değil mi? Kiel yeniden genç 
kızı tepeden tırnağa süzdü. Bu kadar güzel bir kızın kendini bir kasabaya gömmesini aklı 
almıyor gibiydi. 

Evet, yazdıklarım gerçek. İşte şimdi kiminle çalışacağını öğrenmiş bulunuyordu. Bu adamda 
kolay kolayadlandıramadığı bir şeyler vardı. Sıcak ve güçlü bir kişilik ve güçlü bir cinsel 
çekicilik... Acaba kaç hastası ona deliler gibi aşıktı? Bu yüzden mi çok hastası vardı acaba? 

Sanırım buraya gelmek için bazı nedenlerin vardır? diye Kiel nazik bir sesle sordu. Ama bu 
sorunun-arkasında her şeyi öğrenmek isteyen bir acelecilik vardı. 

Terri'nin sesiyse oldukça soğuktu. Kişisel nedenler, diye cevap verdi. 

Bir adamdan kaçıyor olmayasm da! Telaşlı bir sevgilinin, peşinden buralara kadar gelmesini 
istemiyorum. 

Böyle bir şey yok. Terri de gözlerini dikmiş bakıyordu. Genç adamın çok uzun ve siyah 
kirpikleri olduğunu yeni fark ediyordu. 

Şu anda, bozulmuş olan nişanından, Dr. Bra-den'a söz etmenin bir anlamı yoktu. Greg artık 
tarihe karışmıştı. Ya da sürekli peşinden koşan Michael West'ten. Neyse ki, Michael şu anda 
yurt dışındaydı ve Terri'nin planlarından haberdar bile değildi. 

Kiel tatmin olmuş gibi başını salladı ve Barry? ye döndü. Barry'nin ortağım olduğunu 
öğrenmiş olmalısın. Seni iyi ağırladı mı? 


Barry'yle ben yıllardan beri tanışırız. Aslına bakarsanız tanıdık bir yüze raslamak iyi oldu. 
Yabancılık çekmeyeceğim. 

Birdenbire Dr. KiebBraden'm yüzünde korkunç bir nefret ve düşmanlık ifadesi belirdi. 
Dudakları da ince bir çizgi halini aldı. İşe başvururken neden bundan söz etmedin? 

Terri şaşırmıştı. Sanki iltimas istiyormuşum gibi olmasın diye düşündüm ve bu durumu da 
hiç... 

Gerçeği benden bilerek sakladınız!, İkiniz de! Ateş saçan gözlerini her ikisinin yüzünde 
dolaştırdı. Barry huzursuzlukla kıpırdandı ve sonra özür diler gibi Terri'ye baktı. 

Dr. Braden, yanlış anladınız. Barry'nin haberi bile yoktu. İşe alındığımı öğrendikten sonra 
size söylemiştir, diye düşündüm. Bu kadar sinirlenmenize hiç gerek yok. Hiçbir şey 
çevirmediğimizden emin olabilirsiniz. 

Bu masala inanacağımı mı sanıyorsunuz? Kutsal kitap üzerine bile yemin etse Barry'nin bir 
tek sözüne inanmam. Hele işin içinde bir kadın olursa! Bütün bunların arkasında neyin 
yattığını çok iyi anlıyorum. 

Terri karşısındaki adamın Dr. Kiel Braden olduğuna inanamıyordu. Sanki görünüşü bile 
değişmişti. O yakışıklılığı ve çekiciliği kaybolmuş, öfkeden yüzü çirkinleşmişti. Terri bu 
duruma bir türlü akıl erdiremiyordu. 

Nereye varmak istediğinizi anlayamıyorum, diye mırıldandı. Barry de neden bir şey 
söylemiyordu? Huzursuzlukla kıvranıp duracağına Terri yerine bir şeyler söylese olmaz 
mıydı? Bu adamın bütün olayı yanlış anladığı belli oluyordu. 

Kiel'in gözleri iyice kısılmış, yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Yakalanacağınızı hiç 
beklemiyordunuz, değil mi? Beni aptal falan mı sanıyorsunuz, Miss Denning? 

Terri telaşla başını iki yana salladı. Bilmiyorum. Yani; sizi aptal falan sandığım yok... Ama 
bu işe başvurmamda Barry'nin hiçbir rolü olma” dı. Aslında ağabeyime de Barry söyledi... 
Ama başvuracağımdan haberi bile yoktu. Gerçekten. 

Doktor öfkeyle homurdandı. Barry'yi ne kadar iyi'tanıdığımı göz ardı ediyorsunuz! Burada 
yatıp kalkacak bir hemşirenin kollarına ve daha sonra da yatağına düşeceğini planlamıştır. 
Demek bu yüzden de taşınmakta hiç acele etmiyordu! 

Kiel'in buz gibi bakışları genç kızı tepeden tırnağa süzdü. Terri yine bütün giysileri soyulu- 
yormuş gibi bir duygiıya kapıldı. Ama bu kez bakışlarında nefret vardı. 

Sanırım yapacağınız en iyi şey arkanıza bakmadan geldiğiniz yere dönmektir, Miss Denning. 
tş önerimi de geri alıyorum. 

Terri çenesini dikleştirdi. Bana haksızlık ediyorsunuz ama! Barry'yle sadece arkadaşız .Bu 
konuda endişeleriniz tümüyle yersiz. 

Yok canım...? 

Barry! Terri telaşla döndü. Tanrı aşkına, bir şeyler söylesene! Ağzım mühürlemiş orada 
duruyorsun.Yanlışlık yaptığını söylesene ona! 

Barry hemen, Terri'nin söyledikleri doğru, diye atıldı. Ona inanmalısın. 

Birbirimizi ne kadar uzun zamandan beri tanıdığımızı söyle! Aramızda ağabey kardeş 
ilişkisinden başka bir şey olmadı! Barry neden daha inandırıcı konuşmuyordu acaba? Neden 
kendisine yardımcı olmuyordu? 

Sanırım Barry kendi hesabına konuşabilir, Miss Denning. Ve gerçek şu ki, söyleyebileceği 
hiçbir şey yok! Siz ısrar etmezseniz kuşkusuz! İkiniz de suçlusunuz. Şimdi çıkıp gidin 
buradan! 

Terri bu sözleri duyduğuna bir türlü manamı-yordu. Bu adamın nesi vardı böyle? Daha 
doğrusu, neden Barry'ye güvenmiyordu? Bir anda aklına Barry yle ilgili bir anısı geldi. On 
altıncı doğum gününde Barry kendisiyle flört etmeye çalışmıştı. 

Artık çok güzel ve arzu uyandıran bir genç kız olduğunu, Richard'ın küçük kız kardeşi 
olmaktan çıktığım, büyüdüğünü ve büyüdüğü için de büyükler gibi hoş vakit geçirebileceğini 
söylemişti. 


Dehşete düşen ve iğrenen Terri de hakkında neler düşündüğünü açık açık Barry'ye 
söylemişti. Bir dahaki görüşmelerinde Barry özür düemiş ve bu anı da bugün aklina gelene 
kadar unutulup gitmişti. Ne de olsa aradan yedi uzun yıl geçmişti. 

Dr. Braden, genç kızın aklından geçen bu tatsız anıyı sezmiş gibi sert bir sesle, Gördüğüm 
kadarıyla pek yanılmıyormuşum, diye söylendi. 

Hem de öyle bir yanılıyorsunuz ki! Ayrıca bana bir şans tanımadan kapı dışarı etmeniz de 
büyük haksızlık. İşimde çok iyiyimdir ve benden çok memnun kalacağınızdan da eminim, 
dedi genç kız. 

Çelik gibi gözler Terri?yi bir, an bile bırakmıyordu. İşinizi çok iyi yapacağınızdan hiç 
kuşkum yok. Dr. Kores, sizden çok iyi söz etmişti. Ama beni aptal yerine koyamayacaksınız. 
Barry'yle bu işten kolaylıkla sıynlacağımzı samyorsanız aldanırsınız. 

Kiel, Tanrı aşkına, diye Barry aniden bağırdı. Sanki Terri'nin yardıma ihtiyacı olduğunu 
daha yeni anlamış gibiydi. Terri gerçeği söylüyor. Aramızda hiçbir ilişki yok: Onu yıllardan 
beri görmedim. Ona ihtiyacın olduğunu biliyorsun sanırım? Yerine birini bulana kadar aradan 
aylar geçecek. En azından birkaç hafta dene. 

Yani size birkaç hafta vereyim, öyle mi? 

Bu iki adamın arasında, sevgi bağı diye bir şeyin söz konusu olmadığını Terri anlamaya 
başlamıştı. Bu durumdayken acaba Barry'yi neden yanma almıştı Braden? “Umarım işlerini 
etkilemi-yordur,? diye düşündü. Hasta, doktora geldiği zaman sakin.ve huzurlu bir hava 
isterdi. 

Barry omuzlarını silkti. Öyle düşünüyorsan ne diyebilirim? Ama şu anda tek düşündüğüm 
Terri. Ona haksızlık ediyorsun. Şu anda geri çevirirsen işsiz kalacak ve bir başka iş bulma 
şansı da zorlaşacak. 

Senin arkandan buralara koşmadan önce dü-şünseydi! Ama haklısın. Şu anda ona 
ihtiyacımız var. Kalabilirsiniz, Miss Denning. Ama sadece geçici olarak. Yerinize birini 
bulana kadar. 

Terri'nin hiç sesi çıkmadı. Şu anda ne derse desin bu adamın fikrini değiştiremeyecekti. Tek 
yapabileceği şey, Barry'yle aralarında hiçbir şey olmadığını zaman içinde ona kanıtlamaktı. 
Belki de o zaman sürekli kalabilirdi. 

İşe ilk kabul edildiği gün de son derece başarılı geçmişti hani! Acaba bir şeyler söylemesi mi 
bekleniyordu? Örneğin, “Teşekkür ederim, Doktor!’ Ya da, “Ne kadar iyisiniz... Teşekkür 
ederim!? Kuşkusuz hiçbir şey söylemeyecekti. Dr. Braden iyilik falan yapıyor değildi ki! Ve 
gerçek Drtaya çıktıktan'sonra da bu odadan çıkıp gidecek ve bu adamın yüzünü de bir daha 
görmeyecekti. 

Ama iş işti. Bugünlerde böyle bir iş aslanın ağımdaydı ve kolay kolay da elde edilmiyordu. 
Basma böyle bir şey geleceğini tahmin etmiş olsaydı Dr. Kores'a kesinlikle ayrıldığını da 
bildirmezdi. 

Durum böyleyken kolay kolay pes etmeyecekti. Kiel Braden'm kendisini böyle suçlamaya 
hiç hakkı yoktu çünkü. 

Her nedense Barry kadınlara düşkün biri olarak ün yapmıştı ve Dr. Braden da, Terri'nin son 
avlardan biri olduğunu düşünüyordu. Genç kız bunun tersini kanıtlamaktan büyük bir zevk 
duyacaktı. Çünkü Barry'yle aralarında kesinlikle böyle bir şey yoktu ve olamazdı. Yıllar önce 
bu konuyu halletmiş birbirlerine karşı davranışlarını düzenlemişlerdi. 

Barry'nin bu ani çıkışından memnundu. Bu kadar uzun süre susmasının belki de bir nedeni 
vardı. Acaba genç adam Dr. Braden'dan korkuyor muydu? Belki de hala kendini deneme 
devresinde hissediyordu. 

Her neyse, işe yeniden kabul edildiğine seviniyordu ve sonunda da bu işte tümüyle kalmayı 
umut ediyordu. Ama Dr. Braden buradaki yaşamı çekilmez bir duruma getirirse bir an bile 
durmazdı. Bu olasılığı da her zaman düşünmek gerekti. 


Şimdi anlıyorum, Barry! Demek bu yüzden kendine oturacak bir yer bulmakta hiç acele 
etmiyordun! Ve siz, Miss Denning... Genç adamın dudakları haince bir gülümsemeyle 
aralandı. Eğer dediğiniz doğruysa, eğer Barry'yle aranızda bir şey yoksa ikinci şokunuzu 
yaşamaya hazırlanın. Çünkü üst kattaki daireyi Barry'yle paylaşacaksınız! 

Dr. Braden büyük bir zevkle Terri'nin cevabım bekliyordu. Genç kız bir an yerinde taş 
kesilmiş gibi kakakaldı. Ama bu fikirden hoşlanmadığım belli edip bu adama zevk 
vermeyecekti. Başım geriye attı ve Kiel'in gözlerine dimdik baktı. Dairede iki yatak odası 
varsa benim için bir sorun değil. Daha önce aynı evi paylaştığım erkek... 

Dr. Kiel Braden'm yüzü şimdi daha da kızarmıştı. Miss Denning, ben... 

Terri, genç adamın suçlamalarım söze dökmesine firsat vermedi. Ağabeyimdi, diye cümlesi, 
ni tamamladı. Ve Barry de benim için bir ağabeyden başka bir şey değildir! 

Dr. Braden'm yüzü sanki ateş püskürtüyordu. Terri kendini tutmasa gülecekti. Yine de 
dudaklarının arasından bir hıçkırık fırlayıverdi, ama hemen kendini tuttu. 

Bu sırada çalmaya başlayan telefonun sesi oda-daki gerginliği biraz olsun azaltmıştır Kiel 
açtı ve dikkatle dinledi, sonra da kapadı. Barry, Mr. Langton'm eşi düşmüş. Bir'gidip baksan 
iyi olur. 

Barry hemen kavga edecekmiş gibi dikildi, ama sonra omuzlarını silkti ve Tetri'ye 
çaresizlikle baktıktan sonra çantasını alarak çıktı. 

Yalnız kaldıklarında genç kız, hemen savunmaya geçti. Barry'yle benim hakkımda 
gerçekten yanılıyorsunuz, diye mırıldandı. Çünkü bu koşul lar'altında bir işi paylaşmak hiç de 
zevkli olmayacaktı. 

Yanılıyorum, ha? 

Terri başını salladı. Hem de çok. Birkaç kez güçlükle yutkundu. Bu kapalı odada kendini bo- 
guluyormuş gibi hissetmeye başlamıştı. 

Dr. Kiel Braden aniden Terri'nin bileğini sımsıkı yakaladı ve dişlerinin arasından, 
Düşünmem gerek, diye tısladı. Aslına bakarsan büyük bir zevkle senden özür dilemeye 
hazırım. 

Neden dilemiyorsun öyleyse? Çünkü söylediklerim gerçek! Bu işe başvurduğumdan 
Barry'nin haberi yoktu. Terri silkinerek-kendini kurtardı, ama bileği acıyordu. 

Kızdın mı, Teresa? Çelik gözler pırıl pırıl parlıyordu. Kıymetli sevgilin konusunda 
duyduklarından memnun kalmadın mi? Hayal kırıklığına uğradın, öyle mi? Onu sadece 
kendine saklayabileceğini.mi sanıyordun yoksa? Barry hiçbir zaman tek kadının erkeği 
olamaz. Bundan emin olabilirsin. 

Genç adam tehlikeli bir biçimde yakınında duruyordu. “Tanrım...! Ne kadar da uzun boylu,” 
diye düşündü Terri. Bizim ilişkimiz sadece... 

Biliyorum, tümüyle platonik. Bırak bunları, Teresa, ben yutmam. Barry'yi senin 
tanıdığından çok daha iyi bilirim. 

Ama nasıl olur? Küçüklüğümden beri tanıyorum onu. Ağabeyimin en iyi arkadaşıydı. Bir 
zamanlar evimizden çıkmazdı. 

Ve çokgüzel bir genç hamm olduğun da gözünden kaçmamıştır kuşkusuz! Güzel bir kızla 
flört etme fırsatını hiç kaçırmaz. Özellikle böyle güzel dudaklara sahip biriyle! 

Genç adam başını eğdi. Terri'nin onu durdurmak için elinden hiçbir şey gelmiyordu. Genç 
adamın kolları arasında hapsolmuştu. Onu dudaklarından öpmeye başladığında da bir heyecan 
denizi içinde boğuluyormuş gibi hissetti kendini. Şimdiye kadar hiçbir öpüş onu böylesine 
etkilememişti. 

Aradan sadece birkaç saniye geçmiş olmasına karşın Terri”ye sanki yıllar geçmiş gibi geldi. 

Neden yaptın bunu? diye öfkeyle bağırdı. Oysa bu öpüşe karşılık verdiği için kendine daha 
çok kızıyordu. Neden... Neden ona karşılık vermişti sanki...? 

Alaylı bir gülümseme genç adamın dudaklannı araladı. Sevgili kardeşimin kızartıp yemek 
için ne biçim bir piliç getirdiğini kendim anlamak istedim! Verdiğin cevap içinse teşekkürler! 


Bölüm İki 

Kardeşin mi...? Terri biraz önceki öpüşü tümüyle unutmuş, gözlerini şaşkınlıkla açmıştı. 
Barry Ailen nasıl senin kardeşin olabilir? isim değişikliği bir yana, Barry ailesinin tek 
çocuğudur. 

Üvey kardeşim demek daha doğru olur. Genç adamın yüzündeki gülümseme birkaç saat 
önceki dostça yaklaşımım hatırlatıyordu. Ama Terri bu tatlı gülümsemenin altında küstah bir 
kişiliğin yatmakta olduğunu biliyordu artık. 

Bilmiyordum. Senden hiç söz etmemişti. Barry'nin annesinin öldüğünü ve babasının 
yeniden evlendiğini biliyordu. Ama Barry ailesinden söz etmeyi hiç sevmezdi. 

Belki de aramızda bir sevgi bağı olmadığı için hiç söz etmemiştir. Vaktini aptalca boşa 
harcayan kişilerle işim yok benim. 

Barry öyle biri değildir ki... Öyle olsaydı burada çalışır mıydı? 

Bu da benim fikrim değildi zaten. Kielin havası yeniden değişmiş ve dudakları kısılmıştı. 
Annemle üvey babam istedi. Böylece Barry'nin bir yerde dikiş tutturabileceğini 
düşünüyorlardı. 

Barry bu kadar kötü olabilir miydi...? Kendini zorlayarak eski günleri düşünmeye çalıştı. 
Çok fazla bir şey hatırlamıyordu, ama Richard'la Barıy sık sık bir yerlere giderlerdi ve Barry 
de son derece eğlenceli bir çocuktu. Hatta üniversiteye başladıktan sonra bile sık sık onlara 
gelir ve gittiği çılgın partileri anlatırdı. 

Gerçekten Kierin dediği kadar kötü müydü yani? Hayır, olamazdı. Aslında buna inanmak 
bile istemiyordu. Belki de Barry?ye kızdığı için öyle söylüyordu Kiel. 

Ama Barry üniversiteye gidip doktor çıktı, diye heyecanla bağırdı. Vaktini nasıl boşa 
harcamış olabilir? 

Kiel nefretle homurdandı. Üniversiteyi de ite kaka bitirdi. Finallerde iki kez kaldı ve 
sonunda da ancak geçebildi. Vaktini bir ders kitabı yerine bir kızla geçirmeyi tercih etti. 
Başka biri olsaydı onunla çalışmayı bir saat'bile kabul etmezdim. Kierin dudakları kısılmıştı. 
Şu anda bile kaytardığını görürsem kapı dışarı ederim. 

Terri öfkeyle içini çekti. Ama kesinlikle başvurduğumu bilmiyordu. Onunla hiçbir ilgisi yok. 
Bana ne zaman inanacaksın? 

Barry'yle aynı daireyi paylaşacağını söylediğim zaman hemen karşı çıksaydım belki biraz 
ikna olurdum. Hemen kabulleniverdin. Sanki böyle bir öneriyi bekliyor gibiydin. 

Terri öfkeden ne yapacağını bilmiyor, yanakları alev alev yamyordu. Ne rahatsız edici bir 
adamdı bu! Nasıl da kendini öpmesine izin vermişti? Ne yaptığını fark etmeden elinin tersiyle 
dudak larını sildi. Başka şansım yoktu. Barry, ağabeyimin en yakın arkadaşıdır ve her zaman 
da öyle kalacaktır! Richard'ı üzecek hiçbir şey yapmaz. 

Umarım haklı'çıkarsın. Sevgili kardeşimin kendini toparladığım görmek benim için güzel bir 
değişiklik olacaktır. Kendini toparlayabileceğim aklım hiç kesmiyor çünkü. 

O zaman Barry'yi hiç tanımıyorsun demektir. 

Hem de çok iyi tanıyorum. En azından iyi bir doktor olduğunu kanıtlaması bile yabana 
atılacak'bir şey değil. Şimdilik ilişkilerinin işini etkilemesine pek izin vermiyor. 

Terri çenesini dikleştirdi. Bana daireyi göste rirsen memnun olurum. Oldukça yorgunum ve 
biraz dinlenmek istiyorum. 

Başka bir deyişle benden kaçmak istiyorsun, değil mi? 

Aslma bakarsan, evet. 

Beklediğin gibi çıkmadım mı? 

Beklediğimden gençsin. 

Hepsi bu mu? 

Ve bir doktorun olması gerektiği gibi hoşgörülü ve iyi yürekli değilsin. 

Şu anda bir hastayla uğraşmıyorum. 

Bu durumunun normal davranışın olmadığı-m duyduğuma memnun oldum. 


Kiel Braden bir adım öne geldi. Terri, genç adamın mis gibi kokan tıraş losyonunu 
duyuyordu ve çekici kişiliğini hissediyordu. Kendisini bir kez daha öpmesini, güçlü elleriyle 
vücudunu çekip, o şahane adaleli vücuda yaslamasını istiyordu. Birden soluğunu tuttuğunu 
fark etti ve genç adam önünden geçip kapıya doğru yürüyünce hayal kırıklığıyla soluğunu 
yavaşça koyuverdi. 

Bavullarını yukarı taşıyayım. Hatırladığım kadarıyla çok az eşyan vardı. Bir kadın için bu 
kadar az bavul taşımak çok şaşırtıcı. 

Terri hemen dikleşti. Teşekkür ederim. Her şeyimi kendim taşıyabilirim. Sadece ne tarafa 
gitmem gerektiğini söyle. 

Bir erkeğin önerisini hemen suratına geri çarp' mak hiç de nazik bir davranış değil, Teresa. 
Kimse sana bunu söylemedi mi? 

Özür dilerim. Her şeyimi kendim yapmaya alıştım da. 

Yanlış kişilerle arkadaşlık ettiğin anlaşılıyor. 

Olabilir. Çok teşekkür ederim. Ama yine de küçük çantalan ben alayım. İki kere gidip 
gelmemiş olursun. 

Güzel olduğun kadar da inatçısın, ha? Kiel kapıyı açtı. ilginç bir birleşim. Bu kadar uzun 
yıldır seni tanıdığı için Barry'yi kıskanıyorum. Neden seni hiç bana göstermedi? 

Kiel şaka ediyor olmalıydı, ama yine de Terri’ nin içine ılık ılık bir şeyler aktı ve bavulları 
almak üzere genç adamın arkasından yürürken gülümsedi. 

Daireye birkaç basamakla binanın dışmdan giriliyordu. Çok-fazla eşyası yoktu, ama yine de 
ra-hat görünüyordu. Bir oturma odası, mutfak, banyo ve iki de yatak odası vardı. 

Kiel bavulları yatak odasına taşıdı ve soru sorar gibi Terri'ye baktı. 

Terri hiç sesini çıkarmadı. Kim ne derse desin Kiel'in istediğini düşündüğünü yavaş yavaş 
öğrenmeye başlıyordu. Ancak zaman içinde Barry'yle aralarında, sandığı gibi bir ilişkinin 
olmadığını fark edecekti. 

Bu gün izinlisin. Klinik sabah sekiz buçukta açılır- Ben sabah saat sekizde gelip gereken 
şeyleri sana gösteririm. 

Genç adam gittikten sonra daire bomboş kalmıştı. Bunun sebebi yalmzca Kiel'in güçlü ve iri 
vücudu değil, kişiliğiydi aynı zamanda. Ne olursa olsun göz ardı edilecek biri değildi. 

İlk iş olarak Richard'a telefon etti ve lastiği patlayınca raslantı olarak Dr. Kiel Braden'in 
kendisine nasıl yardım ettiğini anlattı. Ama genç adamın, üzerinde yarattığı etkiden ve kısa 
sürede eve dönme olasılığından hiç söz etmedi. Yeni evli çiftin şimdiden keyfini kaçırmakta 
bir anlam görmüyordu. 

Kamı acıktığı için dolabı kontrol etti. Ama bir parça kurumuş peynirden ve bir parça da 
ekmekten başka bir şey bulamadı. Anlaşılan Barry dolabı dolu tutmakta pek usta değildi. 
Büyük bir olasılıkla da yemeklerini dışarıda yiyordu. 

Ekmeği kızarttı, peyniri eritti ve bir fincan da kahve yapıp oturdu. Pencereden görünen 
manzara gerçekten soluk kesiciydi. Windermere ve kasaba arka tarafta kalıyor, yemyeşil bir 
örtünün ve-ağaçlarm arkasından nehrin pırıltısı görünü-yordu. Terri birden yorgunluğunu 
unutuverdi. Biraz etrafı dolaşacaktı. 

Hemen bavullarım boşalttı, bir duş yaptı ve kazağıyla blucinini giydi. Daha önce Göller 
Bölgesi'ne gelmediği için bütün yöre genç kıza müthiş çekici geliyordu. 

Yoldan ayrılıp vadi boyunca ilerleyen patikaya saptı. Sonunda nehre ulaşmıştı ve göllerden 
birine çok yakın olduğunu sanıyordu. 

Güneş tenini yakıyordu. Kazağım çıkarıp kolsuz bluzuyla kaldı. Yüzünü güneşe verip 
çimenlerin üzerine oturdu. işi konusunda sorunları olduğunu bile şu ada unutmuştu. 

Kuşların ve çeşitli böceklerin sesini dinleyerek bir saat kadar oturdu. Hafif rüzgarın etkisiyle 
otlar hışırtılı bir ses çıkarıyor, durmadan akan nehrin sesi Terri'yi iyice dinlendiriyordu. 


Hiç istemeden düşünceleri Kiel?'e kaydı. Durup lastiğini değiştiren adam hiç de diktatör 
havalı biri değildi. Terri?ye, çekici bulduğu ve ilgisini çeken bir kadın gibi davranmıştı. Ve 
Terri de ona karşılık vermişti. 

Şimdiyse her şey mahvolmuştu. Evet, onu öpmüştü, ama bu öpüşün genç adam için hiçbir 
şey ifade etmediğini biliyordu. Yine de hiç unutamayacağı bir anı olarak Terri'nin kafasına 
yazılmıştı. içindeki ateşi ortaya çıkarmayı başarmıştı Kiel. 

Terri hiç istemeden ayağa kalktı ve ağır adımlarla eve döndü. Ortalık sessizdi. Bu sessizlik 
genç kıza garip geliyordu. Ne trafik gürültüsü,ne korna sesi, ne polis sirenleri ne de 
Londra'nın için için kaynayan homurtusu vardı. 

Burada sadece kuşların sesini ve uzaktan uzağa duyulan köpek havlamalarını işitiyordu. 
Bunun dışında en küçük bir soluk bile yoktu. Acaba Barry ne zaman dönecekti? 

Genç adam sonunda kapıdan girdiğinde yorgunluktan bitkin bir durumdaydı. Terri hemen bir 
fincan kahve verdi. Çok mu kötüydü? 

Barry başını salladı. Mrs. Langton'ı hastaneye yatırdık. Kalça kırığı. Kocası da perişan bir 
durumda ve yanından bir an bile ayrılmak istemiyor. Kahrolası köpekleri ve kedileri bir 
yerlere yerleştirmekle uğraştım durdum. 

Terri gülümsedi. Dr. Kores'un ya da hastanedeki herhangi birinin bu tür bir işle uğraştığı 
duyulmamıştı. Belki de burada her şey farklıydı. Kırsal kesimdeki yaşam yepyeni boyutlar 
açıyordu önünde. Terri de bu farklılığı dört gözle bekliyordu. 

Barry kahvesini içtikten sonra epey rahatlamıştı. Kiel ne kadar kaldı? 

Terri omuzlarını silkti. Birkaç dakika. Üvey kardeş olduğunuzu söyledi. Hiç bilmiyordum. 

Barry'nin dudakları bükülmüştü. Birbirimizden ölesiye nefret ederiz de ondan. Bana kalırsa 
en büyük şanssızlığımız ikimizin de meslek olarak doktorluğu seçmemiz. Seçme şansım olsa 
onunla bir an bile çalışmazdım. 

Samrım ailen öyle istemiş? 

Evet. Bakalım ne kadar sürecek? Daha buraya gelieli birkaç ay oldu, ama hiç memnun 
değilim. 

Kiel yüzünden mi? 

Kısmen. Genç adamın kaşları'çatılmıştı. Buradaki insanlar beni kabullenmekte o kadar yavaş 
davranıyorlar ki! Kiel?sa uzun zamandan beri burada. Ona güveniyorlar. Bendense hala kuş 
kulanıyorlar. Barry ayağa kalktı ve odanın için-de yürümeye başladı. Yeni doktor çıktığım 
için ne yaptığımdan pek emin değiller. Özellikle yaşlılar. Doktorluğun böyle olacağını hiç 
beklemiyordum. 

Onlara biraz zaman tanı, diye Terri gülümsedi. İlk geldiğinde Kiel için de çok kolay olma- 
mıştır mutlaka. Kafamda canlandırdığım Dr. Braden hayaline de hiç uymuyor. Lastiğimi 
değiştiren kişiyle onun aynı insan olduğunu anlayınca yaşamımın en büyük şoklarından birini 
yaşadım. Kasaba doktoru imajına hiç uymuyor. 

Demek ondan, ha? Ben de daha önce nerede tanıştığınızı merak ediyordum. Onun hakkında 
ne düşünüyorsun? 

Terri yüzünü buruşturdu. Zor bir adam. Ruh hali bu kadar ani ve sık değişen birini daha 
tanımadım. Bir de tehlikeli biçimde yakışıklıydı, ama bunu Barry'ye söylemedi elbette. Bu 
yüz-den mi hiç evlenmedi? 

Barry omuzlarını silkti. Bir sürü kız arkadaşı oldu, ama işi her zaman birinci planda geldi ve 
kızların hiçbiri de ikinci plana düşmek istemedi. Hala doktor olarak kalmasının nedenini 
gerçekten bilemiyorum. Beslenme konusuna büyük ilgi duyardı. Bu konuda çalışmalar,, yapıp 
profesör olabilirdi. 

Bu durum Terri'yi hiç şaşırtmadı. Kiel sürekli tırmanması gereken bir tipti. Barry'ye, onun 
hakkında daha fazla sorular sormak isterdi, ama fazla ilgili görünmek de istemiyordu. 

Ya sen, Barry? Senin hiçbir hırsın yok mu? 


iyi vakit geçirmek, diye genç adam sırıttı. Ama bu ölü kasabada buna pek şansım yok 
kuşkusuz. KieFle beraber çalışmamı özellikle annem istedi. Benim... şeyy... yaşam biçimimi 
pek onaylamıyordu. 

Demek Kiel'in, hakkında söyledikleri doğru! 

Neymiş o? 

Kızlar söz konusu olanca ünün büyükmüş. Sınavlarını da üçüncü denemede verdiğini söyle- 
yince dehşete düştüm. Şimdi nedenini anlıyorum. Yazıklar olsun sana, Barry! Daha önceki 
kutlamalarımın hepsini geri alıyorum. 

Barry hala sırıtıyordu. Şimdi korkunç sırlarımı öğrendikten sonra hakkımdaki düşüncelerin 
değişti mi yani? 

Terri bir kahkaha atıp başım iki yana salladı. Hala benim küçük ağabeyimsin ve bu dürumu 
da hiçbir şey değiştiremez. 

Ama Barry'nin yüzünde beliren ifade kendini hiç de ağabey olarak görmediğini 
gösteriyordu. Bu bakış, büyük ilgi duyduğu bir kadmaydı. Terri huzursuzlukla başını başka 
tarafa çevirdi. 

Hadi, üzerine şık paçavralarını geçir. Seni, buradan oldukça uzakta bir yere götüreceğim. 
Harika bonfile yapıyorlar. 

Terri hemen kafasından bu yeni ve rahatsız edici düşünceleri attı. Evet, Barry kızlardan çok 
hoşlanıyordu. Ama hangi sağlıklı genç erkek hoşlan-mazdı? Onun, kendisine de bir 
arkadaştan farklı baktığım sanmıyordu. Herhalde yanılmış olacaktı. Bu günlerde fazla hayal 
görür olmuştu nedense. 

Yeşil muslinden elbisesini ve üzerine de ona uyan ceketini giydi. Omuzlarına kadar dökülen 
gür, san saçlarını fırçaladı. Gitmeye hazırdı. Bu gecenin keyfini çıkarmak istiyordu. Zaten 
koca günü mahvolmuştu. işi tehlikedeydi ve geleceğini de düşünmek istemiyordu. 
Fırsatlardan yararlanmanın ne zararı olabilirdi ki? 

Restoran göl kenarındaydı ve onlara da gölb bakan bir masa verdiler. Karşı kıyıdaki çam 
ormanı yeşil bir denizi andırıyordu. 

Göller Bölgesinin apayrı bir dünya olduğunu yavaş yavaş anlıyordu. İnsan zaman duygusunu 
kaybediyor ve günlük yaşamın baskılarından kurtuluyordu. Terri için yepyeni bir deneyimdi 
bu. Her zaman kalabalık bir dünyaya ait olmuştu ve böyle bir dünyanın var olduğundan 
haberdar bile değildi. 

Yine derinlere daldın! 

Barry'nin sesi onu düşüncelerinden ayırdı. Etrafımdaki dünyayı hissetmeye çalışıyorum. Bu 
kadar sakin bir yerde hiç bulunmamıştım. 

Aynı zamanda sıkıntılı da olabilir. Bir de buranın kışını görsen! 

Harika bir şey olacağından hiç kuşkum yok, diye Terri heyecanla bağırdı. Bütün bu tepelerin 
karla kaplandığını ve gölün buz tuttuğunu görüyor gibiyim. 

Ölüm ülkesi gibidir, diyen Barry yüzünü buruşturdu. Bazı yollar tümüyle kapanır. Günlerce 
mahsur Kalırsın. İşte o zaman hiç de eğlenceli değildir. 

Kuşkusuz hastalara ulaşmakta güçlük çekersiniz? Hımmm... Bak, bunu hiç düşünmemiştim. 
Geceleri ne yapıyorsunuz? Sanırım ikinizden biri nöbetçi kalıyor dur? 

Telefon Kiel'in evine bağlıdır, ama her zaman kullanılmaz. Benim, cebimde taşıdığım bir 
telesekreterim var. En zevkli anlarımda beni rahatsız etmek için Kiel elinden geleni ardına 
koymaz. Aman, aman...! Tahmin et kim geliyor? 

Terri başını çevirdi ve birden soluğunu tuttu. Kiel bej rengi bir takım elbise giymişti. Bu 
kıyafetiyle daha da uzun boylu görünüyordu ve restorandaki en yakışıklı erkek olduğu 
kuşkusuzdu. 

Sanki nerede olduklarım biliyormuş gibi masaya doğru yürümeye başladı. Onun ağır 
adımlarla kendinden emin yürüyüşü Terri?'ye avına atlamaya hazırlanan vahşi bir hayvanı 
hatırlatmıştı. Av da kendisiydi herhalde! 


Ama dudaklarına bir gülümseme yerleştirdi ve başını kaldırıp genç adama baktı. Erişilmez 
gri gözler genç kızın üzerine dikilmişti ve kumral saçları alnının üzerine düşmüştü. 

Sizi burada bulacağımı biliyordum. Barry bütün sevgililerini buraya getirir. 

Bizi mi izliyordun yani? Barry son derece rahatsız olmuş gibiydi. 

Kiel umursamaz bir tavırla omuzlarını kaldırdı. Kahyam beni beklemiyordu ve yemek de pi- 
şirmemişti. Bu yüzden burada yemeği düşündüm. Size katılmamda bir sakınca var mı? 

Evet, hem de çok var, diye Barry patladı. Uzun zamandan beri Terri'yi görmüyordum. 
Onunla biraz yalmz kalmak isterdim. 

Daha gecenin başındayız. Meraklanma. Bütün gece varlığımla sizi rahatsız edecek değilim. 

Terri'nin kalp atışları hiç istemediği halde hızlanmıştı ve Kiel yanı başında oturdukça yediği 
yemekten zevk almayacağını biliyordu. O yaşamı boyunca gördüğü en seksi erkekti ve 
hoşlansa da hoşlanmasa da ona karşı içinde bazı dürtülerin kaynaştığını biliyordu. 

Kiel rahat hareketlerle garsona iskemle getirmesi için işaret etti ve birkaç dakika sonra da 
mönüyü incelemeye başladı. 

Gerçekten de huzursuz bir yemekti. Kiel konuşmayı yönetiyor gibiydi: Terri'nin hiç bilgisi 
olmadığı bir sürü şeyi Barry'ye anlatıyordu. Onun ken-dişini özellikle konuşma dışı 
bıraktığının farkındaydı. Terri'yi rahatsız etmek için her şeyi yapardı bu adam: 

Kahvelerim ısmarlamışlardı ki, Kierin cebindeki tele-sekreter öttü: Özür dilerim. 
Kahyamdır. Gözlerini bir an Terri'ye dikti ve sonra yerinden kalkıp uzaklaştı. 

Tanrıya şükürler olsun, diye Barry mırıldan-dı. Artık geri gelmez. işi her şeyden önemlidir 
çünkü. İnanılmaz br şekilde işine aşıktır. 

Gerçekten burada olduğumuzu biliyor muydu sence? Yoksa raslantı mıydı? 

Raslantı falan değildi. Niyeti gecemizi mahvetmekti. Ona kalsaydı şimdi Londra yollarında 
olacaktın. Bana hiç güveni yoktur. 

Her neyse, ondan kurtulduk işte! Terri hiç düşünmeden elini uzattı ve masamn üzerinde 
duran Barry'nin elini tuttu. Barry de, genç kızın çekmesine firsat vermeden hemen 
dudaklarına götürüp öptü. 

Keşke Richard'a şu işten hiç söz etmeseydim! Bağışla, Terri. 

Senin bir suçun yok ki! Kierin nasıl bir tepki göstereceğini bilemezdin. Keşke bana inanmış 
olsaydı. İnsanın yalancı yerine konması hiç de hoş değil. 

Bu küçük aşk sahnesini kestiğim için özür dilerim! Kiel'in döndüğünü ikisi de fark 
etmemişti. Ama seni istiyorlar, Barry. Laura Monk. Özellikle seni istedi. Annesi bir astım 
krizi geçiriyormuş. 

Neden sen gitmiyorsun? Terri’yi burada bırakmam yakışık almaz. 

Kiel'in gözleri kısıldı. Yaşamına başka bir kız girdi diye şimdi Laura çekiciliğini mi 
kaybetti? Ateşsaçan gözleri bir an Terri'ye diküdi. Belki seni uyarmam gerek. Barry'nin 
ilişkileri rüzgar gibi eser geçer de. 

Bu sözlerinden hiç hoşlanmıyorum, diye Barry hırsla soludu. Sanki Kiel'e bir yumruk 
atacakmış'gibi dikilmişti. 

Terri telaşla, Sanırım gitmen gerekiyor, diye atıldı. 

Ben, Terri'ye bakarım. Benim yanımda güven cede olur. 

Güvencede olur da, mutlu olur mu bakalım? Barry kararlı bir ifadeyle genç kızın elini tuttu. 
Hiç de hakça bir davranış değil bu yaptığın. 

Öyle mi dersin? Elini çabuk tut, Barry. İste-sen de istemesen de gidiyorsun! 
Barry homurdanarak Terri'nin elini bıraktı ve ayağa kalktı. Dudakları kısılmıştı ve öfkesini 
güç-lükle bastırıyordu. Evde görüşürüz, Terri. Çok fazla kalmam. 

Hiç acele etme! Terri'yi de merak etme. 

Nasıl etmem! İşinde hayal kırıklığına uğradıktan sonra gecesini biraz hoş geçirtmeye 
çalışıyordum. 


Kiel'in gülümsemesinde neşeden eser yoktu. Bu görevi sürdürmek için elimden geleni 
yapacağım. 

Barry bir şey söylemek istermiş gibi durdu ve kaşlarım çattı. Ama sonra topuklarının 
üzerinde dönüp hızla uzaklaştı. 

Kiel iskemlesine oturdu ve masaya gelmiş olan kahveden fincanına doldurdu. Terri masanın 
altından genç adamın dizlerine tekme atmamak için kendini zor tutuyordu. Onun bu durumu 
kasten yarattığından hiç kuşkusu yoktu. 

Barry'nin gitmesi gerektiği için kusura bakma. Beklepmedik bir zamanda çağrılmak da bu 
işin güç yönlerinden biri. 

Kendin gidebilirdin ama! Terri çok kızgındı ve elinden gelse hemen buradan çıkıp giderdi. 

Barry diğer zamanlarda Mrs. Monk'u görmeye canla başla giderdi. Aranızda bir şey 
olmadığım söyleyip durman komik oluyor. 

Aramızda hiçbir şey yok! Terri öfkeyle başım kaldırıp genç adama baktı ve.onun yarı aralık 
kirpiklerinin arasından dikkatle kendini süzdüğünü gördü. Aniden bütün vücudunda bir 
elektriklenme hissetti. Onunla daha yakın olmak kim-bilir ne kadar hoş'olürdu! Düşüncesi 
bile Terri'yi iliklerine kadar titretiyordu. 

Ama böyle bir şeyin olması mümkün bile değildi. Öyleyse Kiel neden kendini ağırlamak 
gibi bir yükü üzerine almıştı? Evet, nedeni ortadaydı. Kendisiyle beraber olmak için değil, 
ama Bar-ry'yi rahatsız etmek için yapmıştı. 

Barry'ye çok kötü davranıyorsun! 

Tepesinde bir yumruğa ihtiyacı vardır onun. Onu tanıdığını Sanıyorsun, ama yanılıyorsun. 
Barry'nin sadece iyi yönlerini görmüşsün sen. 

Kötü yönleri olduğunu hiç sanmıyorum, diye genç kız hemen karşı çıktı. Kafasına doluşan 
kötü anılardan kurtulmaya çabalıyordu. Evet, kızlardan çok hoşlanır, ama hangi erkek 
hoşlanmaz? Yoksa sen papaz falan mısın? Sadece işin için yaşıyorsun ve bütün yaşamını işine 
adamışsın. 

Genç adam alayla gülümsedi. Ben hiç de öyle bir şey söylemedim. Ben de bir kadının 
arkadaşlığından hoşlanırım, ama her şeyin bir yeri ve zamanı vardır. İşte Barry'nin 
anlayamadığı da bu. Sanırım bir gün ayakları yere basacak. 

Terri kahvesini yudumluyor ve fincanın üzerinden Kiel'e öfkeli gözlerle bakıyordu. Sonra 
aniden iskemlesini geri itti. Senin için bir sakıncası yoksa artık gitmek istiyorum. 

Sakıncası var elbette. Barry'den, seninle birkaç saat baş başa kalabilmek için kurtuldum. 

Terri'nin lacivert gözleri faltaşı gibi açıldı. Neden? Seni aldattığımı söylemek için mi? Sana 
gerçeği söylediğime, Barry'nin sadece çok yakın bir arkadaşım olduğuna ne zaman 
inanacaksın? 

Demin hiç deöyle değildi ama! El ele tutuşmuştunuz ve iki sevgili gibi birbirinizin 
gözlerinin içine bakıyordunuz. Bu durumun arkadaşça olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun 
yani? 

Evet, öyle, diye Terri bağırdı. Yanaklarının kıpkırmızı olduğunu hissedince paniğe kapıldı. 
Yaşamı'boyunca hiç yalan söylememişti. Biz sadece arkadaşız, diye tekrarladı. 

Barry bir kadı-nlia hiçbir zaman ‘sadece arkadaş' kalamaz. 

Yanlışın var... Ayrıca daha fazla burada oturup senin imalarım dinlemeye hiç niyetim yok! 
Beni götüremeyeceksen bir taksi çağıracağım. İyi geceler, Dr. Braden! 

Terri ayağa fırladı ve arkasını döndü. Ama çantasının Kiel'in kahve fincanına çarpacağını 
düşünememişti. Gömleğinden aşağı kahve dökülünce Kiel hırsla bağırdı. 

Seni küçük sarsak... 

Aman Tanrım...! Çok özür dilerim. Hiç... Hiç fark edemedim... Gerçekten. Bırak da 
temizleyeyim. Terri peçeteyi aldı, ama Kiel öfkeyle genç kızın cüni itti. 

Şimdi benim eve gideceğiz ve sen de geleceksin. Islak giysilerle seni evine götüremem. 


Terri'nin kalbi gümbürdemeye başlamıştı. Keşke daha dikkatli olsaydı! Kendisi için büyük 
tehlike oluşturan bu yakışıklı adamdan kaçmak isterken şimdi uzun bir süre daha beraber 
olmak zorundaydı. 

Gecenin sessizliğinde hızla herlerken ikisi de konuşmuyordu. Uzaktan uzağa Kiel'in tıraş 
losyonunun kokusu duyuluyordu, ama daha baskın olan kahve kokuşuydu ve Terri dikkatsiz 
davrandığı için bir kez daha kendine lanetler yağdırdı. 

Kiel lastikleri gıcırdatarak arabayı durdurdu ve arabadan çıktı. Terri de arkasından. Ama 
hareketleri çok yavaştı. Etrafına bakınmak için bir an durdu. Oldukça tepeye tırmandıkları 
için manzara harika olmalıydı, ne var ki karanlıkta hiç-bir şey görünmüyordu. 

Harika bir yer burası... Burada oturmaktan büyük bir zevk alıyorsun sanırım. 

Eh, fena sayılmaz. 

Hol çok büyüktü ve pırıl pırıl ahşap döşemenin üzerinde Çin halıları vardı. Duvarlar çok 
uçuk yeşil çiçekli duvar kağıdıyla kaplanmıştı. Tepede kocaman kristal bir avize ortalığı 
gündüz gibi aydınlatıyordu. 

Kiel bir kapı açtı ve içeri girmesi için Terri'ye yol verdi. Burası oldukça küçük've sıcak 
havalı bir odaydı. Bir köşede çalışma masası ve önünde de deri bir koltuk vardı. Ayrıca iki 
deri koltuk ve yerde de kıymetli bir İran halısı görülüyordu. Bütün eşyalar ince bir antika 
zevkini sergiliyordu. 

Sen burada bekle. Bir duş yapıp üzerimi değiştireceğim. Kendine bir içki al. 

Küçük oymalı masanın üzerinde kristal içki sürahisi ve yamnda da bir tek bardak duruyordu. 
Herhalde buraya Kiel için bırakılmıştı. Kendine çok az viski koydu ve üzerine de buz 
doldurdu. 

On dakika sonra Kiel döndü. Takım elbisesini çıkarmış ve gri pantolonla bir kazak giymişti. 
Saçları ıslak olduğu için daha koyu görünüyordu. Bir. dolabı açıp içinden bardak çıkarırken 
Terri soluğunu tutmuş onu izlediğini fark etti. Kiel kendine de içki aldıktan sonra Terri'nin 
oturduğu koltuğun yanına oturdu. 

Bardağım alaylı bir ifadeyle havaya kaldırdı ve hiçbir şey söylemeden bir yudum aldı. Hiç 
sesini çıkarmadan oturuyor ve dudaklarında esrarlı bir gülümsemeyle genç kızı izliyordu. 

Terri, onun ne düşündüğünü öğrenmek için bir servet harcamaya hazırdı. Çok güzel bir evin 
var, diye mırıldandı. Amacı aralarında uzayıp giden sessizliğe bir çare bulmaktı. Annenle 
baban da burada mı oturuyor? 

Kiel başını salladı. Annemle babamın kanatları altında yaşamak için oldukça yaşlıyım. 
Burasını iki yıl önce satın aldım. Kaçıp saklandığım bir yer. Davet edilmedikçe kimse buraya 
gelemez. 

Bu şeref bana verildi demek? 

Genç adamın-kaşları alayla havaya kalktı. Başka seçeneğim yoktu! 

Buraya çok kız geldi mi? Terri neden sorduğunu bilmiyordu, ama nedense bu sorunun çok 
önemli olduğunu düşünüyordu. 

Hiç gelmedi. Özel yaşamıma çok düşkünüm dür. Sadece ben ve kahyam vardır evde. 

Şimdi'nerede? 

Sanırım yatıyor. Yani yapayalnızız! 

Terri bir an paniğe kapıldığını hissetti ve ifadesinden de açıkça belli oldu. 

Seni korkuttum, değil mi? Senden yararlanacağımı mı düşünüyorsun? Ama kimseye zor 
kullanmam. Karşımdaki de istekli olmalı. 

Bu sözler Terri'yi rahatlatmıştı, ama genç adam şu anda öpmeye kalksa hiç de karşı 
koymayacağım biliyordu. Giderek Kiel'i daha çok beğenmeye başlamıştı. Kierin kendisi 
hakkında düşündüklerini bile bile ondan hoşlanması aptallıktı. 

Bölüm Üç 

Hiç beklenmedik bir biçimde Kiel konuyu değiştirip aralarındaki elektrikli havayı dağıttı. 

Ha, aklıma geldi... Patlak lastiğini tamir ettirdin mi? 


Terri başını iki yana salladı. Düşüncelerinden sonra bir anda güncel konulara dönmekte 
güçlük çekmişti. Kiel bir an gözlerinde yanan bir ateşle kendisine bakıyor, bir an sonra bu 
bakış kayboluyordu. 

Vakit kaybetmeden yaptırmaya bak. Göller Bölgesinde stepne olmadan yolculuk yapmak 
tehlikelidir. Evi dolaşmak ister misin? 

Yeniden konuyu değiştirmişti. Ama bu kez Ter-ri'nin beyninde alarm zilleri çalmaya başladı. 
Şaşkınlıkla Kicie baktı, ama genç adamın ifadesinde bu davetin arkasında başka anlamların 
yattığım gösterir bir ima yoktu. Ayrıca kahya kadın da evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Bir 
çığlık atması yeterliydi. 

Çok sevinirim. Keşke gündüz olsaydı. Buradan manzara harika olmalı. 

Kiel yol gösterirken bu beğeniden memnun olmuş gibi gülümsüyordu. Terri kitaplığı; son 
derece zarif döşenmiş oturma odasını ve yemek odasını hayranlıkla izledi. Bunlardan başka 
büyük bir oturma odası ve çiçek serası da vardı. Odalardan birinde sadece bir piyano göze 
çarpıyordu. Acaba Kiel piyano da çalıyor muydu? Mutfaktaysa akla gelebilecek hertürlü 
elektrikli araç vardı. 

Kiel'in üst katı gezdirmesini hiç beklemiyordu. Özellikle kahyası yatıyorken. Genç adam 
merdivenleri tırmanmaya başlayınca şaşırdı ve bir an tereddütle durakladı. Ama hemen 
arkasından tırmanmaya başladı. Nedenini bilmiyordu, ama içinde bu adama karşı sonsuz bir 
güven duygusu vardı. Aslında güvenemediği kendisiydi. 

Üst katta hole açılan bir sürü yatak odası ve bazı yatak odalarının da özel banyoları vardı. 
Kiel fısıldayarak kapılardan birini işaret etti. Mrs. Barnes'm odası... Burası da benimki. 

Kiel içeriyi göstermediği için genç kız hayal kırıklığına uğramıştı. “İnsanm yatak odası 
kişiliğinin aynası/ diye düşünürdü ve buranın da muayene odası gibi derli toplu olduğundan 
hiç kuşkusu yoktu. Herhalde Kiel için her şeyin bir yeri vardı ve bir şey yerinden oynatıldı mı 
da kıyameti koparırdı. 

Aşağıya indikten sonra Kiel, Eeee, mütevazi evim hakkında neler düşünüyorsun? diye sordu. 

Buraya pek mütevazi denemez bence, diye Terri gülümsedi. Gördüğüm evlerin en güzeli. 
Masrafım nasıl karşılayabiliyorsun? 

Genç adam omuzlarım silkti, Beslenme konusunda başarılı olan birkaç kitap yazdım. 
Radyoda sağlık saatini yönetiyorum. Zaman zaman seminerler veriyorum. Bu işler de epey 
para bırakıyor. 

Peki, neden bu küçük yerde doktorluk yapmayı sürdürüyorsun? 

Çünkü insanlarla ilişkide olmayı seviyorum. Onlardan neler öğrendiğimi bir bilsen şaşarsın. 
Yerinde kıpırdanıp durma da otur. Benim de konuşacak birine ihtiyacım var. 

Terri güçlükle yutkundu ve kalp atışlarının hızlandığını fark ederek telaşlandı. Artık gitsem 
iyi olacak. Burada daha fazla kalmanın hiç de akıllıca bir şey olmadığını düşünüyordu. Ayrıca 
Barry de merak etmiş olabilirdi. 

Yani hala bana güvenemiyorsun, öyle mi? Genç adamın gözlerinde tehlikeli bir karanlık 
belirdi. 

Ne düşüneceğini bilemiyorum... 

O zaman ben söyleyeyim. Benden hoşlanıyorsun, ama klinikte çalışmanı istemediğim için 
benden nefret etmeye çalışıyorsun. İçtenlikle söyleyebilirim ki, çok güzel bir kızsın. Başka 
koşullar altında oldaydık daha farklı duygular besle-yebüirdim. Ama durum değişik olduğuna 
göre benim için Barry'nin ucuz sevgililerinden birisin. Sana en küçük bir ilgiyi gösteren bir 
erkeğe hemen köşabilirsin. 

Terri sanki tokat yemiş gibi irkildi. Böyle sözleri hakettiğimi hiç sanmıyorum! Hakkımda 
çok yanılıyorsun. Hem de çok! Midesinin bulandığını hissediyor ve onun öpüşüne karşılık 
verdiği için de kendinden nefret ediyordu. Böylece yanlış bir izlenim bırakmıştı mutlaka. 
Barry'yi... senin anlattığın gibi tanımazdım. Hala da sana inanmış değilim. Ama bu işi 
gerçekten çok istiyorum. Olaya bir de benim açımdan bakamaz mısm? 


O kadar çok istiyorsun, ha? Kiel çok eğleni-yormuş gibiydi, ama Terri durumu hiç de komik 
bulmuyordu. 

Şu anda işsiz ve evsiz kalmamış olsaydım bu kadar dil dökmezdim! Eğer kalbinin iyilik dolu 
bir tarafı varsa, oraya hitap etmek istiyorum. 

İnsan iş hayatında kafasını kalbiyle yönetme-meyi öğrenmeli. Böylece de verdiğin karardan 
pişmanlık duymazsın. Kalmana göz yummak da korkunç bir hata olur. 

Tanrım! Nasıl da bu kadar kalpsiz olabiliyorsun! Doktor olmayı nasıl becerdiğini aklım 
almıyor. İnsanlara kesinlikle aldırmıyorsun. Neden evlenmediğini anlamak hiç de zor değil. 
Bu... Bu hakaretlerine kimsenin dayanabileceğini sanmıyorum! 

Kiel'in kaşları kalktı. Devam et, durma. Bana çok ilginç geliyor. 

İstediğin kadar alay et, diye Terri bağırdı. Ama hepsi de doğru! Barry'nin senden bu kadar 
nefret etmesini çok iyi anlıyorum ve belki de bu işi istemekle hata ediyorum. Bundan sonraki 
gün-ler benim için cehennemden beter olacak. Şimdi eve dönebilir miyim, lütfen? 

Ben hazır olunca. Gerçekten ilgimi çekiyorsun. Kendini tutamadığın zaman bir ateştopu 
gibi oluyorsun. Barry, seninle uğraşmakta güçlük çeki-yordur mutlaka.-Şimdi'düşüncem 
değişti. Bu işi elde etmek için Barry'ye baskı yapan şendin mutlaka. 

Terri'nin gözlerinden ateş çıkıyor, yanakları öfkeden al al olmuş yanıyordu. Ne istersen 
düşünebilirsin! Bu senin en doğal hakkın, ama Bar-ry'nin yerinde olsaydım bir an bile 
yanında durmazdım. Seninle geçinmek olanaksız! 

Kiel, sanki bu konuşmayı çok eğlenceli buluyormuş gibi gülümsüyordu. Barry'nin şu anda 
pek bir seçeneği yok. Kendini toparladıktan sonra başka bir yerde çalışmaması için hiçbir 
neden göremiyorum. Şimdilik öğreneceği tek şey işiyle özel yaşamını birbirine 
karıştırmamak. 

Ve sen de ona yol gösterip nasihat edeceğin yerde-her firsatta yerden yere vuruyorsun? 

Kiel sabırsızlanıyormuş gibi derin derin içini çekti. Senin hiçbir şeyden haberin yok. 
Barry'nin sadece iyi yönlerini biliyorsun ve'bu yönlerin de bir kadına çok çekici geldiğini 
itiraf etmek isterim. Onu, benim tanıdığım gibi tamsaydın nasıl bir insan olduğunu görürdün. 

Buraya Barry'yi tartışmak için gelmedim ve düşüncelerini neden zorla bana kabul ettirmeye 
çalıştığım da anlayamıyorum/ Bazı şeylerikendim de düşünebilirim, teşekkür ederim. 
Barry'yi de cana yakın ve dost canlısı olarak görüyorum. Bu arada zararsız bir yalan 
söylemekte de bir sakınca görmemişti. Çünkü yedi yıl önceki olay sözünü bile etmeye 
değmezdi. 

Kahretsin! Nasıl bu kadar mantıksız olabilirsin! Günün birinde gözün açılacak ve neye 
uğradığını şaşıracaksın! Genç adamın gözleri birer buz parçası gibiydi ve havada da elektrikli 
bir gerginlik belirmişti. 

Terri de artık öfkesinden ne yapacağını şaşırmış bir durumdaydı. Hızlı kapıya doğru yürüdü. 
Barry'yi yerden yere vurmayı sürdüreceksen burada kalmamın bir anlamı yok. Şimdi gitmek 
istiyorum! 

Bomboş bir daireye mi gideceksin? Barry’nin dönmesi saatler sürer. Laura-mn bu işi 
halledeceğinden hiç kuşkum yok. Onun için daha otur istersen. 

Ve ikimize de hakaretler yağdırmam dinleyeyim. Hayır, teşekkür ederim. Yalnız kalmayı 
tercih ederim. Oysa Terri yalnız kalmaktan nefret ederdi. Kalabalık arasında bulunmaktan pek 
hoş-lanmazdı, ama yanında birkaç kişinin olması mutlu ederdi onu. 

Eğer durum farklı olsaydı biraz daha oturmayı çok isterdi. Üstelik ev de çok güzeldi. İnce bir 
zevk sahibi olan Terri, güzel olan her şeyi severdi. 

Kiel aniden, Bir daha Barry'den söz etmeyeceğim, diye mırıldandı. Ama yine de onu 
kafandan atmak senin için hiç kolay olmayacaktır. Çünkü burada bulunuşunun ana nedeni 
Barry. 

Terri şiddetle başını iki yana sall'ayınca ipek gibi saçları uçuştu. Son kez söylüyorum. 

Barry benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani senin ima ettiğin anlamda. Neden...? 


Neden bu adam söylediklerinin tek sözcüğüne bile inanmıyordu acaba? 

Kiel'in kaşları alayla havaya kalktı. Ama daha önce gördüklerim hiç de öyle söylemiyordu! 
Birbirinizin gözleri içinde eriyordunuz adeta. Kiel ilerledi, kapıyı kapadı ve Terri'y i sırtından 
iterek koltuğa doğru yürüttü. 

Bu dokunuş son derece hafifti, hatta Kiel dokunmuyor bile gibiydi, ama Terri'y e sırtına 
kızgın bir ütü dayanmış gibi geliyordu. Acaba bu adamda ne vardı da, kendini böylesine 
değişik duyguların etkisi altına sokuyordu? “Keşke Kiel? in sevimli ve cana yakın yönünü hiç 
görmemiş olsaydım/ diye düşündü. işte o zaman hakettiği nefreti görecekti Kiel. 

Hiç istemeden koltuğa oturdu ve biraz önce bıraktığı içki bardağını aldı. Kiel teybe bir kaset 
koyunca odanın içine tatlı bir müzik sesi yayıldı. Terri başını arkaya yasladı ve gözlerini 
kapadı. Müziğin kendisini alıp uzaklara taşımasını istiyordu. Yavaş yavaş gerginliği azaldı ve 
nefret ettiği Dr. Braden'la aynı odada olduğunu bile unuttu. 

Ama gözlerini açar açmaz yine onunla karşılaşmıştı. Tam karşısında oturuyordu ve genç 
kızın yüzünü anılarına kaydetmek istermiş gibi gözünü kırpmadan bakıyordu. 

Peki, beni ısrarla oturttun, ama şimdi ne konuşacağız? 

Seni. Kendinden söz et bana. Üvey kardeşimin arkadaşı olman dışında hakkında hiçbir 
bilgim yok. 

Hemen düzelteyim : Barry, ağabeyimin arkadaşıdır. Ama onun hakkında 
konuşmayacağımıza anlaşmıştık sanırım! 

Barry'yi konunun dışında tutmak pek kolay değil, ama deneyeceğim. Sadece bir ağabeyin 
mi var? Kız kardeşin yok mu? 

Sadece Richard. 

Ve annenle baban ölmüş samrım. İspanyamdaki iki yıl önceki o korkunç uçak kazasında? 

Terri irkildi. Nereden biliyorsun bunları? 

Genç adamın geniş omuzları tembel bir hare' ketle havaya kalktı. Evinden bu kadar uzaktaki 
işe başvuran biri hakkında araştırma yapmanın görevim olduğunu düşündüm. Dr. Kores da 
çok yardımcı oldu ve ailenin ölümünden sonra üzüntüden çılgına döndüğünü anlattı. Uzak bir 
yere taşınmanı anlayışla karşıladı. 

Hangi hakla...! Terri birden ayağa fırladıve öfkeden ateş saçan gözlerini ona dikti. Özel 
yaşamım seni kesinlikle ilgilendirmez! Bu adam kendini ne sanıyordu da, Dr. Kores'a 
hakkında sorular soruyordu? KiePi tek ilgilendiren hemşireliğinin iyi olup olmadığıydı. Bütün 
vücudu sinirden tir tir titriyordu. 

Menfaatlerim açısından kendimi korumak zorundayım. 

Belki doğruydu, ama arkasından gizli gizli soruşturma da ne demek oluyordu! Ona başka 
neler sordun? 

Genç adam, Terri'yi sert bakışlarla uzun uzun . süzdü. Aslına bakarsan bir erkek arkadaşın 
olup olmadığını da sordum. Daha önce de söylediğim gibi bu konuda başıma dert çıksın 
istemiyorum. Dr. Kores'un haberi yoktu. Barry'yi bir sır olarak saklamakta ustaymışsın 
doğrusu! 

Seninle münakaşa, etmenin hiçbir yararı yok. Lütfen,1 beni götürür müsün? Bu kez 
gerçekten gitmek istiyorum. Seninle bir saniye daha kalmaya niyetli değilim. 

Terri oldukça sert konuştuğunu biliyordu, ama umurunda bile değildi. Kiel, şu anda ona 
hemen eşyalarını toplayıp buradan gitmesini pekala söyleyebilirdi. 

Büyük bir hata olan nişanından Dr. Kores'un haberi olmadığına da memnundu. Bu durumda 
Dr. Kiel Braden'm eline korkunç bir koz vermiş olacaktı. Greg/i, annesiyle babasının 
ölümünden hemen sonra tanımıştı ve doğru dürüst düşünecek durumda değildi. Tanrıya 
şükürler olsun ki, nişanı bozmak için karşılıklı anlaşmışlar ve aralarında kötü bir münakaşa da 
geçmemişti. 

O günden beri de sürekli bir erkek arkadaşı olmamıştı, ısrarcı Michaerı saymazsa kuşkusuz! 
Genç adam başının derdiydi. Birlikte büyümüşler ve aynı okullara gitmişlerdi. Ama bu 


çocukluk arkadaşını hiçbir zaman sevgili olarak görmemişti ve o da Barry gibi iyi bir dost 
olarak kalacaktı. 

Kiel ayağa kalktı. Dudakları gerilmiş, ince bir çizgi halini almıştı. Az sonra gecenin 
sessizliğinde korkunç bir hızla giderlerken ikisi de konuşmuyordu. 

Ev kapkaranlıktı ve Terri elinde olmadan ür-perdi. Tanıdığı bir yer olunca karanlığa pek 
aldırmazdı, ama burası yabancı ve düşmanlık dolu bir yerdi ve Barry dönene kadar da kendini 
huzurlu hissedemeyecekti. 

Ama Kiel de arabadan indi ve Terri'nin arkasından merdivenleri çıktı. Cebinden bir anahtar 
destesi çıkarıp kapıyı açtı, içeri girdi ve elektrikleri yaktı. Evet, bu daire Kiel'e aitti, ama 
buranın bir anahtarının da onda bulunması Terri'yi endişelendirmişti. Genç adam istediği 
zaman buraya girip çıkabilirdi! 

Terri, Teşekkür ederim, artık gidebilirsin, diye mırıldandı ve bir anda telefonun sesiyle irkil- 
di. 

Ama çok sinirli bir halin var gibi geliyor bana! Telefon çalmaya devam ediyordu. Şuna ce- 
vap vermeyecek misin? 

Terri başım salladı. Bana değildir nasıl olsa. 

Cevap ver. 

Terri derin bir soluk aldı ve almacı kaldırdı. Barry'nin sesini duyunca rahatlamıştı. 

Sonunda döndüğüne sevindim. O üvey ağabeyim olacak adam gecemizi mahvetmeyi 
başardı! Daha bir iki saat dönmeyeceğim. Beni bekleme, yat.-Barry bir an bekledi ve sonra, 
Sen iyi misin? diye sordu. 

Elbette iyiyim. O kadar yorgunum ki, başım yastığa değer değmez uyuyacağım sanırım. 
Yarın sabah görüşürüz. 

Daha gelmeye niyeti yok, değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Kiel'in dudakları 
nefretle bükülmüştü. 

Bunun olacağını biliyordun da neden onu gönderdin? Bir insandan aynı zamanda hem nefret 
edip hem de ona doğru çekildiğini nasıl hissedebilirdi? Bir zamanlar bir söz duymuştu : 
Nefret etmek sevmekten daha kolaydır l diye. Şimdi bu deyişin doğruluğuna hak veriyordu. 

Kielin gözlerinde alaycı pırıltilar uçuştu. Tahmin edemiyor musun? Barry'nin gerçek 
kişiliğini görmeni istedim. Şimdi yaşamındaki tek kadın olmadığından emin oldun mu? 

Ne münasebet! Hiçbir zaman öyle bir ilişkimiz olmadı! Tanrım! Senden öyle nefret 
ediyorum ki...! 

Kiel bembeyaz dişlerini göstererek güldü ve ellerini genç kızın omuzlarına dayadı. Terri 
bütün vücuduna bir alev dalgasının yayılmaya başladığını duyuyordu. 

Sana iyilik yapmaya çalışıyorum, Teresa. 

Kiel başım eğdi ve bir anda Terri?'yi dudaklarından öpmeye başladı. Sanki bu dudaklarda 
yılların özlemi ve beklentisi vardı. 

Önceleri Terri onunla mücadele etti, ama sonra bu öpüşe bütün benliğiyle karşılik vermeye 
başladı. Kiel uyuşturucu bir ilaç gibiydi. Terri?yi arzudan çılgına çeviriyor ve mantıksız 
davranmasına neden oluyordu. 

Ama yine de Kielin yapmak istediği tek şey, onun, Barry?'ye hiç de uygun olmadığını 
kanıtlamaya çalışmaktı. Genç kızı istediği için öpmüyor, ondan nefret ediyordu. Adeta 
Terri’ yi deniyordu. Bu yüzden Terri karşı koymalı, savaşmalı ve en azından kendini 
koruyabilmeliydi. 

Ama yine de bu düşüncelerinin nedense doğru olmadığını sezinliyordu. Hangi nedenle 
olduğunu bilmiyordu, ama Kiel'in bu öpüşmeyi çok istediğinden emindi. Bu yüzden de zevk 
alıyor ve bütün vücudu heyecanla titriyordu. 

Neyse ki, burada çok fazla kalmayacaktı. Yoksa aralarında böyle bir duygu akımı varken 
nasıl her gün yüz yüze bakabilirlerdi? Bu arzuları duymadan genç adamla nasıl çalışabilirdi? 


Sonunda Kiel, onu bıraktığında sanki bütün yaşamı boyunca onun kolları arasındaydı ve 
genç adamın kendisini arzuladığından, çekici bulduğundan hiç kuşkusu yoktu. En şaşırtıcı 
olan da daha çok yeni tanışmış olmalarına karşın sanki birbirleri için yaratıldıklarını 
hissetmesiydi. 

Bacaklarının kendini taşımayacağını sanan Terri yakındaki bir iskemleye çöker gibi oturdu. 
Kiel'in gözlerinin içi gülüyordu sanki. 

Barry'nin neler kaçırdığından haberi yok! Lau-ra'nın seninle kıyaslanamayacağından 
eminim. Kusura bakma, ama yaşamını Barry'ye bağlamakla aptallık ediyorsun. 

Asıl beni öpmene izin verdiğim için aptallık ediyorum, diye Terri bağırdı. Ve daha büyük 
aptallık da bu öpüşmeden zevk aldığını ona göstermesiydi. 

Çok hoştu, ama neyin peşinde olduğunu da hala anlamış değilim. Bana öyle geliyor ki, çok 
yakında Barry'nin ihanetleri seninkiler yanmda solda sıfır kalacak. Ayrıca bana böyleşine 
karşılık vererek seni buradan göndermeyeceğimden de emin olmak isteyebileceğinden 
kuşkulanıyorum. 

Terri irkildi. Gözleri dehşetle açılmıştı. Hiçbir zaman kendimi bir erkeğe satmadım! 
Yaptığım şey tümüyle içgüdüseldi. Bunu itiraf etmek midemi bulandırıyor, ama gerçekten 
çok yakışıklı bir erkeksin! Ama bunu söylememe pek ihtiyacın olduğunu sanmıyorum. 

Evet, bu konuda pek sıkıntı çekmiyorum. 

Yani kızlar hemen kollarına mı atılıyorlar demek istiyorsun? Kahretsin! Tıpkı kendi yaptığı 
gibi! 

Orası öyle! Kiel'in gözleri parlıyordu. 

Ve sen de onurları kırılmasın diye hiçbirini geri çevirmiyorsun elbette? 

Önüne kadar geleni neden geri çeviresin? 

Doğru! Neden çeviresin? Terri arkasını dönüp esnemesini gizledi. Şimdi kusura bakmazsan 
yatmak istiyorum. Barry'yi beklemenin bir anlamı yok. 

Ne sakıncası olacak? Ama duygularının yoğunluğundan korktuğun için benden kurtulmak 
amacında değilsin umarım? Yoksa seni öpen her erkeğe böylesine karşılık mı veriyorsun? 

Kiel'in gözlerinde garip bir pırıltı yanıp sönüyordu ve Terri birkaç saniye ona bakıp 
gözlerini kaçırdı. Bu adam ruh'sağlığı için.büyük tehlike oluşturuyordu. 

Kendi tepkilerini de bir türlü anlayamıyordu. Sanki vücudu üzerindeki tüm kontrolü 
kaybetmişti. Mantıklı bir şekilde düşünmeye çalıştı, ama cevabı yine de bilinçsizdi. Bu 
öpüşün benim için hiçbir anlamı yoktu! Ve ayrıca yaşamımda ilk kez nefret ettiğim birini 
öptüm! 

Kierin bakışları alaycıydı ve kaşlarını kaldır mıştı. Nefret çok güçlü bir sözcük, Miss 
Denning. Bu duyguna gerçekten inanmak isterdim. Kapıya doğru yürüdü. Güzel düşler ve 
sabah da geç kalma. 

Kapı kapandığında Terri rahatlamış gibi derin bir soluk aldı. Oldukça olaylı bir gece 
geçirmişti. Kiel'e yorgun olduğunu söylemişti, ama şu anda uyuyup uyuyamayacağından bile 
emin değildi. 

Giysilerini çıkarıp duşun altına girdi ve tüm duygularından arınabilmek amacıyla suyun 
altında uzun uzun durdu. Kiere karşı öylesine istekli davrandığı için kendinden nefret 
ediyordu. Genç adamın, kendisini de Barry kadar kötü bulduğundan hiç kuşkusu yoktu. 

Sonunda yatağına girdi, ama uyuyamıyordu. Gecenin karanlığı ve sessizliği ürkütücüydü. 
Oysa Londra'daki evde yatak odasına caddenin ışıklan vurur, trafiğin gürültüsü gelirdi. Aynı 
evde ağabeyinin de bulunması Terri için sonsuz bir güvenceydi. 

Buradaysa kimsesi yoktu. Tanımadığı, bilmediği bir diyardaydı ve böceklerin sesi, eski evin 
gıcırtıları Terri için çok yeniydi. Barry burada olsaydı! Uyumak olanaksızdı. Sadece yabancı 
bir yerde oluşu değil, Kiel'in rahatsızlık verici düşünceleri de onu boğuyordu. 

Yatağa gireli bir saat kadar olmuştu ki, telefonun sesi gecenin sessizliğinde bir çığlık gibi 
duyuldu. Terri'nin kalbi korkuyla çarpmaya başlamıştı. Işığı yaktı ve oturma odasına gitti. 


Arayan Barry? ydi herhalde. Biraz; daha gecikeceğini söyleyecekti. 

Telefonu açtı ve Barry? Sen misin? diye tiz bir sesle bağırdı. 

Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Ama böylece de istediğim cevabı almış 
oldum! 

Kiel...! Terri'nin kalp atışları daha da hızlanmıştı. Ne istiyorsun? 

İyi olup olmadığım kontrol etmek istedim. Kıymetli kardeşim daha dönmedi mi? 

Dönmediğini öğrenmiş oldun böylece! Ama kontrola falan gerek yoktu. Ben iyiyim. 

Sesin hiç de iyi gelmiyor. Aslına bakarsan son derece sinirli olduğunu anlayabiliyorum. 
Yamna gelip sana arkadaşlık etmenin bence bir sakıncası yok. 

Bu adam kendisiyle alay falan mı ediyordu? En son isteyeceği şey, Kiel'in buraya 
gelmesiydi. Hayır... Hayır, diye telaşla bağırdı. Bu saatte dışarı çıkmana gerek yok. Kesinlikle 
çok iyiyim! 

Ben sadece seni düşünüyorum. Bu kadar telaşlanmana gerek yok. 

Yattığımı tahmin etmiş olman gerekirdi. 

Uyuyabiliyor muydun peki? 

Terri bir an durdu ve sonra hiç istemeden, Hayır, uyumuyordum, diye cevap verdi. 
Korktuğum falan yok elbette! Sadece bu kadar sessizliğe ahşkm değilim. 

Göller Bölgesi böyledir işte. Dünya yüzündeki en huzur dolü yerdir. Ama biraz uyumaya 
çalış. Yoksa yarın iş göremez bir durumda olursun. 

Demek bütün düşündüğü buydu, ha?... Merak etme, işimi ihmal etmem! 

İyi. Şimdi git de yat. 

Aradığın için teşekkürler, diye mırıldandıktan sonra telefonu kapadı. Kahretsin! Uyuyama- 
dığını da nereden biliyordu acaba? Terri'nin üzerinde nasıl bir etki yarattığının pekala 
farkındaydı. Ama yaşamını böyleşine altüst etmeye ne hakkı vardı? Eline ne geçmesini 
bekliyordu? 

Artık uyumanın iyice imkansızlaştığını düşünen Terri su kaynatıp kendine bir fincan çay 
yaptı. Süt daha yatıştırıcı olurdu, ama şu anda bulunmadığı için başka seçeneği yoktu. 

Çayını yudumlayarak oturma odasına geçti. Tam bitirmek üzereydi ki, kapıda ayak sesleri 
duydu. Kapıya sokulan anahtar sesini duyunca son derece rahatlamıştı. Gelen Barry'den 
başkası olamazdı. 

Ama evin içine giren kişi Kiel'di. Terri'nin gözleri kocaman açıldı. Neden geldin? 

Barry'ye telefon edip bir.an önce eve dönmesini söylemek istedim, ama orada yoktu. 
Laura'yı alıp dışarı çıkmış. Ne Zaman döneceğini Tanrı bilir. Sesin çok sinirli çıktığı için 
birinin arkadaşlığına ihtiyacın olabileceğini düşündüm. 

O arkadaş sen olamazsın! diye Terri hırsla bağırdı. Asıl korktuğu ve korunması gerektiği kişi 
Kiel'di. 

Oysa genç adam yatıştırıcı bir sesle konuşuyor, Terri?yi rahatlatmaya çalışıyordu. Artık 
yatağına gidebilirsin. Ben burada oturup Barry'nin dönmesini bekleyeceğim. Böylece rahat 
rahat uyursun. 

Kiel kapının hemen dışında dururken uyuyabilecekti, ha? Genç adam şaka ediyor olmalıydı. 
Çok düşüncelisin, ama hiç gerek yok. 

Yabancı bir yerde bulunmanın nasıl olduğunu bilirim. Ne zaman bir yerlere gitsem ilk gece 
hiç uyuyamam. İnsanın kendi yatağı gibi olur mu? Ama gerçekten biraz yatıp uyuman 
gerekiyor. 

Önemli olan o değil! Şensin! Sen odamn hemen dışında dururken uyumam mümkün değil. 
Yardımcı olabileceğini düşünmüş olabilirsin, ama yanılıyorsun. Gitmeni tercih ederim. 

Genç adamın gözleri tehlikeli ışıklarla parlıyordu. Yani... senden yararlanacağımdan falan 
mı korkuyorsun? Beni daha iyi tanısaydm, öyle bir şeyin benim tarzıma hiç uymadığını 
bilirdin, Teresa. Yatak odanın kapısına bile yaklaşmayacağıma söz veriyorum. 


Terri deminden beri sımsıkı elinde tuttuğu fincanı sehpanın üzerine bıraktı ve ayağa kalktı. 
Başka şansım yok sanırım. Kafana bir şey- taktın mı kesinlikle fikrini değiştirmezsin, değil 
mi? En azından bu kadarını öğrendim. 

Kiel yatak odasıyla kendini arasında duruyordu. Terri'yse yarı çıplak bir durumda olduğunun 
ve genç adamın da kendisini dikkatle izlediğinin farkındaydı. 

İçindeki şeytanın dürtmesiyle tam Kiel'in yanında durdu ve başını kaldırıp gözlerinin içine 
baktı. İyi geceler, Dr. Braden. Buraya kadar gelmek zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür 
ederim. Çok naziksiniz. 

Aralarında kısa bir sessizlik oldu. Kiel sanki genç kızın alay edip etmediğini ölçer gibiydi. 
Sonra Terri'yi çenesinden hafifçe tutarak, Benim için büyük bir zevkti, diye mırıldandı. 

Terri bir anda hareketsiz kaldı. Bu dokunuşun duygularında yarattığı titremeyi 
engelleyemiyor-du. Bu sırada kapı ardına kadar açıldı ve Barry içeri girdi. 

Sen ne yaptığını sanıyorsun? Derhal Terrinin yanından çekil! 

Terri sanki sevişirlerken yakalanmış gibi suçluluk duygusuna kapılmıştı. Öte yandan Kiel 
ifadesiz bir yüzle Barry'ye bakıyordu. 

Arkadaşına göz kulak olmak düşünceliliğini göstermiş olsaydın şu anda burada 
bulunmazdım! Yalnız başına kaldığı için ödü patladı. 

Barry'nin yüzü çirkin bir maske görünümündeydi. Onu korkutanın sen olduğundan hiç 
kuşkum yok! Öyle görünüyor ki, buraya tam zamanında gelmişim! 

Sandığın gibi değil, diye atıldı Terri. Kendisi için kavga etmelerini hiç istemiyordu. Kiel 
bütün gece burada değildi. Bu saatte hala yalnız olduğumu anlayınca biraz önce geldi. 

Böyle giyinip davet mi ettin yoksa? Barry neredeyse bir bomba gibi patlamak üzereydi. 
Yüzü kıpkırmızı kesilmişti ve bir boksör gibi yerinde yaylanıp duruyordu. 

Terri başım salladı. Ne münasebet! Geleceğini bilmiyordum, ama geldiğine de memnun 
oldum. Neden Kiel'in yanında olmaktan zevk aldığı izlenimini yaratmak istediğini 
anlayamıyordu. 

Eğer sana dokunduysa... 

Hayır, dokunmadı! Burada durup bu aptalca münakaşayı da dinleyecek değilim! Ben 
yatmaya gidiyorum! Hızla odasına girip kapıyı kapadı. İki erkeğin kızgın sesle konuştuğunu 
duyuyordu. 

Sonunda dış kapı kapandı. Demek Kiel gitmişti? Barry'nin yanma gelmesini bekliyordu, 
ama genç adam kendi odasına girip kapıyı kapadı. Barry'nin bir süre hareket ettiğini duydu ve 
sonra ortalığı bir sessizlik kapladı. 

Barry'nin bu davranışına saygı duyuyordu, ama münakaşanın da nasıl sonuçlandığını merak 
ediyordu. Acaba Barry hala kızgın mıydı? Kiel'le aralarında hiçbir şey olmadığına inanmış 
mıydı? 

Bir an gidip sormak istedi, ama korktu. Yüzünü buruşturarak yatağa girdi. En iyisi 
sabahleyin Barry sakinleştikten sonra sorardı. 

Bölüm Dört 

Tetri ertesi sabah uyandığında birkaç dakika nerede olduğunu anlayamadı. Hemen yataktan 
fırlayıp pencereden dışarı baktı. Gecenin karanlığında şekilleri kaybolan dağlar bütün 
haşmetleriyle ortaya çıkmıştı, ama yine de hafif bir sisle örtülüydüler. 

Uzaklardan bir tren sesi ve bir kuzunun melemesi duyuluyordu. Sonra yavaş yavaş güneş 
güçlendi, sis kalktı. Hava öylesine berraklaşmıştı ki, elini uzatsa sanki karşı dağdaki ağaçlara 
dokunabilecekti. 

Keyifle etrafındaki renk cümbüşüne baktı. Burada daha uzun kalmayı nasıl da isterdi! 
Görülecek o kadar çok yer vardı ki... Oysa, Kiel yerine birini bulduğu anda, evinin yolunu 
tutacaktı. 


Bu kadar çabuk dönmesini acaba Richard nasıl karşılayacaktı? Onlarla oturamazdı elbette. 
Kendine bir ev, bir de iş bulması gerekiyordu ve iş bulmanın da hiç kolay olmayacağından 
emindi. Ama en azından uzun bir süre paraya ihtiyacı olmayacaktı. 

Ailesinden miras kalan evin yarı hissesini ağabeyi almış ve parasını da Terri'ye hemen 
ödemişti. Mutlu çocukluğunun geçtiği ev artık ona ait değildi. 

Derin derin içini çekti ve pencereden çekilip yıkandı ve sonra da giyindi. Mutfağa gidip 
çaydanlığı ocağa koydu. Henüz Barry ortalıklarda yoktu. Herhalde yarım saate kadar 
uyanırdı. 

İki fincan çay içip yarım paket de bisküvi yedikten sonra güzel manzarayı daha yakından 
izlemek için biraz çıkıp dolaşmaya karar verdi. Göller Bölgesinin güzelliğini bir sürü kişiden 
duymuş, ama pek inanmamıştı. İngiltere'de, anlatılanlar kadar güzel bir yer bulunduğundan 
kuşkuluydu. Ama burası gerçekten dünya dışı bir yerdi ve şu ana kadar da bu güzelliği pek 
görebilmiş değildi. 

Dün biraz tepelere çıkmıştı. Bugün de ana yolu izleyip kasabanın dışına çıkacaktı. 
Windermere'i başka bir gün görebilirdi. Açıklık yerlerde dolaşmak, rahat bir soluk almak ve 
ruhunu ezen sıkıntılardan biraz olsun kurtulmak istiyordu. 

Annesiyle babasının korkunç ölümünden sonra duygusal biri olup çıkmıştı. Birbirlerine çok 
bağlı bir aileydiler ve onların kaybı Terri’ ye dünyanın sonu gibi gelmişti. Ama yavaş yavaş 
yaşamı yeni bir yön almaya başlamıştı. Greg’le hatalı bir nişan yapması dışında mutlu 
sayılırdı. 

Ama şu anda Kiel bu mutluluğu tehdit ediyordu. Her türlü görünmez güçlük, çirkin bir 
ifadeyle başını kaldırıyordu. 

Bir anda karşısına küçük bir göl çıktı. Winder-mere gölüyle kıyaslanınca iyice küçük 
kalıyordu ve sabahın bu saatinde havuz gibi durgun ve sakindi. Acaba bu gölde yüzmek ne 
derece güvenliydi? Belki de suya girmek yasaktı. 

Bir anda bu güzel sessizliği bir araba sesi bozdu. Başını çevirip ana yola baktığında beyaz 
bir arabanın kendisine doğru yaklaştığım gördü. İyice yakma gelene kadar onun Kiel 
olduğunu an-lamamıştı. 

Hemen bir ağacın dalları arkasına gizlenmeye çalıştı. Mutluluğunu bozmak için elinden 
geleni yapan bu adamla karşılaşmak istemiyordu. 

Ama çok geç kalmıştı. Kiel arabayı durdurdu ve yamaçtan inip genç kızın yanma geldi. 

Erken kalkmışsın, Neler oldu? Yakışıklı kardeşim seni yataktan mı attı? 

Terri dudaklarını büktü. Kiel'in böyle bir şey söyleyebileceğini bekliyordu. Aslina bakarsan 
dün geceki kavganızdan sonra Barry'yi görmedim. 

Kiel kuşkuyla kaşlarım kaldırdı. Buna inanmak pek güç. Barry bir kadınla evde yalmz 
kalacak ve ona'dokunmayacak ha? Böyle bir şey asla olmaz! 

O zaman istediğini düşünmekte serbestsin. Kliniğe hep bu saatte mi gelirsin? Seni 
tutmayayım. 

Bir yere gitmiyordum. Senin gibi ben de uyuyamadım. 

Terri bakışlarını göle çevirdi ve gri çakılları hafif hafif tekmeledi. Yanında duran bu adamın 
cinsel çekiciliğini bütün gücüyle hissediyordu. Dehşet verici bir güçle mıknatıs gibi ona doğru 
çekiliyordu sanki. Biraz uzaklaşmak istedi, ama Kiel hemen peşinden izledi. 

Terri öfkeyle parlayan menekşe gözlerini ona çevirdi. Beni biraz huzur içinde bırakmam 
tercih ederim! Huzur! Artık bugün huzurdan eser bile bulamayacaktı. Kiel, bir yarım saati bile 
rahat geçirmesini engellemişti yine. 

Sabahın erken saatleri o kadar güzeldi ki, kendimi dört duvar arasına hapsetmeye gönlüm 
razı gelmedi. Kiel, Terri'nin ani çıkışına aldırmamıştı bile. Biraz ileride bağladığım bir 
sandalım var. Pek ahım şahım bir şey sayılmaz. Basit bir sandal işte... Sabahın bu erken 
saatlerinde gölün güzelliğini tatmadığına göre bu fırsatı kaçırmamalısın. Gel benimle, Teresa. 

Terri hemen kararını vermişti bile. Gerçekten ie karşı koyamayacağı bir öneriydi bu. Birkaç 


dakika sonra Kiel kürekleri yerleştirirken Terri de karşısında oturuyordu. 

Kiel güçlü kollarıyla ustaca kürek çekiyordu. Motor sesinin bu güzelliği bozacağından hiç 
kuşkusu yoktu. Terri yaşamı boyunca böyle bir an geçirmediğini düşündü. Sonsuza kadar 
kendisiyle birlikte saklayacağı bir am olarak kalacaktı bu. 

Artık öfkesinin yerinde yeller esiyordu. Heyecan içinde Kiel?e döndü. Hep burada mı 
oturdun? 

Genç adam bu heyecana gülümseyerek baktı ve başım iki yana salladı. İnanmayacaksın 
belki, ama Birmingham?'da doğdum. Oxford'a gidene kadar da orada oturdum. Sonra da tıp 
öğrenimim başladı. Bir yaz tatilini bir sınıf arkadaşımla birlikte Kendal'da geçirdik. Göller 
Bölgesini o kadar çok beğenmiştim ki, öğrenimim bittikten sonra buralarda bir yerde 
çalışmaya karar verdim. 

Kimse de seni suçlayamaz. Burası cennetten bir köşe sanki. insan gerçek olduğuna bile 
inanamıyor. 

Öyle. Ben de senin gibi beton yığınları ve fabrikalar arasında yaşadıktan sonra böyle'bir 
yerin var olabileceğini düşünememiştim. Kilometreler boyunca bir tek yapıya'bile 
rastlayamazsın. Çok yolculuk yaptım, ama Göller Bölgesi'ni hiçbir yerle kıyaslayamam. 
Yaşamak için burayı seçtiğime her zaman memnun kaldım. 

Terri şaşkınlıkla genç adama baktı. ilk izlenim olarak Kiel'in doğadan bu kadar hoşlanan biri 
olduğunu düşünmemişti. 

O kadar şaşırma, diye Kiel bir kahkaha attı. Benden başka kimseler de buraya aşık oldu. Co- 
leridge, Wordsworth ve Southey'i düşünsene. Onlar da bu güçlü duyguya yenilmişlerdi. 
Görünmez parmaklarla kalbine ulaşıyor ve kaçış yolu bulamayacak kadar iyice kendine 
çekiyor. Buradan gitmeyi hiç düşünmedim. Gideceğimi de hiç sanmıyorum. 

Gerçekten çok güzel. Bir bakışta insanı büyülüyor.-Burayı yeniden ziyarete geleceğim 
mutlaka. 

Gelirsen bana da uğramayı ihmal etme. 

Terri bir an içinde derin bir ıstırap hissetti. Herhangi birine de söylenebilecek şeylerdi 
bunlar. Kiel' için hiçbir şey ifade etmiyordu. Kendisini görünce kalbi deliler gibi atmıyordu 
genç adamın. Oysa Terri'nin kalbi sanki yerinden çıkacakmış gibiydi. Parmaklarım soğuk 
suda gezdirdi ve sonra başını kaldırıp gökyüzüne baktı. 

Kiel de kürek çekmeyi durdurmuştu: Gölün ortasında sessizlik içinde oturuyorlardı. 
Sandalda en küçük bir kıpırtı bile yoktu. 

Gel buraya, dedi Kiel aniden. Gel buraya, yanıma otur. 

Kiel hafifçe yana doğru kaydı ve Terri de ne yaptığını fark etmeden ayağa kalktı, öne doğru 
bir adım attı. Bu son dakikaları genç adamla birlikte yaşamak istiyordu. Sanki büyülenmiş 
gibi gözlerini genç adamın yüzüne dikmişti. 

İşte tam bu:sırada olanlar oldu. Ayağının altında duran halatı fark etmedi ve sendeleyerek bir 
çığlık attı. Bu sırada Kiel de tutmak için kolunu uzatmıştı, ama artık çok geçti. Bir çığlık daha 
atarak tepeüstü suya düştü. 

Gölün'suyu buz gibiydi. Terri iyi bir yüzücü olmadığı için paniğe kapılarak debelenmeye 
başlamıştı. Sürekli suyun dibine çekiliyormuş duygusuna kapılıyor ve su üzerine çıkınca 
dehşetle soluyordu. 

Bir kez daha suyun yüzüne çıktığında Kiel'in güçlü kolları sayesinde bir anda kendini 
sandalın içinde buldu. Genç adam katılacakmış gibi gülüyordu, ama Terri durumunu hiç de 
komik bulmuyordu. 

Neden gülüp duruyorsun? diye bağırdı ve saçlarını iki yana salladı. O halatı bırakacak başka 
yer mi bulamadın? Üstelik beni uyarabilirdin! Ah...! Donuyorum! 

Yüzünü bir görebilseydin! Keşke yammda bir fotoğraf makinesi olsaydı! Öyle bir şaşkın yüz 
bir daha göremem herhalde. Sabahın bu erken saatlerinde her zaman suya mı girersin yoksa? 

Boğulabilirdim ama! 


Genç adam kıkırdadı. Boğulmana izin verir miydim sanıyorsun? Hemen arabaya dönsek iyi 
olur. 

Sahile vardıklarında Terri artık tir tir titriyordu ve görünümünün nasıl olduğunu aklına bile 
getirmek istemiyordu. Kiel arabadaki ince battaniyeyle genç kızı sımsıkı sardı ve sonra 
kucaklayarak arabaya bindirdi. Çünkü koza gibi sarıldığından Terri'nin kıpırdayacak hali 
kalmamıştı. Artık o da kendini tutamadan gülmeye başlamıştı. Tek yolu buydu, çünkü 
gülmese hüngür hüngür ağlayacaktı. 

Kliniğe kadar Kiel'in yüzündeki gülümseme geçmemişti. Arabayı durdurduktan sonra genç 
adam yine Terri’ yi kucakladı ve merdivenleri çıktı. 

İçeri girdiklerinde Barry'nin yüzünde düşmanca bir ifade belirdi ve kaşlarını çattı. Kiel 
aldırmamıştı bile. Bir tekmeyle Terri'nin yatak odasının kapışım açtı ve bir kahkaha daha 
attıktan sonra, İşte! Artık seni yalmz bırakıyorum, dedi. 

Terri iki erkeğin konuşma seslerini duyuyordu, ama dinlemeye yeltenmedi. Titreyerek ıslak 
giysilerini çıkardı ve banyoya girdi. Sıcak suyu açıp altında uzun süre kıpırdamadandurdu. 

Beyninin derinliklerinde Kiel'in vücudunu kendi vücudunun çok yakınında hissediyor ve 
kendisini kucağına aldığı andaki duygularını kafasından bir türlü atamıyordu. Sonunda 
giyinip saçlarını kuruttuktan sonra dışarı çıktı, ama Kiel gitmişti. 

Sonsuz bir hayal kırıklığı duydu, ama şu anda düşünmeye vakit yoktu. Barry bir fincan çay 
getirip Terri'nin önüne hırsla bıraktı. 

Kendini nasıl da böyle aptal yerine koyabilirsin! 

Terri'nin kaşları soru sorar gibi havaya kalkmıştı. Elimde değildi ki! Ben de düşmek için bir 
çaba harcamadım elbette. 

İşin başında oralara gitmemeliydin! 

Barry'nin bu mantıksızlığı karşısında Terri rahatsız-olmaya başlamıştı. Çok erken kalktım ve 
bir yürüyüş yapmak istedim. Kiel'in de geleceğini nereden bilebilirdim? 

Barry yüzünü buruşturdu ve derin derin içini çekti: Sanırım haklısın. Ama yine ikinizin... bir 
arada olmasından hoşlanmıyorum. 

Tanrım, diye genç kız bağırdı. Sadece bana karşı nazik davranmaya çalışıyor. Buradan 
gittiğime de en çok o memnun-olacak. 

Ve benim yüzümden! Keşke bu işten Richard'a hiç söz etmeseydim! İşlerin allak bullak 
olmasından kendimi sorumlu tutuyorum. 

Terri başını salladı. Böyle söyleme. Geldiğime çok memnun oldum. Buraları görmek her 
şeye değerdi. Hatta ilk tatilimi burada geçirmeyi bile düşünüyorum. Çayından bir yudum aldı. 
Dün gece annesini muayene ettikten sonra Laura'yla gerçekten dışarı mı çıktınız? 

Barry suçlu bir ifadeyle genç kıza baktı. Yatıp uyuduğunu ve bana ihtiyacın olmayacağım 
düşündüm. 

Annesinin hasta olduğunu düşünürsen hiç de hoş bir durum değil. Ayrıca ilk gece tek başıma 
korkabileceğim hiç aklına gelmedi mi? 

Barry gözlerini yere eğdi ve dudaklarını sarkıttı. Bu haliyle yaramaz bir oğlan çocuğuna 
benziyordu. Özür dilerim. Bir daha olmayacak. 

Terri gülmekten kendini alamadı. Barry'nin da-ha önce de böyle masum tavırlar takındığını 
görmüştü. Böylece kendini açındırıp hep haklı çıkardı. 

Terri kliniğe gittiğinde Kiel onu bekliyordu. Ama bu kez tümüyle değişmiş ve tam bir doktor 
kimliğine bürünmüştü. Genç kıza kesin bir dille bir sürü şey anlattıktan sonra hastalar 
gelmeye başlayınca onu yalnız başına bıraktı. 

Sabah saatleri oldukça kolay ve çabuk geçmişti. Kliniğin bu kadar çok işlemesine Terri 
şaşırıyordu. Daha sonra Kiel ve Barry hasta muayenesi için gidince Terri de dosyaları işledi 
ve her şeyi düzenledi. 


Sonra da Kiel'in söylediklerini hatırlayarak arabanın lastiğini yaptırmak için çıkmaya karar 
verdi. Telefonu Kiel'in evindeki kahya kadına bağlayıp arabasıyla Windermere'e doğru yola 
çıktı. 

Kasabaya girmeden gözüne bir garaj ve araba tamircisi ilişti. Lastiği tamir edilirken her tür 
eşyanın satıldığı dükkanları gezdi. Yazlık kıyafetleri görünce kederle yüzünü buruşturdu. 
Neler kaçırdığını şimdi daha da iyi anlıyordu. 

Öğleden sonra klinik daha da kalabalık olmuştu sanki. Terri bir yandan dosyaları tutuyor, bir 
yandan telefonlara bakıyor, bir yandan da hastaların sırayla içeri girmelerini sağlıyordu. 
Aslında buraya hem bir hemşire, hem de bir sekreter gerekiyordu. Aynı kişinin iki işi birden 
yapması neredeyse olanaksızdı. 

İşini bitirip eve döndüğünde Barry?ye, Çok yorgunum. Bir duş yapıp hemen yatacağım, dedi. 

Bu saatte mi? diye genç adam bir kahkaha attı. Deli misin nesin? 

Dün de çok yorucu bir gün geçirdim. Acısı bugün çıktı sanırım. 

Barry sırıttı. Aslına bakarsan dışarı gidemeyecek kadar yorgun olacağını tahmin ettim. Bu 
yüzden biraz alışveriş yaptım. Ama iyi bir aşçı değilim. Yemeği senin hazırlaman gerekecek. 
Terri inler gibi bir ses çıkardı. Ocak başında duracak gücü yoktu. Öte yandan karnı da çok 

acıkmıştı. Bütün gün birkaç tane bisküvitle bir sandviç yemişti. Yüzünü buruşturarak 
soyulmak üzere kendisini bekleyen patateslere baktı ve Dışarı gidelim; diye mırıldandı. 

Çabucak bir şeyler yedikten sonra hemen eve döndüler. Kiel'in arabasının kliniğin önünde 
park edilmiş olduğunu gören Terri çok şaşırdı, ama genç adamı evde bulunca şaşkınlığı daha 
da arttı. 

Eve girer girmez Kiel, Muayene edeceğim bir hasta var, Teresa. Benimle gelmeni istiyorum, 
dedi. 

Terri cevap vermeye fırsat bulamadan Barry öfkeyle atıldı. Neden? Daha önce yanında 
hemşire taşımazdın. Ayrıca Terri çok yorgun. Belki unutmuşsundur, ama dün bütün gün araba 
kullandı ve bugün de çok çalıştı. Hemen yatmak istiyor. 

Ama Terri bir anda canlanmış gibiydi. Benim için bir sakıncası yok, diye itiraz etti. 

İyi. Kiel, kardeşinin yüzüne bile bakmadı. Ama kapıya doğru yürürken hafifçe dönüp, Bizi 
bekleme. Terri'yi eve kadar getiririm, diye'ekledi. 

Getireceksin elbette, diye Barry homürdandı. Öfkesini gizlemekte güçlük çekiyordu. Terri 
bir anda bu öfkenin şekil değiştirdiğini gördü. Barry kıskanıyordu! Onun, Laura'ya karşın, 
kendisini bir arkadaştan öte gördüğünü bir anda fark etmişti. 

Bu düşünce genç kızı oldukça rahatsız etti. Arabaya binince dönüp Kiel'e baktı. Umarım 
bizi çok beklemedin? 

Şimdi geldim ben de. Ayrıca Barry'nin düşündüğünün tam tersine ne kadar yorgun 
olduğunun farkındayım. Bugün çok iyi çalıştın. 

Kiel gerçekten kendisini övüyor muydu yoksa...? Sadece görevimi yapmaya çaliştım. 
Yanında hemşireni götürmediğin doğru mu gerçekten? 

Kiel omüzlarını silkti. Biraz arabayla dolaşmaktan memnun olursun diye düşünmüştüm. 
Yoksa güzel bir geceyi bozdum mu? Genç adamın çenesi kasılmış ve gözlerindeki dostça 
bakış kaybolmuştu. 

Terri kaşlarını kaldırdı ve menekşe gözlerinden ateş çıkarak genç adama baktı. Yatmak 
üzereydim! Yalnız! Beni bu yolculuğa çıkarmanın amacı Barry'yle ol'an arkadaşlığım 
konusunda nutuk atmaksa kendini yormaktan başka bir işe yaramayacak! 

Çünkü ne söylersem söyleyeyim yararı olmayacak, değil mi? 

Evetr. Çünkü Barry benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani senin düşündüğün anlamda. 

Biliyor musun...? Kiel yeniden gülümsemeye başlamıştı. Sanırım sana inanmaya başlıyorum. 

Bunu duyduğuma memnun oldum. Çünkü gerçek bu. 

Ama Barry'nin istediği bu değil sanırım, değil mi? Ve bu yüzden de buraya gelmeni çok 
istedi? 


Terri bu sürekli imaları duymaktan bıkmıştı artık. Seninle münakaşa etmekten yoruldum, 
dedi. 

Yani sana nasıl bir ilgi duyduğunu inkar mı ediyorsun? 

Evet, inkar ediyorum, diye bağırdı genç kız. Sesi oldukça güven verici çıkmıştı, ama 
kendisinin de öyle düşündüğünden kuşkuluydu. Çünkü Barry'nin davranışlarında kesin bir 
değişiklik gözlüyordu. 

Bana hiç de öyle görünmüyor. Söz konusu sen olunca canla başla mücadele etmeye 
başlıyor... Bana da, her ne olursa olsun senden uzak durmamı söyledi. Ve bu da seninle 
ilgilendiğini gösterir, değil mi? 

Evet, ama bir arkadaş olarak benimle ilgilendiğini gösterir, diye Terri ısrar etti. Acaba Kiel 
ne zaman vazgeçecekti? Bütün bunların neye varacağını merak ediyordu. 

Kiel başını iki yana salladı. Barry'nin şimdiye kadar bir kadınla ‘sadece arkadaş” olarak 
ilgilendiğini hiç görmedim. 

Bu konuda başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Terri başını pencereden yana kararlı bir 
ifadeyle çevirdi ve aralarına bir sessizlik çöktü. 

Ama yine de Kierin varlığını bütün gücüyle hissediyordu. Yaptığı her hareketin farkındaydı. 
Genç adamla ilk karşılaştığı anda bu duygulara kapılmıştı ve arada ne olursa olsun 
duygularında en küçük bir değişiklik olmamıştı. 

Bütün dikkatini pencereden görünen manzaraya vermeye çalıştı. İki tarafı dağlarla kaplı dar 
bir yoldan gidiyorlardı. Kiel gerçekten de büyük bir ustalıkla-gidiyor ve arabayı hızlı 
kullanıyordu, ama Terri'nin içinde en küçük bir korku bile yoktu. Kierin bu yolları avucunun 
içi gibi bildiği belliydi. 

Genç adamın sesi bir anda sessizliği bozdu. Burası Dockray. iki yılda bir çiftçiler burada bir 
toplantı yapar ve tarlalarına giren kaybolmuş ko-yunları sahiplerine verirler. Bu resmi 
alışveriş töreninden sonra Royal Oteli'nde bir kutlama yaparlar. İş konuşurlar, birbirlerinin 
sağlığına kadeh kaldırırlar ve Lakeland şarkiları söylerler. Kurtlarını dökmek için iyi bir 
bahane olur bu. 

Eğlenceli bir törene benziyor. Terri aralarındaki sessizliğin bozulmasından memnun 
kalmıştı. Neden her yıl yapmıyorlar? 

Arada kalan yıllarda da Thirlspot'daki King's Head'de bir kutlama töreni yaparlar. Burası 
tarihi bir handır ve bu hana William Wordsworth ve kızkardeşi Dorothy sık sık parasal 
yardımda bulunmuşlardır. 

Wordsworth dedin de aklıma geldi. Ozamn kızkardeşiyle birlikte kaldıkları Dove Cottage” 
çok görmek isterdim: 

Ben seni götürürüm. Bunu itiraf etmekten utanıyorum, ama ben de daha oraya hiç gitmedim. 
Birlikte gideriz. 

Hiç beklemediği bu öneri Terri'yi gerçekten şaşırtmıştı. Sevincini güçlükle gizleyebildi. Her 
şey birdenbire gözüne çok güzel görünmeye başlamıştı. Ne kadar süreceği belli olmazdı, ama 
Kiel de düşmanlığım unutmuş gibiydi. Terri, genç adamın ruh halinin sürekli değişmesine 
hala alışamamıştı. 

Yol birden dikleşmeye başladı. Kısa bir süre sonra Kiel bir çiftlik evinin önünde arabayı 
durdurdu. Birlikte içeri girdiler. Terri şu anda onun bir başka yönünü görüyordu. Başıboş 
dolaşan bir köpeğin ısırdığı yaşlı çiftçiyle konuşan Kiel'in sesi yumuşacık ve güven vericiydi. 

Kiel çalışırken sanki bambaşka biri olup çıkıyordu. Son derece nazik ve sevgi doluydu. 
Hastasıyla hemen ilişki kuruyor ve ona güven aşılıyordu. Terri onun neden bu kadar ünlü ve 
sevilen bir kişi olduğunu şimdi anlıyordu. 

Çiftçinin karısı çay hazırlamıştı. Hep birlikte uzun bir süre sohbet edip çay içtiler ve sonra 
Kiel gitme zamanının geldiğini hatırlattı. 


Hava iyice karardığından artık etrafta görülecek hiçbir şey kalmamıştı. Arabanın farları bir 
çift tünel gibi yolu aydınlatıyordu. Terri başını arkaya yaslayıp gözlerini kapadı. Kiel'in 
varlığıv onu rahatlatıyordu. 

Uyan... Geldik! 

Genç kız hemen gözlerini açtı ve başını Kiel'in omzuna yaslamış olduğunu fark edince 
dehşetle doğruldu. Kiel arabayı durdurmuş ve korumak istiyormuş gibi bir kolunu Terri'nin 
omzuna atmıştı. 

Terri uykulu gözlerle genç adama baktı. Karanlıkta yanaklarının kıpkırmızı kesildiğinin 
görülmediğine memnundu. Çok özür dilerim. Böyle uyuyup kalmam büyük kabalık. Oysa bu 
pozisyonda dünyanın sonuna kadar kalmak isterdi. 

Özür dilemene gerek yok. Yorgun olduğunu biliyorum. Ama özel gardiyanın seni bekliyor. 

Dairenin kapısındaki lamba yandı ve Barry merdivenleri atlayarak indi. Başını eğip 
pencereden baktığında Kiel'in kolunun Terri'nin omzuna sarılmış olduğunu görmüştü. 

Terri uykulu bir sesle, İyi geceler, dedikten sonra arabadan indi ve sürüklenir gibi 
merdivenleri tırmandı. 

Barry hemen arkasından kapıyı kapadı. Çok uzun kaldınız. Ne yapıyordunuz? 

Terri kirpiklerini güçlükle açık tutarak Barry” ye baktı. Hasta muayenesinde Kiel?'e yardım 
ediyordum. Tanrı aşkına! Beni sorguya çekip durma, Barry! Çok yorgunum ve hemen 
yatıyorum. 

Bir içki ister misin? 

Terri başını salladı ve yatak odasına girip kapıyı kapadı. Başını yastığa koyar koymaz da 
uyuyup kaldı. 

Ertesi sabah uyandığında kendini son derece canlı hissediyor ve yaşadığı için mutluluk 
duyuyordu. Bütün bunların nedeni de dün gece Kiel'le birlikte olmasıydı. 

Duş yaptıktan sonra temiz bir elbise giydi ve dışarı çıktı. Masanın üzerindeki yumurtaları 
görünce kendi kendine gülümsedi. Barry'nin kalktığını duyduğunda hemen ekmekleri 
kızartma makinesine koydu ve omlet yaptı. Barry odasından çıktığında kahvaltı hazırdı. 

Bu kadar erken kalkmanı beklemiyordum. 

Terri kollarını uzatıp gerindi. Deliksiz uyumuşum ve şu anda da kendimi zımba gibi 
hissediyorum. Belki bunu söylememem gerekir, ama burada çalışmaktan büyük bir zevk 
aliyorum. Gideceğim zaman da çok üzüleceğimden eminim. 

Bunun nedeni iş mi yoksa benim büyüleyici ağabeyim mi? Düşmanca tavırlarını bir kenara 
atmış gibi görünüyor. Kiel'in aklım başından almadığından emin misin? Pek akıllıca bir iş 
olmaz, biliyorsun herhalde? Senin incindiğini görmek istemiyorum. Seni buradan göndermek 
konusunda fikrini değiştireceğini de hiç sanmam. 

Terri kendini tutamadan bir kahkaha attı. 

Barry bu gülmeye kırılmış gibiydi. Bunun neresi komik? 

Sen ve Kiel. ikiniz de birbiriniz konusunda beni uyarıp duruyorsunuz. Bu da bana komik 
geliyor. 

Kiel tarafından aldatılmanın komik olacağım hiç sanmıyorum. 

Onun nasıl biri olduğunu çok iyi biliyorum. Onu çekici bulduğumu itiraf ederim, ama 
benimle hiç ilgilenmiyor. Ayrıca ona aşık olmak gibi bir niyetim de yok. Çok yakında 
buradan gideceğime göre anlamsız bir şey olur. 

Mantıklı olduğuna sevindim. Ama yine de dikkatli ol. Kiel tehlikeli biridir. Böyle bir herif 
uğruna kendini yiyip bitirmeni hiç istemem. 

Terri gülümsedi. İlgine çok teşekkür ederim. 

Richard sana göz kulak olmamı ister. O yakışıklı ağabeyime aşık olduğun için eve kırık bir 
kalple dönersen ne düşünür? Ama söz konusu ben olsam durum değişirdi kuşkusuz! 


Terri, genç adamın anlamlı bakışlarını görmezlikten geldi. Böyle bir şey olursa Richard'm 
da yapabileceği pek bir şey olamaz. Zaten uzun bir süre kimseye aşık olmayacağımdan 
eminim. 

Ama gün boyunca Kierie birlikteyken duygularının ne kadar derinlere inmekte olduğunu 
kaçınılmaz bir biçimde fark ediyordu. Neyse ki, Kiel, onu sadece kliniğin bir parçası gibi 
görüyordu. Sanki insan değil de, emirlerini yerine getiren bir robottu Terri. 

İş gerçekten çok ilginçti, ama o oranda da yoğundu. Hafta sona erdiğinde Terri”nin 
yorgunluktan ayakta duracak hali kalmamıştı. 

Barry, Perişan durumdasın, dedi. Hadi, seni dışarı götüreyim. Kiel'in seni bu denli 
çalıştırmaya hiç hakkı yok! 

Benim için bir sakıncası yok, diye Terri hemen karşı koydu. Aslına bakarsan hoşuma bile 
gidiyor. Oysa iki kişilik işi birden yaptığının farkındaydı. Doktorlar klinikte bulunmadığı 
zaman bile yapacak bir sürü kırtasiye işi vardı ve telefon da durmak bilmiyordu. 

Gittikleri otel bir dağın yamacına kurulmuştu. Oldukça eski görünümlü bir yerdi, ama 
yemekleri bir harikaydı. Terri de çatlayana kadar yedi. 

Yemekleri bitince Barry, Buraya çok yakın minicik bir göl var, dedi. Yoldan oldukça uzakta 
ve kimseler de yoktur. Bir yürüyüş yapmaya ne dersin? 

Terri başını salladı. Bu kadar yemekten sonra bir yürüyüşe ihtiyacım var doğrusu. Dolu 
mideyle uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum. 

Barry arabayı göle çok yakın bir yerde durdurdu ve ormanadoğru yürüyüşe çıktılar. 
Terri'nin incecik ayakkabıları burada yürümek için hiç uygun değildi, ama Barry elini 
tutmuştu ve uygunsuz yerlerden geçmesine yardımcı oluyordu. 

Göle vardıklarında etrafta derin bir sessizlik hüküm sürmekteydi. Kuşlar bile susmuştu. 
Sadece gölün yavaş yavaş sahile vuran dalgacıklarının sesi duyuluyordu. 

Barry çakılları ayağıyla itelerken birden durdu ve Terri”ye baktı. Çok güzelsin, Terri... Ne 
kadar güzel ve arzu uyandıran bir genç kız olduğunu biliyor musun? 

On altıncı yaş gününde olanları hatırlayan Terri”nin birden kalbi duracakmış gibi oldu. 
Barry' nin her şeye yeniden başlamaması için dualar ediyordu. Belki de onunla bu uzak 
köşelere kadar gelmekle hata etmişti. 

Son birkaç gündür sana karşı koyabilmek için kendimle mücadele ediyorum... Bana karşı 
nasıl duygular besliyorsun, Terri? Acaba... 

Lütfen, Barry, diye genç kız aceleyle sözünü kesti. Böyle konuşmandan hoşlanmıyorum. 
Seni sadece bir kardeş gibi görüyorum. Seni çok, çok severim, ama ima ettiğin biçimde değil. 

Geri dönelim artık,.diye Barry hırsla mırıldandı ve Terri'yi beklemeye gerek görmeden hızla 
uzaklaştı. 

Buradan uzaklaştıklarına Terri memnun ohnuş-tu, ama aralarında da huzursuz bir hava 
doğmuştu. “Keşke Barry duygularını dile getirmemiş olsaydı,” diye düşündü. Bundan her 
zaman kuşku duyuyordu, ama kafasının uzak bir köşesine itiyordu. Oysa şimdi tümüyle açığa 
çıktığı için Barry'yle aynı daireyi bile paylaşmaktan çekinecekti. 

Eve girer girmez Barry kendisine koca bir bardak viski doldurdu ve bir dikişte içti. Terri 
iyice telaşlanmaya başlamıştı. Çünkü şimdiye kadar Barry yarım şişe şarap da içmişti. 
Yatmak istiyordu, ama genç adamın koca şişe viskiyi bitirmesinden korkuyordu. Gerçekten 
de garip bir davranış içindeydi. 

Barry'nin uzattığı bardağı, ondan çekindiği için kabul etti ve yavaş yavaş yudumladı. Barry 
içkisini sek içiyordu ve daha şimdiden üçüncü bardağını bitirmişti. 

Artık içmesen iyi olur, Barry. 

Bu gece ancak bunun yardımıyla uyuyabilirim... Kahretsin! Barry bir anda Terri'nin üzerine 
saldırdı. Terri, onu durdurmaya fırsat bulamadan yüzünü ihtirasla öpmeye başladı. 

Terri bütün gücüyle mücadele ediyordu. Şu anda bütün gücüyle genç adamdan nefret ettiğini 
hissediyordu. Barry'nin güçlü kollarından kurtulması sanki olanak dışıydı. 


Tanrım...! Seni öyle istiyorum ki! Neden biraz rahatlayıp sen de zevk almaya çalışmıyorsun? 
Artık küçük bir kız değilsin... Öp beni, Terri...! 

Terri midesinin buliandığım hissediyor ve bütün gücüyle savaşıyordu. Bırak beni... Ne hakla 
bana böyle saldırırsın! 

Seninle sadece Kiel mi sevişecek? Neden hep ona şans veriyorsun? Sen benimsin, Terri... 
Bir anda genç kızı kucaklayarak yatak odasma götürdü ve yatağın üzerine fırlatıp üzerine 
abandı. 

Terri tekmeliyor, tırmalıyor, ısırıyor ve gücünün her zerresini kullanıyordu. Ama karşısında 
vahşi bir hayvan vardı sanki. Artık iyice korkmaya başlamıştı. 

Kiel'in bu adamı kendisinden çok daha iyi tanıdığından kuşkusu kalmamıştı. Barry'nin böyle 
davranacağı aklına bile gelmezdi. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıydı. Hem de'çok 
geç olmadan! 

Bölüm Beş 

Etrafta duyabilecek kimse olmadığı için bağırmanın bir yararı yoktu ve mücadele etmesi 
Bar-ryyi daha da hırslandırıyordu. Belki de genç adamın insan yönüne hitap etmesi gerekirdi. 

Titrek bir sesle, Barry... diye yalvardı. Yarın sabah kendinden nefret edeceksin. Çok geç 
olmadan ve aramızdaki güzel arkadaşlığı bozmadan neden bu işten vazgeçmiyorsun? 

Terri bir an mücadeleyi bırakınca Barry de delirmiş gibi davranmaktan vazgeçti. Yani beni 
istemediğini mi söylemeye çalışıyorsun? Hadi, canım, rahatla biraz!.Kimse bizi duymaz 
burada. 

işte Terri'nin de korktuğu buydu ya! 

Bunca zaman kaybettiğimi düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Oysa ne kadar iyi vakit 
geçirebilirdik seninle! 

Terri kıpırdanmaya ve yeniden mücadele etmeye başladı: Beni öpmeni bile istemiyorum, 
Barry. Hatta dokunmanı bile. 

Neden ama? Kiel'in dokunmasına karşı çıkmıyorsun! Sana karşı bu kadar haksızlık etmesine 
karşın hep Kiel şanslı oluyor? İstediği her kadını elde eder o! 

Sen de öyle, diye Terri bağırdı. Benimle uğraşmana hiç gerek yok. Barry, lütfen... 
Arkadaşlığımızı bozacaksm! 

Bozmak mı? diye homurdandı Barry. Güzel bir kızla sevişmek arkadaşlığı neden bozuyor- 
muş? Hadi, Terri, öp beni... Neler kaçırdığını sana kanıtlamak istiyorum. 

Hayır, Barry...! Hayır! Terri başını iki yana çevirerek genç adamın dudaklarından 
kurtulmaya çalıştı, ama Barry, yüzünü ellerinin arasına aldı ve öpmeye başladı. 

Terri kusacak gibiydi. Başını şiddetle iki yana salladı ve kendini kurtardı. v 

Bana bak, sen... diye Barry söze başladı, ama bir saniye sonra mucize olmuş gibi Terri 
kendini serbest hissetti. Bir an gözleri, Barry'yi üzerinden çekip alan Kiel'e takılmıştı. 

Tam bu sırada bir yumruğun çeneye inme sesini duydu ve sendeleyerek doğrulduğunda 
Barry'nin yerde yattığını gördü. 

Barry'nin-kıpırdamadığını fark edince, Tanrım...! Ne yaptın...? diye telaşla bağırdı. 

Kiel vahşi gözlerle genç kıza bakıyordu. Hak ettiği dersi verdim sadece. Ama ona cesaret 
verdiğin için seni suçlamak gerek! Genç adam sıkılı dişlerinin arasından konuşuyordu ve 
duyduğu öfke bütün vücudunu titretiyordu. Sadece arkadaş olduğunuzu söylediğinde sana 
inanır gibi olmuştum ben de! Ne arkadaş ama! 

Terri dehşetle gözlerini açtı. Beni zorla buraya getirdi. Yoksa... 

Kiel, Kendi gördüklerime inanmayı tercih ederim, diye hırsla genç kızın sözünü kesti ve 
sonra neredeyse boşalmış viski şişesine gözleri ilişti. Yeniden içmeye başlayacağını tahmin 
etmeliydim. Ona cesaret verdin, değil mi? 

Neden söz ettiğini anlamadım. Terri kaşlarını çatarak Kiel”e ve sonra da boşalmış viski 
şişesine baktı. Sonra yeniden gözlerini genç adama çevirdi. Kiel'in varlığı tüm evi 


doldurmuştu sanki. Öylesine tehditkar bir ifadesi vardı ki, Terri korkusunu yenebilmek 
amacıyla üstüste yutkundu. 

Sakın Barry'nin içki sorunu olduğunu bilmediğini söyleme bana! Doktor çıktıktan sonra 
içkiden tümüyle vazgeçmişti. Buna zorunluydu, çünkü neler olacağını çok iyi biliyordu. Ama 
bu durumun uzun sürmeyeceğini bilmeliydim. 

Terri tokat yemiş gibi bir adım geri kaçtı. Yani... alkolik miydi demek istiyorsun...? 

Hem de nasıl, diye Kiel dişlerini gıcırdattı. Yani bilmiyor muydun? Tanrım! Ne kadar da 
safsın! Anlaşılan Barry'yi hiç tanımamışsın sen. 

Terri dehşetle başını iki yana salladı. Hayır, hiç tanımamışım. Gerçekten...! 

Ama şimdi tanıdın işte. Burada bir dakika daha kalacak değilsin. Eşyalarını topla. Benim eve 
geliyorsun. 

Senin eve mi...? Terri birden irkildi. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmaya benziyordu bu! 

Başka nereye gidebilirsin? Merak etme, güvencede olacaksın. Hadi, hazırlan. Terri”yi iterek 
oradan uzaklaştırdı. Bu sırada Barry de ayılmış ve ayağa kalkmaya başlamıştı. 

Terri bacakları titreyerek odasına girdi ve aynada kendini görünce dehşetle gözlerini açtı. 
Saçları karmakarışık olmuş, dudakları şişmiş ve giysisi parçalanmıştı. Yüzü de hayalet gibi 
bembeyazdı. 

Yüzünü buruşturarak parçalanmış giysisini çıkardı. Bir duş yapmak isterdi, ama Kiel'i 
bekletmekten korkuyordu. Elleri titreyerek eşyalarını çantasına tıkmaya başladı. Dışarıda 
hüküm süren sessizlik ürkütücüydü. 

Sonunda hazırlanması tamamlandı. Kapıyı açtığında iki erkeğin karşı karşıya durduğunu 
gördü. ikisi de birbirlerinin üzerine atlamak için fırsat kolluyorlardı sanki. 

Barry'nin dudağı kamyordu ve yanağında da tırmık izleri vardı. Gerçekten durumu içler 
acısıydı. Göz kapakları düşmüştü ve ayakta sallanıyordu. Barry?'yi bu durumda bırakmaktan 
hiç hoşlanmıyordu, ama korkusu da ağır basıyordu. Bu yüzden Kiel'le birlikte hızla evden 
çıktı. 

Eve kadar ikisi de konuşmadı. Terri artık aralarındaki bu sessizliğe alışmıştı, ama bu gece de 
gerçekten söyleyeceği bir şey yoktu. Bütün adaleleri titriyor ve Barry'nin beklenmedik 
saldırısını kafasından bir türlü atamıyordu. 

Genç adamın böyle davranmasmı hiç beklemezdi. Kielin imalarına karşın Barry'yte aynı 
daireyi paylaşmakta hiçbir sakınca görmemişti. Midesi sürekli bulanıyor ve bu anı yaşamı 
boyunca unutamayacağını biliyordu. 

Eve girdiklerinde nereden çıktığı belli olmayan ufak tefek, ince yapılı ve orta yaşlı bir kadın 
belirdi ve meraklı gözlerle Terri'ye baktı. 

Ah, Mrs. Barnes! Miss Denning'e bir oda hazırlar mısınız, lütfen? Bizimle... şeyy... kısa bir 
süre kalacak. 

Kadın hemen gözden kaybolunca Kiel, genç kıza döndü. Ne içmek istersin? Sıcak bir şeyler 
mi yoksa alkollü bir şey mi? 

Terri şiddetle başını salladı. Viski olmasın da... Bu geceyi hatırlatacağı için bir daha viski 
içebileceğimi hiç sanmıyorum. Korkunç bir şeydi...! 

Kiel onu daha önce oturdukları küçük oturma odasına götürdü. Ayan beyan ortadaydı oysa. 
Çok güzel bir kızsın çünkü. 

Ama bir hayvan gibi davranması da gerekmezdi kuşkusuz! 

Ne oldu? İstediğini elde edemedi mi? 

Terri başını şiddetle iki yana salladı. Hiçbir zaman da edemeyecek! 

Otur şuraya. Sana sıcak bir fincan kakao hazırlatacağım. Bütün gece rahat uyursun. 

Terri uyuyabileceğinden kuşkuluydu. Barry'nin ellerini hala vücudunda hissediyormuş gibi 
teni ürperiyordu. Şimdiye kadar bu denli dehşet verici bir olayla karşılaştığını hatırlamıyordu. 

Kiel iki dakika sonra geri döndü. Mrs. Barnes yatağını yapar yapmaz kakaonu hazırlayıp 
getirecek. Kanepeye genç kızın yanma oturdu. 


Gözlerindeki o vahşi bakış tümüyle kaybolmuştu. 

Başınıza bela oldum, değil mi? 

İstemesem seni buraya getirmezdim. Seni bir otele de yerleştirebilirdim pekala. 

Terri hala ikna olamamıştı. Burada çok kısa bir süre kalacağım için böyle davranıyorsun 
sanırım. Özel yaşantım nasıl büyük bir kıskançlıkla koruduğunu biliyorum. 

Kiel kaşlarını çattı ve genç kızın elini tuttu. Ama Terri dehşetle elini çekti. 

Hey! Ben Barry değilim! 

Elimde değil, ne yapayım! Terri'nin sesi ıstırapla titriyordu. Kimsenin bana dokunmasını 
istemiyorum. Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum. Bir banyo yapmaya öyle ihtiyacım var ki! 
Bunu daha önce düşünmeliydim. Kahrolası Barry! Keşke biraz daha dövseydim! Mrs. Bar- 
nes'a söyleyeyim de kakaonu pişirdikten sonra banyoyu hazırlasın. Sonra da hemen yatarsın. 
Terri iyice rahatsız olmuştu. Kendim de hazırlayabilirim... diye huzursuzlukla mırıldandı. 

Saçma! Mrs. Barnes memnuniyetle yapabilir. Her zaman fazla işi olmadığından yakımr 
dururdu zaten. 

Bu sırada kapı açıldı ve Mrs. Barnes elinde bir tepsiyle içeri girdi. İçinde'iki"fincan kakao ve 
evde yapılmış kurabiyeler vardı. Miss Denning için sarı odayı hazırladım. İsterse hemen 
yatabilir. 

Önce bir banyo yapmak istiyor. Banyoyu hazırladıktan sonra siz de yatabilirsiniz, Mrs. 
Barnes. Size yük olduğu için Teresa çok sıkılıyor. 

Kadın sevgiyle gülümsedi. Hiç de değil! Birine bakmak benim için zevktir. O kadar ender 
konu-ğumuz oluyor ki! Kahya kadın tepsiyi bıraktıktan sonra aceleyle dışarı çıktı. 

Terri sıcak fincanı elleri arasında tutup yudumlamaya başladı. Sıcak kakao sanki sızlayan 
kemik-lerine aniden şifa vermişti. Kierin ilgi dolu bir ifadeyle kendisini izlediğinin 
farkındaydı. 

Genç adamın kendisine dokunmak için en küçük bir harekette bulunmadığına memnundu. 
Bir daha bir erkeğin kendisine dokunmasına asla izin veremeyecekti sanki. Barry'nin öyle 
korkunç davranmasına hala bir anlam veremiyor ve inanamı-yordu. Uzun yıllardan beri 
süregelen dostluğu mahvetmişti. Bir daha Barry'nin yüzüne bakmaya cesaret bile edemezdi. 
Peki, Richard'a ne söyleyecekti? En iytarkadaşının bir hayvan gibi kendisine saldırmasını 
nasıl açıklayacaktı? 

Başım salladı ve gözlerinin yaşlarla dolduğunu fark etti. Kiel de sanki bu kötü düşüncelerini 
anlamış gibiydi. 

Her kötü şey gibi bu da geçip gidecek, diye yumuşacık bir sesle mırıldandı. 

Ama o kadar korkunç, o kadar aşağılayıcı bir şeydi ki... Yaşlar Terri'nin yanaklarından 
yuvarlanmaya başlamıştı. Aslında ağlamak gibi bir adeti yoktu. En azından annesiyle 
babasının ölümünden bu yana ağladığını hatırlamıyordu. Çünkü artık güçlü olması gerektiğini 
biliyordu, ama şu anda bütün gücünün benliğinden çekilip alındığım hissediyordu. 

KieTin uzattığı mendille gözlerini sildi. Genç adam sanki Terri?yi kollarının arasına almak 
istermiş gibi bakıyor, ama genç kızın duygularına saygılı olduğu için 
sakinleşmesini.bekliyordu. 

Kakaonu bitir. Aslında olanlarda biraz da benim suçum var. Geçtiğimiz hafta işler çok 
yoğundu, ama sen de çok iyi çalıştın. Barry olmasaydı seni burada tutmayı çok isterdim. Çok 
istememe karşın ondan kurtulmama olanak yok. Aileden biri olmasaydı onu çoktan 
defetmiştim, ama annemle babamı kırmak istemiyorum. Kahretsin! Tere-sa, bir daha elini 
sana sürecek olursa onu öldürürüm! 

Kiel'in sesindeki zehirli ifade Terri'yi irkiltmiş-ti. Onun da Barry kadar kötü olduğunu 
düşünmesine karşın neden böyle davranmaya ve onu korumaya başlamıştı acaba? 

Terri kakaosunu bitirdikten sonra birlikte yukarı çıktılar. Genç kız tepeden tırnağa kadar 
bütün vücudunun ağrıdığını hissediyordu. Yatak odasımn Kiel'in odasından uzakta olduğunu 
görünce kendi kendine gülümsedi. Buna memnun olmuştu işte! 


Banyoda neredeyse uyuyup kalıyordu, ama kahya kadının kapıyı vurmasıyla gözlerini açtı. 
Yaşlı kadın bir şey isteyip istemediğini soruyordu. 

Mrs. Barnes bir havlu alıp sarınması için genç kıza tuttu. Dr. Braden sizi çok merak etti, 
dedi. Terri havluyu aldı ve vücuduna sımsıkı sardı. Teşekkür ederim, Mrs. Barnes. Şimdi çok 
daha iyiyim. 

Ama yaşlı kadın hala gitmemişti. Sizi bırakmak istemiyorum. Dr. Braden yatana kadar 
yanınızdan ayrılmamamı söyledi. 

Terri şaşırmıştı. Ama Kiel'in böylesine düşünceli davranmasına da memnun olmuştu. İyice 
kurulandı ve Mrs. Barnes'ın bavulundan daha önce çıkarttığı geceliği giydi. 

Yatağa girdikten sonra Mrs. Barnes bir anne gibi yorganı sıkıca üzerine örttü. Kendisini 
öyle güvencede hissediyordu ki... Sanki yeniden küçük bir çocuk olmuştu. 

Yine de bütün bu güvenceye karşın Terri bir türlü rahatlayamıyor ve uyuyamıyordu. Ne 
zaman gözlerini kapasa Barry'nin kıpkırmızı olmuş kor-kunç yüzünü görüyordu. Bu yüz 
şehvetin bir ay-nasıydı ve Terri?yi sadece bir kadın vücudu olarak görüyordu. Genç kız birden 
ürperdi. 

Sonunda uykuya dalmıştı, ama düşlerinde yüzü olmayan bir sürü erkek kendisine 
saldırıyordu. Panik içinde uyandı. Bütün vücudu terden sırılsıklam olmuştu. 

Bir duş yapıp giyindi. Saat henüz altı bile olmamıştı. Yere kadar inen uzun pencerenin önüne 
oturdu ve daha önce sadece gece gördüğü güzel manzarayı izlemeye başladı. 

Manzara beklediğinden çok daha güzeldi. Uzakta görünen küçük göl ayna gibi parlıyordu. 
Acaba düştüğü göl bu muydu? Belki de... Bir anda Kiel'in kollarının arasında taşındığı anı 
hatırladı. Sanki genç adamın gücü kendisine geçiyor, onun bir parçası haline geliyordu. Evet, 
Kiel'in evinde gerçekten kendini güvencede hissediyordu. 

Ne kadar bir süre pencere kenarında oturduğunu bilmiyordu, ama kapının hafifçe 
vurulmasıyla kendine geldi. Mrs. Barnes'ı beklediği için, Girin, diye kaygısızca bağırdı. Ama 
içeri giren Kiel'di. 

Yeni yıkanmış, kahverengi bir pantolonla bej rengi triko kazak giymişti. Her zamankinden 
daha yakışıklıydı. Sıcak bir gülümsemeyle genç kıza baktı. Nasılsın? Kalktığını duydum. 
Neden bu kadar erken uyandın? diye sordu: 

Sürekli kabus görüyordum. 

Kiel anlayışlı bir ifadeyle başım salladı. Gerçekten de korkunç bir olaydı. İkinizi bir arada 
bıraktığım için kendimi suçluyorum. 

Terri başını salladı. Nereden bilecektin? A yrıca Barry'nin yanında güven duyuyordum. Onu 
tanıdığımı sanmışım: Bu duruma nasıl gelebildiği ne hala inanamıyorum. 

Ben inanırım. Aslına bakarsan sizi iki sevgili sanıyordum. Tanrıya şükürler olsun ki, dün 
gece tam zamanında yetişmişim. 

Sahi, neden geldin dün gece? 

Birkaç şey almak için kliniğe uğramıştım ve yukarıdan gelen sesleri duydum. 

Terri, genç adamdan gelen mis gibi kokuyu içine çekti ve bu güçlü vücuda yaslanmak 
özlemi duydu. Ancak Kiel'in kolları arasında rahatlıyordu. Korkmayacağı tek erkek Kiel'di. 

Kiel bir keresinde karşısındaki kadın istekli olmadığı zaman onu öpmek bile 
istemeyeceğinden söz etmiş ve Terri de inanmıştı. Şimdi onun, üvey kardeşinden neden bu 
kadar nefret ettiğini anlıyordu. Barry bu kadar yıl kendisinden ve Ric-hard'dan bu yönünü 
saklamayı nasıl da başarabilmişti? 

Ama son yıllarda Barry'yi görmemişlerdi. Belki içki içmeye de o zaman başlamıştı. Kiel gibi 
başarılı bir ağabeyle sürekli kıyaslanmak Barry için hiç de hoş bir durum olmasa gerekti. 
Belki babasının bir daha evlenmesine de kızmıştı. Belki her şey o zaman başlamıştı. 

Eğer istersen bugün Dove Cottage'a gidebiliriz. Genç adamın bakışları ve sesi yumuşacıktı. 

Ya klinik? 


Cumartesi günleri çok sakindir. Barry tek başına idare edebilir. İkimizin de bir günlük tatile 
ihtiyacı var. 

Terri gülümsedi. Harika olur! Bu hafta beklediğimin çok üzerinde iş çıktı. Ama yakınıyorum 
sanma. İşimi çok seviyorum. 

İyi. Güzel bir kahvaltı ettikten sonra çıkarız. İyi olduğundan eminsin, değil mi? 

Hem de çok iyiyim. 

Gel, hadi. Mrs. Barnes'a kahvaltıyı hazırlama sim söyleyelim ve sonra bahçede biraz dolaşa 
lum. 

Bahçe tüm civarla uyum içindeydi ve çimenlerin nerede bittiği ve vahşi doğanın nerede 
başladığı belli bile olmuyordu. Evin dört bir yanından da farklı bir manzara görülüyordu. 

Burası dünyanın en huzurlu köşesi olmalı. 

Kiel omuzlarını hafifçe silkti. Kışın asık bir yüz takınır aslında. Kar çok yağarsa gelmek bile 
güçleşir. O zaman üst kattaki dairede kalırım, işin en garip yanı da kliniğin en çok çalıştığı 
zamanlardır kış ayları. 

Ama ne yazık ki, Terri o aylarda burada olmayacaktı! Istırapla kalbinin burkulduğunu 
hissetti. Ama bir bakıma gitmesi de iyi olacaktı. Bundan sonra Barry'yle çalışması pek 
mümkün değildi. 

Kiel sanki düşüncelerini okuyormuş gibi Terri’ nin yüzüne bakıyordu. Barry'yle duygusal 
bir ilişkin yoktu da neden burada çalışmaya karar verdin? 

Londra'dan biraz kaçmak istiyordum ve değişikliğe ihtiyacım'vardı. Ağabeyimi de fazla 
rahatsız etmek istemiyordum. Yeni evliydi ve aynı evin içinde onlarla kalmam yakışıksız 
olurdu. Kendi hissemi ona sattım. Sanırım Londra*ya dönünce kendime uygun küçük bir daire 
alabilirim. 

Kiel kaşlarını çattı. Ama bir yer bulana kadar yine ağabeyinin yanında kalırsın, değil mi? 
Evsiz barksız biri olduğunu hiç sanmıyordum. 

Bilse ne değişirdi sanki? Yine de gitmesi için ısrar etmeyecek miydi? Elbette. Beni sokak 
ortasında bırakacak değil ya! 

Döneceğini haber verdin mi? 

Hayır! 

Neden? Fikrimi değiştireceğimi mi sandın yok sa? 

Yok canım, diye Terri çabucak cevap, verdi. Henüz evliliğinin ilk aylarmdayken onu 
telaşlandırmak istemedim. Annemle babam öldüğünden beri bana baktı. Artık kendi 
kanatlarımla uçma zamanım geldi de geçiyor bile. 

Barry'yle aynı daireye paylaştığını biliyor muydu? 

Terri başını iki yana salladı. Dudakları kısılmış, yüzü gölgelenmiş ti. Dün geceki durumunu 
hala anlayabilmiş değilim. Bir an bakıyorum tanıdığım eski Barry, ama hemen sonra bir 
canavar halini-alıyor. 

Kieľ’in gözleri öfkeyle karardı. Aslına bakarsan bu yolla beni kırmak istiyor. Öyle sanıyor 
ki... Yani şenle ben... biraz yakınlaşmaya başladığımızı düşünüyor. Kabaca söylemek 
gerekirse kıskanıyor. 

Yok canım...? Terri'nin kaşları çatılmıştı. Ama kıskanacak ne var? Genç adamın 
söylediklerinin içinde derin bir yara açtığını düşünmek istemiyordu. Kendisine karşı 
duyduklarını, isteyerek bile olsa, bu kadar açıklıkla ifade edemezdi genç adam. 

Barry aynı kızla uzun bir süre beraber olamaz. Bense tam tersi. 

Evet, anlıyorum. Barry, Kiel'le çalıştığı sürece bu aşağılık duygusunu üzerinden 
atamayacaktı. Acaba annesiyle babası bu durumu görmüyorlar mıydı? Onları birlikte 
çalışmaya zorlayarak en kötü durumu yaratmış oluyorlardı. Bunun Barry'ye de bir yararı 
yoktu. Kiel'in soluğunu omzunun üzerinde hissetmeden yalnız başına çalışması gerekirdi. 

Artık Barry?den söz etmeliyim. Günümüzü rezil etmesini istemiyorum. Gidip bakalım 
kahvaltı hazır clmuş mu? 


Terri sabahları pek fazla bir şey yemediği için masayı görünce gözleri şaşkınlıkla açıldı. Kuş 
sütünden başka her şey bulunabilirdi masada. Ama yine de hepsinden birer parça yemeği 
ihmal etmedi. Kiel'se korkunç iştahlıydı ve durmadan atıştırıyordu. 

Kahvaltılarını bitirdikten sonra hemen yola çıktılar. Terri pencereden dışarı bakıyor ve etrafı 
izlemekten konuşmaya fırsat bulamıyordu. 

Grasmere minicik ve sevimli bir kasabaydı. Bir sürü hediyelik eşya satan dükkan ve sanat 
galerisi vardı. Ama burada çok fazla kalmadılar. Hatta Wordsworth'ün kilisedeki mezarına 
bile gitmediler. 

Bunun yerine ozamn önceleri kızkardeşiyle ve sonra da eşiyle birlikte yaşadığı Dove 
Cottage'a doğru yürümeye başladılar. Burası küçük beyaz bir binaydı ve etrafı da beyaz 
duvarlarla çevriliydi. 

Hemen evin yanındaki ahır müzeye çevrilmişti ve ozanın bazı kişisel eşyaları, el yazması 
bazı şiirleri ve kitaplarının ilk baskıları teşhir ediliyordu. Terri buradan güçlükle ayrıldı. 
Büyülenmiş gibiydi. 

Dışarı çıktıklarında Kiel, Şimdi nereye gidelim? diye sordu. 

Gideceğimiz her yer benim için yenilik olacaktır. 

Genç adam bir süre düşündü. Langdale Tepeleri'ne çıkalım. Dağdaki geçidi de görürsün. 
Gerçekten kaçırılmaması gereken bir yer. 

Nasıl istersen, diye gülümsedi Terri. Kararları Kiel'in vermesi hoşuna gidiyordu. 

Arabaya binip yola çıktıklarında Kiel, Solunda Loughrigg uçurumu var, diye eliyle işaret 
etti. Dağa tırmanmak çok kolaydır ve Lakeland'in manzarası'da çok güzel görünür. İster 
miydin? 

Ayakkabılarım uygun değil. Terri gerçekten de hayıflanıyordu. Çünkü Kierie birlikte bu 
dağlara tırmanmaktan büyük zevk duyacaktı. 

Yukarı tırmandıkça manzara da giderek güzelleşiyor ve o oranda da vahşileşiyordu. Terri 
soluğunu tutmuş etrafı izliyordu. Gerçekten'de dağlara tırmanan bir sürü insan vardı. 

İki kilometre kadar gittikten sonra küçük bir otele vardılar ve öğle yemeklerini yediler. Daha 
sonra da yamaçlara doğru bir yürüyüş yaptılar. 

Eve döndüklerinde hava kararmıştı. Terri?'nin yüzü memnuniyetinden pırıl pırıl parlıyordu. 
Bütün bir günü ve öylesine güzellikleri Kiel'le paylaşmaktan büyük bir zevk almıştı. 

Gülümseyerek genç adama baktı. Bu güzel gün için teşekkür ederim. 

O zevk bana ait, diye Kiel de gülümsedi. Hadi içeri girip yıkanalım ve yemeğimizi yiyelim. 
Bakalım Mrs. Barnes bizim için ne harikalar yarattı. Seni bilmem, ama ben açlıktan 
ölüyorum. 

Yemeklerini bitirmek üzereydiler ki, Kiel bir hastaya çağrıldı. Terri tek başına yemeğini 
bitirdi, biraz kitap okudu ve sonra da yatmaya çıktı. Gerçekten de yorucu bir gün geçirmişti, 
ama her şeye değerdi doğrusu! 

Yatakta gözleri açık Kielin dönüşünü beklemeye başladı, ama gözlerinin yavaş yavaş 
kapandığını fark etti ve derin bir uykuya daldı. 

Ertesi sabah yüzüne vuran güneşle uyandı. Gerindi ve kendi kendine gülümseyerek, 
Günaydın glineş, diye mırıldandı. O anda yaşam öylesine güzeldi ki... 

Bir süre pencereden güzel manzarayı izledikten sonra yıkandı, giyindi ve koşar adımlarla 
aşağı indi. Kahvaltı sofrası hazırdı, ama odada kimseler yoktu. Mrs. Barnes'm ayak seslerini 
duyup döndü. 

Günaydın, Miss Denning! Doktor bir hastasına gitti. Size de bu gününüzü boş geçirmeniz 
için haber bıraktı. 

Ne zaman dönecek? 

Mrs. Barnes omuzlarını silkti. Kim bilir? Akşama kadar dönmeyebilir. Ama siz buradayken 
belli olur mu? 


Terri de genç adamın erken dönmesini yürekten diliyordu. Büyük bir keyifle kahvaltısını 
ettikten sonra dışarı çıktı. Güneş pırıl pırıl, hava da oldukça sıcaktı. 

Uzaklarda bir köpek havlaması duyuluyordu. Sonra bu havlamaya bir motor sesi eklendi. 
Terri kulaklarını dikip dinledi. Acaba gelen kimdi? 

Kiel'in arabasını bekleyerek kalbi heyecanla çarptı. Ama köşeyi dönen büyük beyaz araba 
değil, kendi küçük, kırmızı arabasıydı. Ama hala Kielün gelme olasılığı vardı. Belki de 
arabasım getirmeyi uygun görmüştü. 

Çimenlerin üzerinden heyecanla koştu. Yüzünde sevdiği birini bekleyen insamn sıcak 
gülümsemesi vardı. Ama birden dudakları soldu. Arabadan Barry inmiş ve kendisine doğru 
yürümeye başlamıştı. Terri yaşamı boyunca ilk kez genç adamı gördüğüne sevinmedi. 

Bölüm Altı 

Barry'nin suçlu bir görünümü vardı. Gözleri kederle bakıyordu ve dudakları sarkmıştı. Ne 
diyebilirim... diye ancak duyulur bir sesle mırıldandı. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm. 

Terri azarlar gibi bir ifadeyle genç adamı süz-dü. Üzülmek bir işe yaramaz. Kiel'inne kadar 
haklı olduğunu artık anladım. Senin o yönünü hiç görmemiştim. Tanrı bir daha'göstermesin! 

Bir daha olmayacak. Bir daha seni zorlamayacağıma söz veriyorum. 

Peki, neden yaptın bunu? Terri aralarında birkaç adımlık uzaklık bırakmaya dikkat ediyor-iu. 
Barry'yi görmek bile midesini bulandırıyordu. Sem bir özür dilemeyle her şeyi halledeceğini 
mi anıyordu? Onu bağışlaması için aradan uzun, ?ok uzun bir zaman geçmeliydi. 

Çünkü dayanılmaz bir çekiciliğin var... Artık Dir arkadaşımın küçük kız kardeşi değilsin... 

Ve bu da durumu değiştiriyor, öyle mi? Böy-ece bana... Bana saldırmak hakkı doğuyor? 

Barry şiddetle başım iki yana salladı. Saldır-nak değildi, Terri. Sana saldırmak aklımın ucun- 
lan bile geçmez. Ama seni yeni bir gözle gördüm: )lanlann aramızı bozmasını istemiyorum. 
Ben... 

Bozdu ama, diye buz gibi bir sesle Barry'nin özünü kesti genç kız. Anlamıyor musun, 
Barry? ırtık eskisi gibi olamayız. 

Genç adam başını eğip bir süre ellerine baktı. Ben... Eskiye dönmek istemiyorum, Terri. Be- 
im... Benim sevgilim olmanı istiyorum. 

Terri gözlerini faltaşı gibi açarak baktı. Genç adamın ne demek istediğini içine sindirmeye 
çalıştı. Laure senin sevgilin değil mi? 

Barry omuzlarım silkti. Laura'nın benim için hiçbir anlamı yok. 

Ama gidip onunla birlikte olma fırsatını da kaçırmıyorsun! Onunla ilişkin sadece fiziksel mi, 
Barry? İğrenç! 

Barry hırsla homurdandı. Yüzünün rengi ko-yulaşmıştı sanki. Anladığım kadarıyla Kiel seni 
zehirlemeyi başarmış! 

Önceleri ona inanmamıştım, ama şimdi bütün kalbimle inamyorum. Olanların nedeni sadece 
içkiydi belki de, ama o hayvanca davranışının nedeni ne olursa olsun dostluğumuzu bitirdi. 

Neden bitirsin? Bir daha olmayacak ki! Barry bir adımda yaklaştı ve genç kızın ellerini 
tutmak istedi, ama Terri dehşetle geri kaçtı. 

Bana dokunma! 

O kadar mı kötüydü? 

Kötü olduğunu sen de biliyorsun! Yoksa hatırlamıyor musun? Bir... Bir hayvan gibiydin! 
Bana yaptıklarını hiç, ama hiç unutmayacağım! 

Barry yine başını önüne eğdi. Hepsi içkiden... Yaptığım tek şeyi bile hatırlayamıyorum, ama 
kişiliğimin değiştiğinin de farkındayım. 

Peki, neden içiyorsun öyleyse? 

Genç adam omuzlarını silkti. İnsanlarla ilişkim daha kolaylaşıyor. 

Yani içkiyi bırakmayacak mısın? Kiel vazgeçtiğini söylemişti. 

O kadar çok içmiyorum. Ama yaşamımdaki zevk aldığım şeylerden biri! 

Ama seni mahvediyor! 


Kim söyledi bunu? Kiel mi? Bakıyorum da onunla birden bire sıkı fıkı dost oluvermişsiniz! 

Sana ne bundan? Terri çenesini kaldırmış, meydan okur gibi Barry” ye bakıyordu. 

Aptalın birisin sen. Kiel evlenecek biri değildir. 

Evlenmekten söz eden kim? Daha onu tanıyalı birkaç gün oldu. 

Kiel'le gerçekten ilgilenmesen burada kalmazdın! 

Ben utanılacak bir şey yapmıyorum! Aramızda da hiçbir şey yok! 

Barry buz gibi gözlerle genç kızı süzdü. Peki, burada ne kadar kalmayı planlıyorsun? Kiel 
senden bıkana kadar mı, yoksa bir başka hemşire bulana kadar mı? 

Midemi bulandırıyorsun, Barry! Davranışlarımı ne sana ne de bir başkasına açıklamak 
zorunda değilim. Ama ille de öğrenmek istiyorsan söyleyeyim : Burası çok güzel bir yer ve 
burada kalmaktan büyük bir zevk duyuyorum. 

Barry bu sözlerden hiç memnun olmamış gibi yüzünü buruşturdu. Ama hemen sonra 
gülümsedi. Kiel şu anda evde yok, değil mi? Neden bütün gününü benimle geçirmiyorsun? 

Bu adamda da ne yüz vardı hani! Bütün yaptıklarından sonra bir an bile yanında 
durmayacağını bilmiyor muydu? Kusura bakma, Barry. Mümkün değil: 

Yani artık bana güvenmiyor musun? 

Terri omuzlarım silkti. Yanında rahat değilim. Aramızdaki bağ kayboldu. Bağışla, Barry, 
ama yaptıklarını bir kalemde silip atamam. Bir daha da unutabileceğimi sanmıyorum. 

Genç adamın dudaklan ince bir çizgi halini aldı ve bir süre gözleri öfkeyle parladı. Demek 
böyle olacaktı? Bir anlık hata yüzünden yaşamım boyunca cezalandırılacağım, öyle mi? 
Richard'a şikayet edecek misin? 

Ağabeyime bir şey söyleyecek değilim. Ama ben oradayken ziyaretimize gelmemeni tercih 
ederim. 

Barry ellerini pantolonunun cebine soktu ve aldırmıyormuş gibi bir ifade takındı. Çenesinde 
seyirip duran bir adele tam tersini söylüyordu oysa. Beni eve kadar götürmeni rica etsem çok 
kızar mısın? 

Terri ne diyebilirdi? Reddetmek çocukça bir davranış olacaktı. Başını salladı. Mrs. Barnes'a 
haber bırakayım. 

Terri döndüğünde genç adam'arabaya binmiştı. Uzun bir süre ikisi de konuşmadı. Eve 
yaklaştıklarında Barry, Bana karşı çok katı davranıyorsun, Terri, diye mırıldandı. Oysa küçük 
bir yanlışlık yaptım sadece. 

Küçük bir yanlışlık mı...? diye Terri bağırdı. Yaptıklarına pek küçük bir yanlışlık denemez! 
Kiel gelmeseydi neler olacaktı, haberin var mı? 

tşi o kadar uzatmazdım. 

Yok canım! Ne yaptığının farkında bile değildin, Barry. Kusura bakma, ama bu konuyu bir 
daha tartışmak istemiyorum. Çok kırıldım ve kendimi aşağılanmış hissettim. Dostluğumuzdan 
böyleşine yararlanman beni çok üzdü. Çünkü seni gerçek bir dost biliyordum. Bu 
dostluğumuzdan da gurur duyuyordum. Ama şimdi her şey bitti. Seni bir daha görmek bile 
istemiyorum. 

Terri! Genç adam gerçekten üzülmüş gibiydi. Sana parmağımın ucunu bile 
dokundurmayacağıma söz verdim! 

Dokunamazsın zaten! 

Ne kadar katısın! 

Katı mıyım? Kiel, senin sadece serüven peşinde koştuğunu söylerken haklıymış. 

Barry'nin dudakları kısıldı. Kiel'in benden söz etmeye hiç hakkı yok! 

Kiel sadece gerçekleri dile getiriyor. 

Ve sen de ona inanıyorsun, öyle mi? 

Terri başını salladı. Bundan sonra inanmamam için neden yok sanırım. Haklı olduğunu sen 
de kanıtladın. İkiniz arasında bir düşmanlık varken neden burada kaldığım da bir türlü 
anlamıyorum. 


Samrım artık gitme zamanım geldi. Bütün iyi niyetimle denemeye çalıştım, ama yararı 
olmadı. Kiel'le birlikte çalışmamı babam istemişti. 

Peki, gidersen baban kırılır mı? Barry başını salladı. Neden kendi muayenehaneni 
açmıyorsun? Tek çözüm yolu bu bence. 

Bunu düşünmedim mi sanıyorsun? Beni durduran bir tek şey var: Para! Bir yer açacak kadar 
param olsa bir an bile durmazdım. 

Peki, Kiel nasıl başarmış? 

Kierin dokunduğu altın olur da ondan! 

Yada Kiel'in çalışmayı sevdiği ve senin de kızlarla vakit geçirmekten hoşlandığın için. Ne 
dersin? 

Gerçekten senin beynini yıkamış bu herif? Artık gözünde hiçbir değerim yok, değil mi? 

Bunu kanıtlamak için elinden geleni yaptın. Eve vardıklarında Terri aniden frene bastı ve 
konuşmaya son verdi. 

Barry indi ve genç kız tam gaza basıp uzaklaşacağı sırada başını pencereden içeri uzattı. Bir 
öğle yemeğine ne dersin? Eski günlerin hatırı için? 

Terri başını iki yana salladı. Mrs. Barnes'a hemen döneceğimi söyledim. 

Terri tam yola çıkmak üzereydi ki, Kiel'in arabası önünü kesti. Terri'nin yüzü bir anda 
aydınlanmıştı. Kalbi deliler gibi atıyordu. Ama Kiel vahşi bir ifadeyle kaşlarını çattı. Sen ne 
arıyorsun burada? 

Genç adamın sesindeki öfkeyi duyan Terri bir anda şaşırdı. Barry arabamı getirmiş. Ben de 
onu bıraktım. Endişeyle dudaklarını ısırdı. Araların, daki o güzel uyuma ne olmuştu? 

Sana bütün yaptıklarından sonra mı? 

Özür diler bir havası vardı. 

Bundan hiç kuşkum yok! Özür dilemekte üstüne yoktur. Bir daha olmayacağına dair sözler 
verir. Bir dahaki sefere kadar elbette! 

Terry her ne kadar Barry'yi bağışlamaya niyetli değilse de bu kadar yılın dostluğunu bir 
kalemde silemezdi. Sanırım burada tıkılı kalmak huzursuzluğunun temel nedenlerinden biri. 

İstediği anda gidebilir! diye genç adam dişlerini gıcırdattı. Çok da sevinirim. 

Peki, neden babasını ikna etmeye çalışmıyorsun o zaman? Barry de burada kalmaktan hiç 
memnun değil. 

Omzunda ağlamaya kalktı herhalde? 

Yok Ganim! Ama Barry'yi anlayabiliyorum. Durumundan hiç de memnun olmadığım 
görmek çok kolay. Kendi muayenehanesini açmasmı önerdim ona. 

Kiel homurdandı. Orayı da yürütemez. Bir yerde uzun süre yerleşip kalamaz. Onu bu kadar 
canla başla koruyorsan neden yanma gitmiyorsun? Seni buradan alıp götürmekle hata ettiğimi 
şimdi anlıyorum. Bir de sana iyilik ettiğimi sanıyordum. Midemi bulandırıyorsun. 

Terri giderek öfkelendiğini hissediyordu. Çünkü Kiel onu dinlemekten çok uzaktı. Genç kız 
dünkü yakınlaşmalarının bir anda yerle bir olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığına 
uğramıştı. 

Başınışiddetle iki yana salladı. Yanlışın var, Kiel. Gelip beni kurtardığın için sana teşekkür 
borçluyum ve Barry'yi de bağışlamadım. Ama... 

Aması falan yok! Git eşyalarını topla ve hangi cehenneme gideceksen git! Seni bir daha asla 
görmek istemiyorum! 

Terri tartışmanın bir yararı olmayacağım biliyordu. Kiel kafasına taktığı bir şeyden 
vazgeçmezdi. Bakışları sertti ve yüzünde de bir nefret maskesi belirmişti. 

Terri gaza basmadan önce Kiel'e yalvarır gibi bir kez baktı, ama bu da bir işe yaramamıştı. 
Sanki taştan bir heykel duruyordu karşısında. 

Kiel'in evine doğru hızla ilerlerken kalbi kurşun gibi ağırdı. Mrs. Barnes yemek hazırladığı 
için görev yapar gibi bir şeyler yedi. Her lokma gırtlağında iki misli büyüyordu sanki. 

Eşyalarımı toplar toplamaz Londra'ya dönüyorum, diye mırıldandı. 


Kahya kadının kaşları çatılmıştı. Dr. Braden bana bir şey söylemedi. Daha birkaç gün burada 
kalacağınızı sanıyordum. 

Yerime birini bulana kadar kalacaktım, ama bu evi hemen terk etmemi söyledi. 

Mrs. Barnes'in yüzü iyice asılmıştı. Siz yeni hemşiresi misiniz yoksa? Bu hiç aklıma 
gelmemişti. Sizi arkadaşı sanıyordum. Daha önce buraya hiç kız getirmemişti. Sizin çok özel 
biri olduğunuzu düşünmeye başlamıştım. 

“Keşke öyle olsaydı!..” diye Terri içinden söylendi. Dün umutları oldukça artmıştı, ama bu 
umutların ömrü çok kısa sürmüştü. Yaşadığı süre birlikte geçirdikleri o tek günü kıymetli bir 
anı olarak saklayacaktı. 

Terri evden ayrılırken gırtlağına bir yumru yerleşmişti. Richard'a telefon edip geleceğini 
haber verdi, ama gereksiz ayrıntılara girmeden sadece işin yürümediğini söyledi. 

Kliniğin önünden geçerken Barry'nin dışarıda durduğunu gördü. Arabayı yavaşlatıp durdu. 

Ben de seni bekliyordum, Terri. Kiel'in gitmeni söylemeye hiç hakkı yok. Yanlış bir şey 
yapmadın ki sen! Barry kapıyı açarken yüzünde son derece öfkeli bir ifade vardı. Kahretsin! 
Onun dediklerini yapmaya kendini neden zorunlu hissediyorsun? Bu tarafa geç. Arabayı ben 
kullanacağım ve seni biraz gezdireceğim. 

Terri'nin ilk aklına gelen Barry'nin yine kendisini baştan çıkarmaya çalışacağım düşünmek 
oldu, ama hemen bu fikri kafasından attı. Genç adam bir daha ona saldırmayacağına dair söz 
vermişti ve Terri de ona inanıyordu. Ama yine de çekingendi. Richard beni bekliyor. 
Gerçekten hemen yola çıkmam gerek, diye mırıldandı. 

Burada biraz kalmayacak mısın yani? 

Terri başını salladı. Göller Bölgesi aniden çekiciliğini kaybetti! 

Ve suçlu da benim! Ama bir saat kadar beni arkadaşlığından mahrum etmezsin umarım? 
Kim bilir bir daha birbirimizi ne zaman görürüz? 

Barry'nin isteğini reddetmek oldukça güçtü. Onu o kadar uzun bir zamandır tanıyordu ki, 
bütün olanlar sanki kötü bir düş gibi geliyordu şu anda. Bu öneride kötü bir taraf yoktu ve şu 
anda da uzun bir araba yolculuğu yapacak durumda değildi. 

İstersen benim arabayla gidelim? 

Terri arabadan çıkıp Barry'nin arabasına bindi. On beş dakika kadar yol aldıktan sonra, 
Barry, genç kıza döndü. Babamla tanışmak ister misin? 

Bu beklenmedik soru Terri”yi şaşırtmıştı ve bir an hiçbir şey anlamamış gibi genç adamın 
yüzüne baktı. 

Babamla üvey annem buradan birkaç dakika uzakta otururlar. Kiel, Göller Bölgesi'ni 
öylesine methetmişti ki, sonunda buraya yerleşmeye karar verdiler. Haftada bir onları ziyarete 
gitmeye çalışırım: 

Beni götürmen:doğru olur mu bilmem. 

Neden olmasın? Seni çok iyi tanıyorlar. Ric-hard'dan ve senden öyle çok söz ettim ki, 
seninle tanışmaktan büyük zevk duyacaklardır. 

Barry, genç kızın cevabım beklemeden ana yoldan çıkıp kimseciklerin görünmediği dar bir 
yola saptı. Biraz ilerledikten sonra bir dağ eteğindeki küçük evin önünde durdu. 

Mis gibi kokan güllerle dolu bahçenin dar yolundan geçtiler. Evin kapısı açıktı. İçeride bir 
sürü bakır, pirinç eşya ve elde dokunmuş kilimler göze çarpıyordu. Mis gibi gül ve cila 
kokusu bütün evi kaplamıştı. Terri bir anda kendini yuvasındaymış gibi hissetti. 

Barry seslenince üvey annesi hemen ortaya çıktı. Uzun boylu, yapılı ve saçları hafifçe 
kırlaşmış bir kadındı. Çok iyi durumda olduğu için yaşını kestirebilmek güçtü, ama altmışını 
biraz geçmiş olsa gerekti. Gözünde altın çerçeveli gözlükler vardı ve sıcak bir gülümsemeyle 
onlara bakıyordu. 

Barry! Ne iyi ettin! Seni bugün beklemiyorduk. Bu genç hamm kim? 

Terri Denning. Richard'ın kardeşi. 


Haa, evet! diye Pamela Ailen heyecanla bağırdı. Barry, gelip burada çalışacağınızı 
söylemişti. Bizi ziyarete gelmenize çok memnun oldum. 

Bu gözler aynı Kierin gözleriydi. Genç adama bu kadar çok benzeyen biriyle karşılaşmak 
Terri' ye bir garip geliyordu. 

Barry, Ama ne yazık ki, Kiel, Terri'nin bu işe uygun olmadığını düşünüyor. 
Ne yazık! Bu kadar da yol gelmişken. Sizi işe almışken sonra fikrini değiştirmesi büyük 
haksizlik doğrusu! Kiel pek böyle şeyler yapmaz aslında... Eşi içeri girince yaşlı kadın sustu. 
Kiel ne kadar annesine benziyorsa Barry de babasına o kadar benziyordu. İkisi arasında en 
küçük bir benzerlik bile yoktu. Mr. Ailen çok zayıf, kır saçlı ve son derece ilginç yüzü olan 
bir adamdı. 

Baba! Nasılsın? 

Yaşım izin verdiği oranda bomba gibiyim, diye yaşlı adam gülümsedi. Yakınacak bir şeyim 
yok. 

Barry, genç kıza döndü. Bu da Terri Denning. 

James Ailen hemen elini uzattı. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Yeni iş nasıl? 

Kiel bu işe uygun olmadığını düşünmüş, diye Pamela hemen atıldı. 

Terri kederli bir yüzle, Bu yüzden ben de Londra'ya doğru yola çıkacağım ne yazık ki, dedi. 

Bugün mü yoksa? 

Terri başını salladı. 

O zaman gece karanlıkta araba kullanmak istemiyorsanız hemen yola çıkmanız gerekiyor. 
Bizi ziyarete gelmenize çok sevindim kuşkusuz, ama... 

Bütün suç bende, diye Barry babasımn sözünü kesti. Buraya gelmesi için çok ısrar ettim. 

Tam sana göre bir davranış! diye babası homurdandı. Ama hazır gelmişken oturup bir fincan 
çay için bari. Pamela, çayı koy. Biz de bahçeye çıkalım. Bu mevsimde güller çok güzel olur. 

Barry gülümseyerek Terri”ye baktı. Babam gül yetiştirmeye çok meraklıdır. Herkesin de 
güllerini görmesini ister. 

Yaşlı adamın gözü gibi baktığı güller gerçekten de harikaydı. Uzun uzun bahçeyi 
dolaştıktan sonra verandadaki masanın etrafına oturdular. 

Zaman o kadar çabuk geçmişti ki, Terri-saatin beşe geldiğini görünce bir çığlık attı. Hemen 
gitmeliyim... Richard meraktan ölecek! Bir telefon edip gecikeceğimi söyleyebilir miyim? 

Mrs. Ailen, Benim daha iyi bir fikrim var, dedi. Neden bu gece burada kalıp da ertesi sabah 
erkenden yola çıkmıyorsun? 

Ah, olmaz! Yani ben... Yani beni hiç tanımıyorsunuz bile! 

Barry'nin arkadaşı olman bize yeter de artar bile. 

Terri çok duygulanmıştı. Ne kadar iyisiniz. İtiraf etmeliyim ki, bu saatte yola çıkmayı ben 
de hiç istemiyordum. 

O zaman tartışma bitti. Mrs. Allen'ın memnuniyetinden gözleri parlıyordu. Aslına bakarsan 
eve dönmek için bir acelen yoksa birkaç gün bizde kalmalısın. Duyduğun hayal kırıklığını 
belki biraz-onarabiliriz. 

Ne münasebet! Sizi rahatsız etmek istemiyorum! Terri hemen karşı çıkmıştı, ama burada 
birkaç gün kalma fikri son derece çekici geliyor- du. 

Rahatsızlıkmış! diye James homurdandı. Sen de söylesene, Barry. 

Barry gülümsedi. Gerçekten kalmanı istiyorlar, Terri. 

Ya sen, Barry? diye babası sordu. Sen de birkaç gün kay taramaz mısın? 

Barry başını salladı. Ancak önümüzdeki hafta sonu gelebilirim. 

Terri başka seçeneği olmadığının farkındaydı. Ayrıca çok cana yakın ve sevgi dolu 
insanlardı ve Terri de burada kalmaktan büyük bir zevk alacağını biliyordu. 

Pamela neşe içinde, Her şey tamam o zaman! diye bağırdı. 
Terri birden bavulunun hala kendi arabasında olduğunu hatırlamıştı. 


Durumu anlatınca Barry hemen, Ben getiririm, diye atıldı. Şimdi gitmem gerekiyor. Çok 
yakın bir gelecekte görüşeceğiz. 

Barry öyle aceleyle çıkmıştı ki, Terri onunla birlikte gidip arabasını buraya getirme düşünce- 
sini bile söyleyemedi. Böylece Kiel'e de kentte kaldığını açıklamış oluyordu. Ne aptallık 
etmişti! 

Barry çıktıktan sonra Terri de ağabeyine telefon etti. Richard istediği kadar kalabileceğini 
soy-lemişti. Ama oraya gitmesini istemiyorlarmış gibi bir hava sezinleyen Terri'nin canı 
sıkılmıştı. 

Bir saate kalmadan Barry geri geldi. Odaya girer girmez Terri, Kiel nerede? diye sordu. 

Barry omuzlarını silkti. 

Mrs. Ailen, genç kızın gerginliğini herkesten daha çabuk anlamıştı. Oğlumun, burada 
kaldığın için ne diyeceğini merak ediyorsun, değil mi? Çok sevineceğinden hiç kuşkum yok, 
yavrum. Ayrıca çalışmanın mümkün olmadığını da söylemekten çok sıkılmıştır. Canının 
sıkıntısını biraz geçirebiliriz sanıyorum. 

Barry gittiğinde artık yatma zamam gelmişti. Gerçekten çok güzel bir gece geçirmişlerdi ve 
Barry de o korkunç saldırıda bulunan adam değildi sanki. Eskiden tanıdığı ve sevdiği Barry 
geri gelmişti. 

Terri'ye verilen yatak odası minicik, ama son derece rahattı. Yatağın üzerindeki battaniyeyi 
ve yerdeki kilimi Pamela yapmıştı. Gerçekten de eli her şeye yatkın bir kadındı. 

Terri rahat bir uykudan sonra sabah erkenden uyamp aşağı indiğinde Mrs. Ailen mutfakta iş 
yapıyordu. Son derece de mutlu bir görünümü vardı. Kiel telefon etti. Biraz sonra gelecek. Ne 
iyi, değil mi? Uzun zamandan beri oğlumu görmemiştim, dedi. 

Terri heyecandan ellerinin terlediğini fark etti ve çabucak, Burada olduğumu biliyor mu? 
diye sordu. 

Bir şey söylemedi, ama tahmin etmiştir. Barry söylemiştir herhalde. 

Kiel'in gelecek olması gerçekten de Terri'nin çok'camm sıkmıştı. Bu tatlı insanları kişisel 
tartışmalarıyla üzmek istemiyordu, ama arabası da olmadığı için burada tıkılı kalmıştı. 

Kiel'ie yeniden yüz yüze gelecek, ailesinin yanında onun nefret dolu bakışlarını karşılamaya 
çalışacaktı. Belki de Mrs. Allen'a olanları anlatması gerekirdi. 

Ama Kiel'in, Barry'yle olan ilişkisini onaylamadığı için kendisini buradan uzaklaştırmaya 
çalıştığını nasıl söyleyebilirdi? Bütüntatsız olaylar su yüzüne çıkacaktı. Acaba ailesi 
Barry'nin diğer kişiliğini biliyorlar mıydı? Çok çalışkan biri olmadığım biliyorlardı kuşkusuz, 
ama ya bir sürü sevgili değiştirdiğinden haberdar mıydılar? Gerçekten çok güç bir durumdu 
ve Terri de bu durumu nasil idare edebileceğini bilmiyordu. 

Hiç de memnun olmamış gibisin, Terri? Merak etme, neler hissettiğini biliyorum. Ona 
gereken şeylerijs“öyleyeceğim. Seni böyle geri çevirmeye hiç hakkı yok. 

Lütfen!.. Birşey söylemeyin. Bu kez de yakındığımı sanacak. 

Sen korkma. Ben oğlumla başa çıkarım. 

Kahvaltıyı verandada yaptılar. Terri bulaşıkları yıkayıp mutfağı kurularken Mrs. Ailen da 
ortalıkta-küçük bir toz bile görünmemesine karşın elektrik süpürgesiyle bütün evi bir dolaştı, 
sonra da tozlan aldı. iş bitince dışarıda oturup çay içtiler. Mr. Ailen dayanamayıp ikide birde 
kalkıyor ve güllerine bakıyordu. Terri'nin kulağıysa Kiel in arabasındaydı. 

Tam öğle yemeğinde soğuk bir şeyler yiyorlardı ki, Kiel geldi. Odanın ortasına kadar bir 
adımda geldi ve doğruca Terri?ye gözlerini dikti. Sen! Sen ne arıyorsun burada? 

Terri cevap vermeden Mrs. Ailen atıldı. Terri bizim konuğumuz. Barry getirdi. 

Öyle mi? 

Evet, öyle, diye üvey babası araya girdi. Onun adına çok üzülüyoruz. Bu yüzden birkaç gün 
kalması için çok ısrar ettik. 

Yoksa size acıklı bir öykü mü anlattı? 


Pamela, Ne münasebet! Yok öyle bir şey! diye oğluna çıkıştı. Otur da bir şeyler ye. Seni 
daha erken bekliyorduk aslında. 

Barry'le konuşuyordum, ama Teresa'nın burada olduğunu söylemedi bana. 

Pamela kaşlarını çatmıştı. Acaba neden söyle medi dersin? 

Onaylamayacağımı biliyordu da ondan! 

Ama neden? 

Kiel annesine sabırsız bir ifadeyle baktı. Bu çok uzun bir öykü. Unutalım gitsin. Bir iskemle 
çekip Terri' yle annesinin arasına oturdu ve tabağına soğuk et doldurdu. 

Terri, genç adamın yakınlığını ve ondan yayılan çekici gücü hissediyordu. Yemek yemekte 
güçlük çekiyor, tabağındakilerle oynuyor ve yaşamın aniden neden bu kadar zorlaştığını 
merak ediyordu. 

Konuşma ister istemez Kiel'in işleri etrafında dolanmaya başlamıştı. Genç adam delici 
bakışlarını bir an genç kıza dikti. Sanırım Terri yeni bir teori geliştirip Barry'nin kendi 
muayenehanesini açmasını önerdi! 

James Ailen kaim kaşlarım havaya kaldırmıştı. Barry de istiyor mu? Bana birşey söylemedi. 

Terri kendini korumak istermiş gibi Kiel'e baktı. Parasal açıdan destekleyen olursa böyle bir 
teoriyi candan destekleyecek. 

Mr. Allen'm gözleri parladı. Öyle mi? 

Kiel öfkeyle başmı iki yana salladı. Kaybedeceği baştan belli olan bir iş için paranı boşuna 
harcama. Barry bir yerde oturup kalamaz. 

Bilemiyorum, diye yaşlı adam ağır ağır cevap verdi. Belki de artık bir yerlere yerleşmeye 
hazırdır. Uzun zamandır seninle çalışıyor. Sen ne düşünüyorsun? 

Pek yakınmam yok. İyi bir doktor, ama bir an önce işten kaytarmaya bakar. 

Ama, dedi yaşlı adam. Belki de bu durum seninle çalıştığı için oluyordur. İkinizin hiç de iyi 
geçinmediğinizi çok iyi biliyorum. Yalnız başına kalsaydı çok değişik biri olurdu. Mesleğini 
tehlikeye atacağını hiç sanmıyorum. 

Evet, yalnız başına kalsa mutlaka başaracaktır, dedi Terri. 

Kiel, genç kıza doğru saldırgan bir ifadeyle baktı. Bütün bunlara bu büyük ilgin neden? 
Yoksa onunla çalışmak mı istiyorsun? Kendine bir iş mi ayarlıyorsun? 

Pamela, Kiel! diye öfkeyle bağırdı. 

Ama genç adam annesine aldırmadı bile. Öyle mi? SenT'buraya getirmesini bu yüzden mi 
istedin? Annemle babamı kendi tarafına çekmek için, değil mi? Barry'le arkadaşlığının çok 
eskiye dayandığını onlar biliyorlar, ama bu ilişkinin ne tür olduğundan da haberleri var mı 
acaba? 

Terri çenesini dikleştirdi ve yanaklarının kıpkırmızı olmasına aldırmadı. Bana haksızlık 
ediyorsun, Kiel! 

Öyle mi? 

Barry'yle olan ilişkimin bu konuyla hiç ilgisi yok. 

Elbette, diye annesi atıldı. Çok iyi iki arkadaş olduklarım biliyorum ben de. 

Arkadaş, öyle mi? 

Annesi omuzlarmı silkti. Arkadaştan öte bir ilişkileri varsa ne olur? Terri?'den çok hoşlandım 
ben. Sanırım Barry için de iyi bir eş olur. 

Eş mi? diye Kiel gürledi. Başın bulutlarda geziyorsun, anne! 

Şeyy, belki artık işler biraz değişik oluyor. Birlikte yaşamalarını onaylamam belki, ama 
kesinlikle de yasaklamam. 

Kiel'in sesi biraz yumuşamıştı. İşin oraya kadar gideceğinden kuşkuluyum. 

O zaman neden söz ettiğini anlamıyorum. 

Teresa anlıyor. Hem de çok net ve kesin bir şekilde! 

Terri yaşamı boyunca bu kadar rahatsız olduğunu hatırlamıyordu. 

Ailesiyle arasının bu kadar iyi olmasına Kiel kızmıştı kuşkusuz. 


Aslına bakılırsa, onu artık bu civarda bile görmek istemiyordu. 
Keşke Barry buraya gelmesi için ısrar etmemiş olsaydı! 

Bu saçmasapan konuşmaya bir son verin artık, diye James araya girdi. Barry'yle ben 
konuşurum. Sen de ön yargılı davranıyorsun Kiel ve düşmanlığın Terri?' ye kadar ulaşıyor! 

Bundan sonra konuşma kişisel olmayan konulara dönüştü, ama yine de o gergin hava vardı. 
Yemek bitince Terri derin bir soluk aldı. Kiel de üvey babasıyla bahçeye çıkmıştı. 

Bulaşıkları yıkadıkları sırada Pamela, Kiel'in nesi var anlamıyorum, dedi. Barry'den 
hoşlanmıyor, ama bu durumu sana kadar yansıtması çok garip. 

Terri omuzlarım silkti. Bu konuyu daha fazla tartışmamayı tercih ederim, Mrs. Ailen. 

Yaşlı kadın sevgiyle gülümsedi. Ne yaparsan yap, ama Kiel'in seni üzmesine izin verme, 
yavrum. Kiel gider gitmez de iyice yerleşir ve birkaç gün rahat edersin. 

Ama Pamela tahminlerinde yanılıyordu. Akşam yemeğinde Kiel gece orada kalacağım 
söyledi. Terri, genç adamın bunu kasten yaptığının farkındaydı. Kendisini rahatsız edecek ve 
bir an önce oradan gitmesini sağlayacaktı. 

Telefon çalmaya başlayınca Kiel hemen atıldı. Ben bakarım. Ama birkaç dakika sonra 
kaşları çatılmış bir durumda Terri'ye seslendi. Telefon sana, Teresa! 

Genç kızın gözleri soru sorar gibi açıldı. 

Barry seninle konuşmak istiyor! 

Terri birden midesinin kasıldığını hissetti ve odanın kapısını yavaşça kapadı. Barry? 

Kiel'in ne işi var orada? 

Öğle yemeğine geldi. Önce burada kaldığımı senin söylediğini sandım, ama sonra... 

Böyle bir şey yapar mıyım hiç? Buralarda olduğunu anlamasın diye arabanı garaja koydum. 
Tahmin etti sanırım. 

Hayır. Buraya gelene kadar bilmiyordu. Beni gördüğünde yüzü korkunç bir duruma girdi. 
Şimdi de gece kalacağım söyledi. 

Ne şeytandır o! Barry'nin iyice sinirlendiği sesinden belli oluyordu. Dikkatli ol, Terri. 
Mutlaka bir şeyler planlıyor olmalı. Yarın sabah erkenden arabam getiririm ve Kiel'e de beni 
döndürmesini söylerim. Daha uzun kalmak için bir bahane bulamayacaktır. 

Keşke aklından geçenleri tahmin edebilsey-dim! Burada kalışıma ve ailenizle aramızın çok 
iyi oluşuna çok sinirlendiğinin farkındayım. Gerçekten çok tatsız bir durum. 

Ve hepsi de benim suçum. Sanırım sürekli başını belaya sokuyorum. 

Nereden bilebilirdin ki? Kierin buraya gelme-si uzak bir olasılıktı. 

Barry derin derin içini çekti. Yarın görüşürüz, Terri. Rahat olup olmadığını bir sormak için 
aramıştım. 

Kiel olmasa çok-tahat edecektim. Annenle baban gerçekten çok tatlı insanlar. Kendimi 
evimde gibi hissediyorum. 

Bunu duydüğuma çok sevindim, Terri. İyi geceler. 

Sağol, Barry. Genç kız o apartman katındaki çirkin sahneyi hemen hemen unutmasma 
şaşırıyordu.. Barry eskiden olduğu gibi yine iyi bir dost görünümündeydi. 

Oturma-odasına dönünce bütün gözler kendisine çevrildi. Terri hemen gülümsedi. Rahat 
olup olmadığımı öğrenmek için telefon etmiş. Yarın sabah arabamı getirecek. Onu kliniğe 
kadar geri götürürsün, değil mi, Kiel? 

Kusura bakma, diye soğuk bir sesle cevap verdi genç adam. Ama daha birkaç gün kalmaya 
karar verdim. Barry bensiz de idare edebilir. 

Bölüm Yedi 

Pamela gözleri sevgiyle parlayarak oğluna baktı. Ne kadar iyi! 

James da memnun olmuş gibi başım salladı, ama Terri, genç adamın kararının gerçek 
nedenini biliyordu. Kielin neden korktuğunu bilmiyordu, ama ondan kurtulana kadar burada 
kalacağı muhakkaktı. 


Bir anda oradan kaçmak ihtiyacım duydu. Kusuruma bakmazsanız ben yatmak istiyorum. 
Herhalde açık havş, çarptı. Öyle yorgunum ki... Herkese iyi geceler. 

Odasına çıkınca pencereden çiçek dolu bahçeye baktı. Hava hala aydınlıktı ve yatmak için 
de çok erkendi. Kendini hiç de yorgun hissetmiyordu. Kiel'in bulunduğu yerden bir an önce 
kaçabilmek, için bu bahaneyi uydurmak zorunda kalmıştı. 

Kiel neden böyle aniden değişmişti acaba? Bar-ry'yi hiç bağışlamayacak mıydı yani? Yoksa 
ilgi gösterdiği için kendinden nefret mi ediyordu? 

Sonunda geceliğini giyip yatağa girdi. Uzun bir süre aşağıdan gelen mırıltıları dinleyerek 
yattı. Kiel'in ayak seslerini merdivenlerde duyunca da kalbi deliler gibi çarpmaya başladı. 

Bu ayak seslerinin Kiel'e ait olduğundan emindi. Onunla ilgili her şeyin o kadar güçlü bir 
şekilde farkındaydı ki... Kiel'in nefreti ne kadar derin olursa olsun ona karşı duyduklarım 
değiştiremezdi. 

Genç adam yarın sabah gösterilere başlayacaktı mutlaka. Buna nasıl dayanabileceğini 
bilmiyordu. Yine de yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kiel, onu aşağılamaktan büyük bir zevk 
alıyordu ve oradan kaçırtana kadar da öyle davranmayı sürdürecekti. 

Terri ertesi sabah aşağı indiğinde Kiel ve babası kahvaltılarım bitirmiş bahçeye çıkmışlardı. 
Pamela gülerek genç kızı karşıladı. Kiel'e gül yetiştirmenin bazı inceliklerini açıklıyor. Daha 
önce belki yüz kez anlatmıştır! Terri? ye yaklaşıp dikkatle yüzüne baktı. Bu sabah yüzün çok 
solgun. 

Dün gece pek iyi uyuyamadım. Dikkatle makyaj yaptığı halde gözlerinin altındaki mor 
halkaların kendisi de farkındaydı. 

O zaman bugün iyice tembellik yap. 

Ama bütün işi sizin omuzlarınıza yükleye-mem. 

Buraya dinlenmek için geldin ve keyfini çıkarmaya-bak. 

Kiel burada oldukça nasıl keyfini çıkarabilirdi? Yaşamı boyunca rastladığı en huzursuzluk 
veren adamdı. Ne gariptir ki, ilk kez duygularına karşılık vermeyen bir adama deliler gibi aşık 
olmuştu. Oysa Michael'ı sevebilseydi hiçbir sorun kalmayacaktı. Michael her zaman 
kendisini sevmiş ve duygularının. değişmeyeceğinle yeminler etmişti. Şimdi onun neler 
hissettiğini çok iyi anlıyordu. İşkenceydi bü! 

Terri kahvaltısını ederken Mrs. Ailen'da bir fincan çay alıp yanma oturdu. Ağabeyin nasıl? 
Duyduğuma göre yeni evlenmiş, değil mi? 

Terri başım salladı. Çok da mutlu. Keşke geri dönmek zorunda kalıp, onları rahatsız etmemiş 
olsaydım! Ama kendime bir yer bulana kadar başka seçeneğim yok. 

Yeni evlenmiş çiftleri bilirim. Burada işlerin umduğun gibi gitmemesi ne yazık...! Sence 
neden böyle oldu dersin? Kiel'i de bir türlü anlayamıyorum. Sana bir iş önerisinde bulunuyor, 
sonra da gelince işten çıkarıyor! 

Gerçeği söylemek gerekirse buraya gelişimin tek nedeni olarak Barry'yi görüyor. 

Anlıyorum, diye Pamela yavaşça mırıldandı. Demek böyle... Oğlanların hiçbir zaman uyuşa- 
madıklarmı kabul ediyorum,,ama dün gece Kiel? in konuşmalarından bir terslik olduğunu 
anlamıştım. Bana söylediğine memnun oldum. İstediğin kadar burada kalmaktan sakın 
çekinme. James” le ben çocuklar arasındaki bu düşmanlığa çok üzülüyoruz ve mümkün 
olduğunca görmezlikten geliyoruz. 

Yaşlı kadın derin derin içini çekti ve sözüne devam etti. Korkarım bir kişilik çatışması bu. 
Kierin babası James'den çok farklıydı. Son derece bağımsız bir kişiliği vardı ve kim olursa 
olsun fikirlerini açıkça savunmaktan çekinmezdi. Kiel de tıpkı ona benzemiş. En küçük bir 
uyarıyla hemen alev alıveriyor ve Barry'nin de yaşama bakış tarzı çok farklı olduğüKiçm 
onunla mücadele edip duruyor. 

Ve ben de aralarında kaldım. Keşke Barry beni uyarsaydı. Bir üvey ağabeyi olduğundan 
haberim bile yoktu. 


Sanırım Barry'nin yapacağı en iyi şey kendi işini kurmaktır. Dün gece yattıktan sonra 
James” le bu konuyu tartıştık. Aslında uyumlu bir ortaklığı sürdürebilmeleri en büyük 
amacımızdı, ama şimdi görüyorum ki, neredeyse birbirlerini boğazlayacaklar. Barry hiçbir 
zaman Kiel kadar hırslı olamadı. Kiel hep başta olmak isterdi. Bizimle hiç konuşmaz, ama 
kendine göre bazı planlan olduğunu biliyorum. 

Yaşlı kadın bir an durdu ve utangaç bir gülümsemeyle Terri?ye baktı. Bağışla, Terri. Her 
zaman böyle değilimdir, ama bugün biraz çenem düştü sanırım. İskemlesini itip ayağa kalktı. 
Hadi, şunları yıkayıp dışarı çıkalım. Ha, Barry ancak öğleden sonra gelebilecekmiş. Kiel 
telefon etti. 

Barry geldikten sonra hava iyice gerginleşmişti. İki kardeş arasındaki düşmanlık hiç bu 
kadar açıkça belli olmamıştı. James, oğlunu bahçeye çıkarınca Terri rahatlamış gibi derin bir 
soluk aldı. 

Ne düşünüyorsun? Kiel'in kaim sesi genç kızı bir anda düşüncelerinden ayırmıştı. 

Terri gözlerini kapadı ve başını arkaya yasladı. Düşündüklerim seni ilgilendirmez. 

Dikkatle Barry'yi gözlüyordun. James'le ne konuşuyorlar dersin? 

Terri omuzlarını silkti. Beni hiç ilgilendirmez. 

Ama Barry'nin işiyle ilgili olabilir. 

Bu durumu başlatan ben değilim, sensin. 

Yani kendine bir iş bulmak ve Barry'nin yanında kalmak için bile olsa bu konuyu ortaya 
getirmez miydin, demek istiyorsun? 

Terri başını iki yana salladı. Yabancı bir yerde düşüncelerimi ve görüşlerimi pek ortaya 
atmam. 

Ama bana söylemekte bir sakınca görmüyorsun? 

Sen farklısın. 

Öyle mi? Ama beni uzun zamandan beri tanımıyorsun ki! Senin için hala bir yabancıyım. 

Kafamda bir görüş belirecek kadar seni tanıdım. 

Hala Barry'ye yapışmış durumda olduğuna bakılırsa bu görüş hiç de iyiye benzemiyor. Genç 
adamm dudakları incelmiş ve kaşları çatılmıştı. 

Terri sabırsızlıkla başım başka tarafa çevirdi. 

Hiç de öyle değil. Benden özür diledi ve onu bağışladım. Yeniden dost olduk. Hepsi bu. 

Kendi gözlerime inanmayı tercih ederim ve içgüdülerime de güvenirim. 

Hiç yanılmazsm, öyle mi? Ne kadar anlamsız bir konuşmaydı bu! Kiel, ikisi hakkında da 
yanıldığını hiçbir zaman kabul etmeyecekti. Bu yüzden susması gerekmez miydi? 

Pek yanılmam. 

Barry konusunda yanılıyorsun, diye Terri dikleşti. Barry ve ben! 

Zaman her şeyi açığa çıkarır. 

Terri, Pamela'nm açık mutfak penceresinden onlara baktığını fark etti. Yaşlı kadının kaşları 
çatılmıştı. Annen bize bakıyor. 

Annem çok istemesine karşın, bana ne yapacağımı söyleyemez. 

Onun evinde biraz daha saygılı olman gerekmez mi? Beni evinde konuk etme nezaketini 
göstermişken böyle hoş olmayan durumlar yaratmak haksızlık gibi geliyor bana. 

Bana ne yapmam ya da yapmamam gerektiğini söylemek cesaretinde;; mi bulunuyorsun - 
yani? Kiel öne doğru eğilmişti. Gri gözlerindeki ateş Terri'yi kavurmaya yetiyordu. 

Terri bu bakışların altında titredi. Şu anda bile genç adamın yakınlığından büyük bir heyecan 
duyuyordu. Ama yine de sesine soğuk bir ifade vermeyi başarabilmişti. Bu hava sürecek 
olursa burada daha fazla kalamayacağım. Senin de istediğin bu, değil mi? Ailenle aramın çok 
iyi olmasından hoşlanmıyorsun. 

Ailemle ilgisi yok. Bütün sorun Barry. Onun üzerinde yıkıcı etkilerin oluyor. Sanırım... 

Bu sırada Pamela elinde bir tepsiyle dışarı çıktı. Tepside buzlu içecekler vardı. Biraz sonra 
James ve Barry de onlara katıldılar ve bundan sonra da 


Terri, Kiel'le yalnız konuşmaya fırsat bulamadı. 

Hatta Barry'yle bile bir an yalnız kalamamış-tı. Kiel bunu çok büyük bir ustalıkla 
sağlıyordu. James, Barry'yi eve götürmek için ayağa kalka-na kadar Kiel de yanlanndan 
ayrılmamıştı. Bir süre sonra da sigara almak için köye kadar ineceğini söyledi. Zamanlaması 
gerçekten harikaydı! 

Pamela iskemlelerden birine oturdu ve genç kızın yüzüne baktı. Eh, çok güzel bir gün 
geçirdik, değil mi, yavrum? İki oğlumuzun da evde olduğu günler pek azdır ve şansımıza 
aralarında bir sürtüşme de çıkmadı. Ama Kiel'le aranız hala düzelmemiş anladığım kadarıyla, 
değil mi? 

Ne zaman düzeldi ki? 

Çok yazık! Barry'yle sen... şeyy bir yere yerleşene kadar arada bir tatsızlık olmasın 
istiyorum. 

Terri bu konunun'artık enine boyuna açığa çıkması gerektiğini hissediyordu: Mrs. Ailen, 
Barry'yle ben sadece ve sadece iki dostuz, arkadaşız. Her zaman da öyle olmuştur. Bana 
kardeşten başka bir gözle bakmamıştır. Terri bu zararsız yalanı söylemekte kendini haklı 
görüyordu. 

Ah, kusuruma bakma, yavrum! Ben de sanmıştım ki... Yani Barry seni buraya getirdiğinde, 
sana bakışlarından... Ama çok özür dilerim. Tümüyle yanlış anlamışım. Seni utandırdımsa 
beni bağışla. 

Terri başını şiddetle salladı. Rica ederim. Elbette utandırmadınız. Böyle düşünmeniz de son 
derece doğal. Aslına bakarsanız Kiel de aramızda bir şey olmadığını bir türlü kabul etmiyor. 

Ve onaylamıyor kuşkusuz, değil mi? Pamela kaşlarını çatmıştı. Geçmişte de Barry'nin 
sevgililerini hiç uygun bulmazdı. Ama o da gerçekten garip bir takım tiplerle beraber olurdu, 
ama sen farklısın. Kiel'i bir türlü anlayamıyorum. Oğlum olmasına karşın şimdiye kadar onu 
hiç tanımamışım gibi geliyor bana. 

Pamela haklıydı. Kiel'in davranışları gerçekten de'mantıksızdı. Terri onun yanında artık 
nasıl davranması gerektiğini bile bilemiyordu. 

Başka bir şey daha var, diye Pamela devam etti. Daha önce burada gece hiç kalmamıştı. 
Sanırım sen buradasın diye kaliyor. Barry'nin seninle bir an bile yalnız kalmamasını başarıyla 
sağladı doğrusu! 

Siz de fark ettiniz demek? 

O kadar açıktı ki! Pamela bir an sustu ve dinledi. Sanırım geldi. 

Kiel içeri girip ikisine.de gülümseyerek baktı. Çok güzel bir gece. Bir yürüyüşe ne dersin, 
Te-resa? Biraz hareket etmezsen bu gece de uyuyamazsın. 

Demek Kiel de gözlerinin altındaki * mor halkaları fark etmişti? Peki huzursuzluğunun 
nedeninin Barry.değil, kendisi olduğunu da biliyor muydu? Terri hiç sanmıyordu bunu. 

Çok iyi biröneri bence. Pamela gözlerinde meydan okuyan bir ışıltıyla genç kıza bakıyordu. 

Ve Terri de reddedemeyeceğini biliyordu. Kiel? le geçirilecek minicik bir an bile her şeye 
değerdi. Özellikle öfkeli olmadığı zamanlarda... Genç adamın davranışlarına karşın ondan 
nefret edemiyordu. Evet, onun kendisine karşı tutumundan ve delice öfkesinden nefret 
ediyordu, ama ne zaman Kiel yanma gelse kalbinin derinliklerinde ılık ılık bir şeyler 
akıyordu. 

Teşekkürler, Kiel. Sanırım bir yürüyüş iyi gelecek. 

Yan yana yürüyerek köyden epey uzaklaştılar. Tepelere doğru çıkıyorlardı. Terri adımlarının 
yavaşladığını ve Kiel?'in epey arkasına düştüğünü fark etmedi. Genç adam bir süre bekledi ve 
Terri'nin elinden tutup aynı hızla yürümeye zorladı. 

Kısa bir süre sonra durduklarında Kieller'in evi ta aşağılarda minicik görünüyordu. Kiel, 
elini bırakıp rahat bir tavırla kolunu genç kızın omzuna koydu. Terri'nin kalbi sanki 
duracakmış gibi tekleyerek atıyordu. 

Barry konusunda... 


Ne olmuş Barry'ye? diye Terri hemen sözünü kesti. Önün hakkında hiçbir şey duymak 
istemiyorum. Bu konudaki duygularını çok iyi biliyorum. 

Ne söyleyeceğimi bilmiyorsun ama! 

Daha önce yüzlerce kez söylediklerini! Bana uygun biri olmadığını... Yoksa ben mi ona 
uygun değildim? Bu mutluluk anı yine çok kısa sürmüştü. 

Kiel başını salladı. İlişkinizden söz etmiyorum. Kendi muayenehanesini açma konusundaki 
önerilerinden söz ediyordum. 

Bu işi durdurmak için elinden geleni yapacaksın mutlaka. Barry'nin yüzünü bile görmek 
istemiyorsun, değil mi? 

Onu sevmem için bana hiç şans tanımadı ki, diye Kiel sabırla cevap verdi. Ama sana bütün 
yaptıklarına karşın ona güvenin sarsılmadığma göre Barry'de bazı iyi yönler olabileceğini 
düşündüm. Ya bu ya da sen de Barry kadar kötüsün. 

Terri başını kaldırıp genç adama baktı. İçi kan ağlıyordu. Ne söylemeye çalışıyorsun sen? 

James'le konuşuyordum da, bana Barry'nin bu fikre iyice yatkın olduğunu söyledi: 
Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü her şeyin kolay tarafını seçer. James'e bu işin çok güç 
olduğunu ve tutunmak için de büyük bir çaba harcamak gerektiğini söyledim. Ama James 
buna aldırmadığını söyledi. 

Demek yüce izin çıktı tarafınızdan? Ne kadar bağışlayıcısın yani! James parasal yardım 
yapacak mı? 

Aslına bakarsan ben yapacağım. James kendisi vermek istiyordu, ama ona maddi açıdan 
daha iyi durumda olduğumu söyledim. 

Terri güçlükle yutkunarak uzun bir süre genç adamın yüzüne bakakaldı. Acaba onu yanlış mı 
tanımıştı? Bu durumu gerçekten hiç beklemiyordu. 

Elbette kesinlikle bir iş anlaşması olacak bu, diye Kiel,sözüne devam etti. İleride bana 
faiziyle ödemesi gerekiyor. 

Terri'nin bütün heyecanı bir anda sönmüştü. Bende cömertçe davrandığını sanıyordum. 
Kimseye iyilik yapmaz mısın sen? 

Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? 

Terri başım salladı. 

Aslında Barry gidip başka bir yerden borç para alacaktı. Sırf kendi başına çalışabileceğini 
kanıtlamak için. Ve hemen de faiz ödemeye başlayacaktı. İşi bir kez tutturana kadar bu faiz 
insana çok ağır gelir. Ben de birkaç yıl beklemeyi ve ona bir şans tanımayı kabul ettim. 

Terri duyduklarına inanamıyordu. Bütün bunları Barry için mi yapıyorsun? 

James, Barry'de bir gelişme beklediğine beni ikna etti. 

Çok haklı. 

Ve başarılı olursa da bunu sana borçlu. 

Terri başını iki yana salladı. Hiç de değil. Barry buna çoktan hazırdı. Ona bu şansı tanıdığın 
için sana da çok teşekkür ederim, Kiel. Terri içgüdüsel olarak parmak uçlarında yükseldi ve 
genç adamı yanağından öptü. Biraz önceki kırgınlığını unutmuştu bile. 

Bir anda kendini Kierin kolları arasında buldu. Genç adamın dudakları anında dudaklarım 
örtmüştü. Terri'nin içinde kıvılcımlar uçuşmaya başladı ve kendini tümüyle bu öpüşün 
zevkine verdi. 

Öpüşme olağandan çok uzun sürmüştü ve Kiel sonunda başını kaldırınca Terri, sanki bir 
parçasının kendisinden çekilip alınır gibi olduğunu hissetti. 

Kiel'in davranışlarına kesinlikle bir anlam veremiyordu. Bir an sıcacık bir insan oluyor, ama 
hemen sonra buz gibi uzaklaşıyordu. Ama Terri bu kadarcık yakınlığa bile razıydı. Yaşadığı 
sürece Kiel'i bir an bile unutamayacağını biliyordu. 

Barry'nin kendi başına bir işi yönetmesi konusunda ileri sürdüğüm bir koşul var, dedi 
ansızın genç adam. 


Terri başını kaldırıp ona baktı. Şimdi bulutların üzerinde uçtuğu için hiçbir şey umurunda 
değildi. 

Kiel gülümsedi. Ne olduğunu öğrenmek istemiyor musun? 

Terri omuzlarım silkti. Seni tanıdığım kadarıyla bir koşul olması kaçınılmazdı. 

Ama seni ilgilendiriyor. 

Terri'nin gözleri açıldı. Beni mi...? 

Kiel başını salladı. Barry? ye bu parayı veriyorum, ama seni yanında çalıştırmaması 
koşuluyla. 

Terri'nin bir anda bütün kanı çekildi sanki. Yine başladıkları noktaya dönmüşlerdi işte! 
Kiel'in kpndisini buraya getirmesinde bir neden olduğundan kuşkulanıyordu zaten. Vahşi 
bakışlarla genç adamı süzdü. Ama haksızlık bu, diye bağırdı. 

Onunla çalışırsan Barry'ye haksızlık olur. Çünkü kendini işine veremez. 

Peki bizi ayrı tutmayı nasıl başaracaksın? Barry isterse onunla çalışırım. Beni 
durduramazsın! 

Genç adamın kaşları havaya kalktı. Ah, durdururum, Teresa. Bundan hiç kuşkun olmasın! 

Kendinden çok emin konuşuyorsun. 

Kiel gülümsedi. Elbette eminim. Barry engeli ortadan kalkınca benimle çalışmaman için bir 
neden kalmıyor. Çok iyi bir hemşiresin. Çalışmandan da son derece memnunum. Kliniğe 
dönmeni istiyorum. 

Başka seçeneğim var mı? Terri bir anda soluksuz kalmıştı sanki. Dünyada bundan daha çok 
istediği bir şey olamazdı. Ama bu koşullarda...? 

Kiel ellerini genç kızın omuzlarına dayadı ve gözlerinin içine bakmaya zorladı. Evet, hiçbir 
seçeneğin yok, Teresa. 

Terri, genç adamjn gözlerinin derinliğinde boğuluyor gibiydi. Ancak duyulur bir sesle, Beni 
zorla çalıştıramazsın... diye mırıldandı. 

Kiel dudaklarını hafifçe genç kızın dudakları üzerinde gezdirdi. Öyle mi düşünüyorsun, 
Teresa? 

Bundan sonra Terri tümüyle kendini kaybetti. Artık Kiel'in hiçbir önerisini reddedemezdi. 
Genç adam duygusal şantaja başlamıştı çünkü. 

Bırak beni, Kiel... Böyle davranmaya hiç hakkın yok! 

Sakın istemediğini söyleme bana. Çünkü her seferinde vücudun seni ele veriyor. 

Ve sen de bundan yararlanıyorsun! 

Genç adam gülümsedi. Gerçekten de bu kadar zevkli bir ikna yolu düşünemiyorum. 

Ama fikrini değiştiren şendin. Anlaşmamızı bozup beni geri göndermek istedin. 

Kiel omuzlarını silkti. Dudakları garip bir biçimde bükülmüştü. Barry için yaptım. 

Barry kendine bakabilecek yaşta! 

Öyle mi? Kiel alayla Terri'yi süzüyordu. Bugüne kadar yaşamını altüst etti. Bundan sonra 
düzenli bir şekilde çalışacağını umuyorum. Sen yoluna çıkmazsan elbette! 

Yani senistemiyorsun diye uzun zamandan beri süren dostluğumuzu bozacak mıyım? Kiel 
gerçekten de çok şey istemeye başlamıştı! 

Hiçbir şeye son vermeni söylemiyorum, Tere-sa. Sadece gidip onunla çalışma diyorum. 
Birbirinizi arada bir görmek başka şey. 

Senin nasıl biri olduğunu gördükten sonra birlikte çalışabileceğimizden kuşkuluyum. Terri 
duyduğu öfkenin içini yakıp kavurduğunu hissediyordu. 

Kiel şaşırdı. Kendimi her zaman çok adil bir insan olarak görmüşümdür. 

Biraz da ruhunun derinliklerine in! Bana yaptıkların hiç de adil sayılmazdı. 

Çünkü Barry de bana adil davranmadı. Senin kim olduğunu bilseydim ta buralara kadar 
gelmene gerek kalmayacaktı. 

Bu kadar vahşice bir tepkide bulunacağını hiç ummamıştır da ondan. Barry, sandığın kadar 
kötü bir insan değil. 


Sana bütün o yaptıklarından sonra hala böyle mi düşünüyorsun? 

Bir daha yapmayacağına dair söz verdi ve ben de inandım. 

Barry mi? Söz verdi, öyle mi? Kierin kaşları alayla havaya kalkmıştı. Kendine inandırmak 
için sana her şeyi söyleyecektir. Bunda üstüne yoktur, ama yerinde olsam ona kesinlikle 
inanmazdım. 

Çünkü sen önyargılısın! Senin kadar mantıksız biriyle ilk kez karşılaşıyorum! 

Ve şimdi de gelip benimle çalışacağına pişmansın, öyle mi? 

Öyle! Aslında birkaç gün daha annenle babanın yanında kalacağım. 

En iyisi de bu. Barry hemen taşınamaz. Önce uygun bir yer bulması gerek. Öne sürdüğüm 
bir diğer koşul da, muayenehanesini buradan elli kilometre uzakta bir yerde açması. 
Hastalarımı elimden almasını istemiyorum. 

Ve aynı zamanda da bana kazara rastlaması mümkün olmayan bir uzaklıkta olacak! 

Evet, öyle. 

Senden nefret etmem gerek... 

Ama etmiyorsun, değil mi? 

Acaba ona aşık olduğunu söylese Kielin şok geçirmesine neden olur muydu? İlk 
karşılaştıklarından bu yana genç adam düşlerini süslüyordu ve buradan gitmek ve onu bir 
daha görmemek Terri'yi perişan edecekti. 

Acaba prensiplerini çiğnemeyip de Kiel'in önerisini reddetse genç adamın tepkisi ne olurdu? 
Hiç kuşkusuz onu zorlayamazdı. Dünya yüzünde hiçbir erkek'istemediği bir şeyi yapmaya 
kendisini zorlayamazdı. 

Eğer Kiel'e güçlü duygularla bağlı olmasaydı, bu işi gözünü kırpmadan reddedeceği 
kuşkusuzdu. Acaba her şeye karşın öyle mi- yapmalıydı? 

Kiel'in kendisine hiçbir şey hissetmediğinden emindi. Sadece alışmıştı. İstediği bir şeyi de 
genç kızın zayıf duygularından yararlanarak elde etmesini biliyordu. 

Artık geri dönmek istiyorum, diye yavaş bir sesle mırıldandı. 

Kiel hiçbir şey söylemeden arkasım döndü ve yürümeye başladı. İstediğini elde etmişti nasıl 
olsa ve artık Terri” ye iyi davranmasına gerek kalmamıştı. 

Eve vardıklarında Terri iyice karamsarlığa kapıldı ve Kiel'in bir içki içme önerisini 
reddederek hemen odasına çıktı. James'le Pamela bile genç kızın hemen 4iyi geceler? dileyip 
aceleyle odasına kapanmasına şaşırmışlardı. 

Kendi kendine belki yüzlerce kez neden Kiel'in önerisini kabul ettiğini sordu. 

Bunun cevabı çok basitti. Çünkü Kiel çok güçlü bir kişiliğe sahipti ve her istediğini de elde 
etmesini biliyordu. Peki, Kiel'le çalışmak istemiyor muydu? Ne pahasına olursa olsun sevdiği 
bir erkekle çalışmak Terri için mutluluktu. 

Kaygılar içinde uykuya daldı, ama uyandığında son derece sakindi. 

Aşağı indiğinde yüzünde pırıl pırıl bir gülümseme vardı. Pamela ve Kiel mutfaktaydı, ama 
James her zamanki gibi dışarıdaydı. 

Pamela gülümseyerek genç kıza baktı. Bu sabah çok daha iyisin. Ve Kiel de bana iyi 
haberler'verdi. 

Çok iyi uyudum ve işe başlayacağım için de çok memnunum. 

Barry de sonunda kendi işini kuracak. James çok memnun. Bizimle bir süre daha kalacağına 
da çok sevindim, Terri. 

Bir sakıncası yoktur umarım? 

Ne münasebet! Bize istediğin kadar gelebilirsin. Zaten oğlanların yüzünü göreceğimizden 
kuşkuluyum. 

Sana sürpriz yapıp Teresa'yla birlikte gelebiliriz, anne. 

Kahvaltı bittikten sonra Kiel, genç kıza döndü. Seni dışarıya çıkaracağım. Git de hazırlan, 
Teresa. 


Terri'nin kaşları şaşkınlıkla havaya kalktı. Onun fikrini sormamıştı bile Kiel. Ama 
reddetmek elinde miydi? Bütün bir günü Kiel'le baş başa geçirmenin düşüncesi bile onu 
heyecanla ürpertiyordu. 

Bölüm Sekiz 

Windermere?'e kadar arabayla gittiler ve sonra da kentin kalabalığına karıştılar. Kiel yol 
boyun-ca Terri'ye Viktorya dönemine ait malikaneleri gösteriyordu. Gerçekten de Göller 
Bölgesi'nin güzelliğine güzellik katan bu malikaneler ortama uygun bir biçimde 
yapılmışlardı. 

Aşağı yukarı bütün bölgeyi gezdiler, müze haline getirilmiş şatoları dolaştılar. Bütün bu 
gezinti süresince Kiel, Terri’ ye büyük bir ilgi gösteriyor ve çok yakın davranıyordu. 

Daha sonra Sawrey'e gidip şimdi milli park olan büyük çiftlikleri gezdiler. Terri çiftlik 
binalarından bir türlü ayrılmak bilmiyordu. Kiel artık gitme zamanının geldiğini söylediğinde, 
büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ama bu günden hiçbir şekilde yakmamazdı. Yaşamı 
boyunca bu kadar mutlu olduğunu pek hatırlamıyordu. 

Pamela akşam yemeğini hazırlamış onları bekliyordu ve yemek süresince de'gittikleri 
yerlerin öykülerini heyecanla dinledi. 

Yemekten kalktıktan sonra Terri, Richard'a telefon etmek için izin istedi. Sonunda 
kalacağımı öğrenince çok şaşıracaktır kuşkusuz. O da olanları merak ediyordu. 

Terri telefon ettikten sonra oturma odasına dönerken Kiel'in sesini.duydu. Aslında hiç 
istemiyordum, ama yapmak zorundaydım. Biriyle çalışırken uyumlu bir hava içinde olmak 
gerekir. Birbirini boğazlayacak duruma gelmeye hiç gerek yok. 

Terri bütün vücudunun buz kestiğini hissetti. Demek baş başa yürüyüş yapmaları bir 
hazırlama taktiğinden başka bir şey değildi! Kiel ne kadar da iyi rol yapıyordu! Kendisini 
gerçekten kandırmayı başarabilmişti. 

Odaya dönüp sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmak için bütün gücünü topladı. Ama 
sonunda dayanamayacağını anladığından yorucu bir gün geçirdiğini ve çok yorgun olduğu 
için de yatmak istediğini söyledi. 

Birazcık olsun mantığıyla hareket edebilse hemen eve döner ve buraları da terk ederdi. Ama 
Kiel'in çekim gücü çok fazlaydı ve bu acıya kat-lanamayacağı anlar bulunsa bile, genç adam 
istediği sürece, onun yanında kalacağmı biliyordu. 

Ertesi sabah Kiel'in çok acele bir hastaya gittiğini ve belki de dönemeyeceğini öğrendi. 
Burada bir işi kalmamıştı ki zaten! İşini bitirmişti ve kalması için de bir neden yoktu. 

Kiel'in gitmesinin bir iyi yönü vardı. Rahat bir soluk alabilmek .ve genç adam için hiçbir 
şey ifade etmediğini aklına yerleştirebilmek için zamanı olabilecekti. Yine de onu ne kadar 
çok düşünürse o kadar çok sevdiğini de^ anlıyordu.. Sonu olmayan bir aşktı bu, ama elinden 
de bir şey gelmiyordu. Aşk denilen şey kendiliğinden oluveriyordu. Hiç istemediği halde 
kendi başına da gelmişti ve üstelik karşısındakinin umurunda bile değildi. 

Günler birbiri ardına geçiyor, kah köye kadar uzun yürüyüşler yapıyor, kah Pamela'ya ev 
işlerinde yardımcı oluyordu. Bir de görevlerinin arasında James'e güllerinin ne kadar güzel 
olduğunu günde birkaç kez yinelemek vardı.' 

Aradan bir hafta kadar geçmişti ki, akşam yemeğinde Pamela, Kiel'in telefonda beklediğini 
haber verdi. Terri telefona doğru yürürken kalbinin deliler gibi çarptığım ve dizlerinin 
titrediğini fark ediyordu. 

Barry gitti, diye Kiel selamsız sabahsız söze başladı. Yarın sabah ilk iş olarak buraya 
gelmeni istiyorum. 

Terri, Gelirim, dediği anda telefon kapandı. Arkasında duran Pamela'ya döndü. Kiel yarın 
sabah klinikte olmamı istedi. Korkarım tatilim sona eriyor artık. 

Yaşlı kadm başını salladı. Barry'nin gerçekten şansı varmış. Kuzey Carlisle taraflarında bir 
doktor emekli oluyormuş. Barry de hemen yola çıkıp doktor ayrılmadan işlere biraz alışmak 
istedi. 


Kiel de gittiğini söyledi. 

Pamela keskin gözlerle genç kızı süzdü. Üzüldün mü yoksa? 

v Barry'yi bir kez daha görmek isterdim aslında. Hepsi bu. 

Dünyanın öbür ucuna gitmedi ya, diye Pamela gülümsedi. Ama sıkıntının yalnız bu 
olmadığını sanıyorum. Son günlerde kafan çok meşguldü. Bir terslik mi var? Bana anlatmak 
ister misin? 

Terri başını iki yana salladı. Kiel'in söylediklerini duyduğunu itiraf edemezdi, çünkü 
Pamela hemen oğlunun tarafım tutacaktı. Artık bu sıkıntıyla yaşamasını öğrenmesi 
gerekiyordu. İşe başlayacağım için biraz heyecanlıyım, hepsi bu. Ki-eVi sıkıntıya sokmak 
istemiyorum. 

Hey Tanrım! Bu konuda telaşlanacak ne var! Kiel zaten senin çalışmanı çok beğeniyor. 
Şimdiye dek senin gibi iyi bir hemşireyle çalışmadığını söyledi bana. 

Terri utanmış gibi kirpiklerini yere eğdi. Oysa daha birkaç gün çalıştım. 

O kadar zaman da yeterlidir. Kiel yargılarmda hiç yanılmaz ve seni iyi bulmamış olsaydı bu 
işi bir kez daha önermezdi. 

Terri, yaşlı kadını ikna etmek için rahatlamış gibi gülümsedi. O zaman endişelenecek hiçbir 
şey yok. 

Yine de ertesi sabah işe başladığında korkularını yenemeyecek kadar telaşlıydı. Kiel de her 
zamanki gibi işini ciddiye alarak büyük bir titizlikle çalışıyordu. 

O gün her zamankinden daha çok hasta vardı sanki. Gün sonaerdiğinde Terri rahat bir soluk 
almıştı. Hemen üst kattaki dairesine çıktı, hafif bir şeyler yedi, bir duş yaptı ve yattı. 

Aşağı kattan gelen bir cam kırılması sesiyle uyandı. Bütün tüyleri diken diken olmuş, 
vücudunu soğuk terler basmıştı. Biri içeri girmeye uğraşıyordu! Kalkıp bakması mı gerekirdi, 
yoksa hiç sesini çıkarmadan yatmalı mıydı? Pisi pisine öldürülmeye hiç niyeti yoktu. Belki de 
polise telefon etmek en iyisiydi. 

Terri hiç ses çıkarmamaya çalışarak yataktan kalktı ve oturma odasına gitmeden önce 
pencereden baktı. Bir araçla geldilerse polis'ayrıntıları isteyebilirdi. 

Ve işte oradaydı... Beyaz bir araba... Klerin arabası! Gelen Kiel'di! Ne işi vardı burada? 
Acaba acil bir durum mu vardı? 

Üzerine sabahlığını alıp kliniğe koştu. Kiel kırılmış bir şişenin üzerinde eğilmiş, camlan 
topluyordu. Genç kız içeri girince başını kaldırıp baktı. Hangi cehennemden çıktın sen? 

İlk anda bu küstah ses tonu Terri'yi rahatsız etmedi. Çünkü Kiel’e bakmakla meşguldü. 
Ellerinde, giysisinde, her yerde kan vardı ve bu, kırıklardan ileri gelmiyordu. Yüzünde ve 
gömleğinin kollarında kara yağ lekeleri vardı. Terri onu kalbi parçalanarak izledi. 

Ne oldu böyle...? 

Kiel ayağa kalktı ve ellerini beline dayayarak gerindi. Bir araba kazası. Dört saatten beri 
oradaydım. Sürücüyü çıkarmak için arabayı parçalamak gerekti. Yaşadığı için Tanrıya 
şükretsin. Yaşamı boyunca unutamayacağı bir tatil gezisi olacak! 

Keşke bana telefon etseydin. Belki bir yardımım dokunurdu. 

Kiel başını salladı. Ambulans hemen geldi. Adamlar ne yapılması gerektiğini çok iyi 
biliyorlar. Çantamı yeniden düzenlesem iyi olur. Bakarsın yine çağırırlar. 

“Umarım çağırmazlar,” diye düşündü Terri. Çünkü Kierin yardıma ihtiyacı vardı. Sanki 
yorgunluktan yere yıkılacak gibiydi. 

Neden yukarı gelip bir duş yapmıyorsun? Sana bir de kahve yaparım. 

Genç adam çantasını hazırlamıştı. Hımmm... Bak, bu çok iyi olur işte! 

Kiel kahvesini içerken neredeyse uyuyup kalacaktı. Genç adamın sinirinin burnunun ucunda 
olduğunu bilen Terri ancak duyulur bir sesle, İstersen Barry'nin eski odasında yatabilirsin, 
dedi. Eve kadar araba kullanabileceğini hiç sanmıyorum. 

Gerçekten korkunç bir gündü, ama uykudan daha çok yapmak istediğim başka bir şey var. 
Gel buraya, Teresa. 


Bu kısık sesi duyan Terri'nin bütün vücudu ür-perdi. Ona doğru koşmaktan başka bir isteği 
yoktu, ama ürkerek bir an tereddüt etti. Kiel'le beraberken bir anda neler olabileceğini 
kestirmesi mümkün olmuyordu. Önerdiğim o değildi, diye mırıldandı. 

Biliyorum, ama beni reddetmeyeceksin sanırım? Yavaşça iskemleden kalktı. Gözleri bir an 
bile genç kızın yüzünü terk etmemişti. Çok ağır hareketlerle yaklaştı. 

Yıkanmış ve acil durumlarda gerekebilir diye orada sakladığı giysilerini giymişti. Dudakları 
genç kızın dudaklarını bulunca Terri bir robot gibi anında karşılık vermeye başladı. Ne olursa 
olsun Kiel'e olan ihtiyacı sonsuzdu. 

Üstelik sabahlığım ve geceliğini çıkardığında da hiç karşı koymadı. Kiel'in elleri vücudunda 
ve göğüslerinde dolaşıyordu. 

Kliniğin kapısından ilk girdiğin andan beri bunu yapmak istiyorum... 

Terri hiç sesini çıkarmadı. Bu anın zevkini çıkarmaya çalışıyordu. Kiel bir elini genç kızın 
bacaklarına indirdi ve bir harekette kucağına alıp yatak odasına doğru yürümeye başladı. 

işte oan Terri'nin aklı başına geldi. Kiel'in ve kuşkusuz kendisinin istediklerini yapmasına 
izin verecek olursa ileride daha da acı çekeceğini biliyordu. Belki Kiel.de kendisinden daha 
sonra nefret edecekti. 

Hayır, Kiel!.. Hayır! diye genç adamın göğsünü yumrukladı. 

Neden? Barry değil de ben olduğum için mi? Unutma ki beni buraya davet eden sensin. 

Evet, ama bunun için çağırmadım, diye Terri haykırdı. Çok yorgun.göründüğün için sana 
acıdım, ama bu fırsattan yararlanacağımı beklemiyordum. 

Teresa, sen de beni çok istiyorsun. ilk karşılaştığımızdan bu yana birbirimizi istiyoruz. Bunu 
inkar edebilir misin? 

Terri uyuşmuş gibi başını salladı. 

Ama ortada Barry var, değil mi? Ama Barry burada değil ve ben de... Seni istiyorum. 

Terri?yi yatağa bıraktıktan sonra kendi giysilerini çıkarmaya başladı. Gömleğini çıkardığında 
güzel vücudu ortaya çıkmıştı. 

Lütfen, Kiel... 

Lütfen, ne? 

Lütfen, bana bunu yapma. 

Pek isteyerek söylemiyor gibisin. Herkesin ne diyeceğini mi düşünüyorsun yoksa? 
Kimsenin haberi olmayacak ki! 

Herkesin ne düşüneceği umurumda bile değil. Bir keresinde bana hiçbir kadını zorlamak 
istemediğini söylemiştin. 

Seni zorlamak gibi'bir niyetim yok, Teresa. Sana dokunmamı, seni öpmemi istemediğini 
söyle. Hadi, söylesene! 

Bütün benliğiyle bu adamı isterken nasıl aksini söyleyebilirdi? Ama işin gerçeği şuydu ki, 
Kiel'in istediği bir kadındı ve herhangi bir kadın da olabilirdi. Şimdilik elinin altında da Terri 
vardı. 

Terri konuşmaya başladığında şeşi bir fısıltıdan farksızdı. Bana dokunmanı istemiyorum. 
Ya diğer odaya gidip uyumama izin ver ya da çık git. Evine dön. Benimle sevişmeni 
istemiyorum. 

Kiel'in bakışları sertleşti ve kaşları çatıldı. .Söylediklerin gerçek mi? 

Evet, gerçek. Hiç bu kadar içten konuşmamış-tim. 

Kiel hırsla döndü. Kahretsin! Bu kadar yorgun olmasaydım fikrini değiştirmeni 
sağlayabilirdim. Ama durum böyle olunca... Yorgun bir ifadeyle elini saçlarının arasından 
geçirdi. Kendini güvenlikte hissedebilirsin. Bu gece seninle savaşacak gücüm yok. Ama 
vazgeçmiş de değilim. 

Neden, Kiel? Neden bana böyle davranıyorsun? 

Keşke bilebilsem... diye genç adam yorgun bir sesle mırıldandı ve arkasım dönüp odadan 
çıktı. Terri bir an pişmanlık duyar gibi oldu, ama bu duygusu hemen geçti. 


Kiel sadece arayı iyi tutmak amacındaydı. Biriyle gırtlak gırtlağa çalışamayacağım 
söylememiş miydi? 

İki saat sonra Terri hala uyanıktı ve Kiel'in hemen yanındaki odada yattığını bildiği için de 
bir türlü rahatlayamıyordu. Ona burada kalmasını önerdiği için kendini aptallıkla suçluyordu. 
Bir kez daha aynı hatayı yapmayacağına yeminler et-ti. 

Saat altıda Kiel'in kalktığım duydu. Acaba o da uyumakta güçlük mü çekmişti? Ama birkaç 
dakika sonra odasının kapısı açıldığında karşısında taptaze ve dinlenmiş bir Kiel vardı. 

Dolapta kahvaltı edebilecek hiçbir şey bulamadım. Ama eğer istersen çay yaptım ve ekmek 
kızarttım. 

Harika! 

Terri doğruldu ve genç adamın getirdiği tepsiyi dizlerinin üzerine köydü. Kierin, kendisine 
bir çocuk gibi bakmasından büyük mutluluk duyuyor ve yatak odasına girip çıkmasından da 
hiç utanmıyordu. 

Kahvaltım bitirince yat da uyu. Ben eve, üzerimi değiştirmeye gidiyorum. 

Terri, genç adamın neden böyle aniden kendisini düşünür olduğuna akil erdiremiyordu. Çok 
yorgunum, diye mırıldandı. Hiç uyuyamadım. 

Kiel gülümsedi. Biliyorum. Yatakta dönüp durduğunu duydum. 

Demek o da uyumamıştı! Terri biraz rahatlar gibi oldu. 

Kiel gidince daire boşalmıştı sanki. Varlığı huzursuzluk veriyordu, ama onu şimdiden 
özlemişti. Tostunu yiyip çayını içtikten sonra tepsiyi yere bıraktı ve yatağa büzüldü. Bu kez 
derin bir uykuya dalmıştı. 

Telefonun çalmasıyla gözlerini açtı. Homurdanarak yataktan kalktı ve telefona doğru 
yürüdü. Arayan yine Kiel miydi yoksa? 

Terri? Sen misin? 

Bu ses çok tanıdıktı, ama Terri yine de birkaç dakika düşündü. Michael? 

Ta kendisi! 

Terri'nin kalbi yerinden oynadı. Nasıl izini bulabilmişti acaba? Ona hiç haber bırakmadan 
Londra'dan ayrılmasına hiç mi bir anlam verememişti? Ama Michael hep böyle ısrarcıydı. 
Reddedildiğini kesinlikle kabullenmek istemiyordu. 

Nasılsın? Yolculuk nasıl geçti? 

Venezuela'ya kim aldırır! Tek öğrenmek istediğim şey, oralarda ne aradığın. Neden bana 
söylemeden gittin? Neler oluyor, Terri? 

Bu kadar erken aramak zorunda mıydm? Beni uyandırdın! 

Çalışma saatlerinde seni rahatsız etmek istemedim. 

Bu gece telefon edebilirdin. “Ya da hiç telefon etmesen daha iyi olurdu.” diye içinden ekledi. 
Michael'a hiç umut vermemişti ve onu sevemeyeceğini hep söylemişti, ama genç adam 
yılmak bilmiyordu. 

Belki dışarı çıkarsın, diye düşündüm. Döndüğümde seni bulamayınca deli gibi oldum. Ric- 
hard olanları anlatınca neredeyse yere yıkılıyordum. 

Bağışla beni. Richard da neden her şeyi anlatmak gereğini duymuştu acaba? Dünya yüzünde 
huzur bulamayacağı kesindi artık. Böyle bir iş bulunca kaçırmak istemedim. Sen de yurt 
dışında olduğun için haber veremeden ayrıldım. 

Yani... Benden kaçmadın, öyle mi? 

Yok canım! diye Terri çabucak cevap verdi, ama sonra da pişman oldu.'Onu geri çevirme 
fırsatını kaçırmıştı. Richard'a evdeki hissemi satınca zaten taşınmak zorundaydım. Değişik bir 
yerlere gitmenin eğlenceli olacağını düşündüm. 

Evimde her zanlan yerin vardı. 

Bunu istemediğimi biliyorsun, Michael. Burayı çok seviyorum. Çok farklı bir yer. Öyle 
huzurlu, güzel ve sessiz ki... Dünya cenneti burası olsa gerek. 


Michael öfkeyle homurdandı. Kahretsin! Bu yaşta kendini bir kasabaya mı gömeceksin 
yani? Yoksa işin içinde bir erkek mi var, Terri? 

Michael yüzünü görse hemen anlardı. Gözlerini sımsıkı yumdu ve arkasını duvara yasladı. 
Hayır, hiçbir erkek yok, Michael. 

Aslında Michael'la tek ortak yönleri buydu. iki-si de seviyor, ama sevilmiyorlardı. Şimdi 
genç adamın neler hissettiğini biliyordu, ama ona yardımcı olmak için elinden bir şey 
gelmezdi. 

Michael rahatlamış gibi derin bir soluk aldı. O zaman o sessiz yaşamdan bıkıp buraya geri 
dönmeni bekleyeceğim anlaşılan? Geri döneceksin, değil mi, Terri? 

Samrım bir gün dönerim, diye neşesiz bir sesle karşılık verdi. Her şey Kiel'e bağlıydı 
kuşkusuz. 

Karşına birisi çıkarsa haber verirsin, değil mi? Gelip ağzını burnunu dağıtmam için! 

Genç adam bir kahkaha attı, ama Terri onun çok ciddi konuştuğunu biliyordu. Böyle bir şey 
yapmak zorunda kalmayacaksın, Michael. Bir erkekle ilgilenemeyecek kadar işimi 
seviyorum. Ama lütfen beni bekleme. Sana duygularımı söylemiştim ve değişmeyeceğinden 
de kesinlikle eminim. Seni istediğin biçimde sevmiyorum. Yaşamını ziyan ediyorsun. Aşık 
olacak bir başkasını bul, lütfen! 

Birkaç dakikalık bir sessizlik oldu ve sonra 
Michael hafifçe, Benden mümkün olamayacak bir şey istiyorsun, Terri, diye mırıldandı. 

Belki de öyleydi, ama Michael’m da Terri'nin onunla hiçbirzaman evlenemeyeceği 
gerçeğini kabul etmesi gerekirdi. Genç adam mutsuz bir sesle veda ettikten sonra Terri 
telefonu kapadı. Kendini suçlu hissediyordu, ama ne yapabilirdi? Belki gözü önünde olmazsa 
Michael da bir kız bulurdu. 

Duşunu yapıp giyindikten sonra kafasından Michaella ilgili tüm düşünceler silinmiş, yerini 
Kiel doldurmuştu. 

Akşam üzeri son hasta da gittikten sonra Terri iyice yorgun olduğunu hissetti. Kiel de 
yorgun görünüyordu, ama önerisini duyunca Terri'nin gözleri şaşkınlıkla açıldı. 

Benimle yemeğe çıkar mısın, Teresa? 

Böyle de soru olur muydu yani? Terri sevinçten yerinden zıplamamak için kendini güç tuttu. 
Çıkarım. Saati söyle de hazır olayım. Ne giymem gerekecek? Resmi bir şey mi? 

Genç adam uzun uzun Terri”yi süzdü. Her zaman çok güzel göründüğünü unutma. Giyinme 
konusunu da sana bırakıyorum. Ne giyersen uygun olacaktır. 

Terri'nin içini aniden bir sıcaklık kapladı ve yüzünün kızardığı görünmesin diye hemen 
arkasını çevirdi. Acaba bu sözleri bir iltifat olarak mı alması gerekiyordu? 

Saat sekizde gelirim. Sana bir saat zaman veriyorum. Yeter mi? 

Terri başını salladı. Eğer gerekirse Kiel için beş dakikada bile hazır olabilirdi. Birden genç 
adamı çok yakımnda hissettiğinden başım yavaşça kaldırıp baktı. Kiel'in gözlerindeki arzu 
bütün vücudunu yakıyordu sanki. Bir anda kendini genç adamın kolları arasında buldu. 

Bölüm Dokuz 

Bu öpüşmenin kısalığından Terri hayal kırıklığına uğramıştı. Genç adama biraz daha 
sarılmak, kendini ona sunmak istiyordu. 

Ama Kiel'in de beklediği bu değil miydi zaten? İstekle kollarına atıldığını ve hemen ona 
karşılık verdiğini Kiel mutlaka anlamış olmalıydı. Acaba bu yüzden mi öpüşmeyi kesmişti? 
Hazır ve istekli olduğunu ona açık açık belli etmiş miydi? Utançtan yanaklarının al al 
olduğunu hissetti. Harika geçebilecek bir geceyi şimdi mahvettiğini anlıyordu. 

Ben artık gitsem iyi olacak, diye Kiel mırıldandı. Yoksa bu yemeğe hiç gidemeyeceğiz. 

Genç adamın sesi boğuklaşmıştı. Terri başını kaldırıp baktığında bu öpüşün kısalığından 
onun da kendisi gibi rahatsız olduğunu anladı. 

Terri'nin mantığı tüm duygularını bastırmayı başardı, tatlı tatlı gülümsedi. Seni 
bekletmeyeceğime söz veriyorum. 


Kiel arabayı çalıştırmadan Terri hemen üst kata koştu. Ama hemen sonra ne giyeceği sorunu 
önünde dağ gibi büyümeye başladı. Pembe ipek giysisi olmazdı, çok resmi kaçardı. Beyaz 
keten giysisi de çok çocuksuydu. Ruh haline uyacak bir giysi istiyordu. Kendini dünyanın 
tepesinde, mutlu, güzel ve yaşam dolu hissediyordu. 

Gardırobunun arka tarafından elektrik mavisi giysisini çıkardı. Bu giysi kısa, modem ve 
oldukça da açıktı. Bir tek kez giymiş ve bir sürü heyecan dolu övgü topladıktan sonra da bir 
daha giymeye cesaret edememişti. Ama Kiel, kendisini fark etsin ve arzulasm istiyordu. 

Çabucak yıkandı ve saçları ipek gibi dalgalar halinde omuzlarında yaylanana kadar fönledi. 

Çok az makyaj yapmaya karar vermişti. Pudralanıp, kirpiklerini hafifçe rimelledi, giysisine 
uygun renkte far ve dudaklarına da parlatıcı sürdü. Çok para verip aldığı parfümden 
kulaklarının arkasına sıktı, kulaklarına da türkuvaz küpelerini taktı. Artık hazırdı. 

Aynada kendini izleyip memnuniyetle gülümsedi. Sonuç gerçekten de çok başarılıydı. 
Heyecan yanaklarım pembeleştirmiş ve yüzüne de ruh hali yansımıştı. Sevdiği erkekle 
yemeğe çıkıyordu ve bundan daha büyük bir mutluluk da düşünemezdi. 

Kiel'in arabasının sesini duyunca hemen içinden merdivenlere koşmak geldi;'ama burada 
oturup beklemesi daha uygun olurdu. Kapı açıktı. Genç adam içeri girince gözlerindeki 
hayranlık dolu bakışlar Terri'ye istediği cevabı vermiş oldu. 

Kiel?m önünde bir kez döndü ve cilveli bir gülümsemeyle baktı. Kıyafetim uygun mu? 
Menekşe gözleri muzip bir ifadeyle parlıyordu. 

Hem de nasıl! Sanırım dışarı gitme fikrinden cayıyorum. Kimsenin seni görmesini 
istemiyorum. Soluk kesici bir güzelliğin olduğunu biliyor musun? 

Gerçekten iltifat etmeyi çok iyi biliyorsun. Ama bön açlıktan ölüyorum. Yoksa yemek 
davetine pişman mı oldun? Kiel'in yanında kendini ilk kez bu kadar rahat hissediyordu. Şimdi 
aym koşullar altındaydılar ve genç kız da bundan çok memnundu. 

Ne yazık ki, benim de karnım çok aç! Sanki ayakları geri geri gidiyormuş gibi arkasım 
döndü ve kapıyı açıp Terri'nin çıkmasını bekledi. 

Bir kez daha Terri?'ye baktıktan sonra arabayı çalıştırdı. Terri’nin midesi çeşitli duyguların 
etkisiyle kasılıyor ve genç adama bakmaya korkuyordu. Şimdiye kadar bu arabanın bu kadar 
küçük olduğunu nasıl olup da fark etmemişti? Genç adama bu kadar yakın olmak onu 
soluksuz bırakıyordu. Daha fazla yola bakmaya dayanamayacağı için dönüp Kiel'i izlemeye 
başladı. 

Kiel, açık renk pantolon, koyu renk kadife ceket ve beyaz keten gömlek giymişti. Beyaz 
renk, teninin yanık rengini dahâ bir ortaya koyuyordu. İpek kravatının rengiyle pantolonunun 
rengi de aynıydı. 

Restorana kadar'giden yolda Kiel sessizlik içindeydi ve Terri de bu sessizlikten memnundu. 
Bu duygusal birlikteliği hiçbir şeyin bozmasını istemiyordu. Kiel, kendisi kadar duygu dolu 
olmayabilirdi; ama en azından düşmanca davranmıyordu. Terri'nin arkadaşlığından memnun 
gibiydi ve genç kız da bu kıymetli dakikaları anlamsız konuşmalarla bozmaya hiç niyetli 
değildi. 

Kiel daha önce yer ayırttığı için, onu tanıdığı her halinden belli olan şef garson tarafından 
yerlere kadar eğilinerek karşılandı. 

Bar kısmında, yuvarlak bir pencerenin önündeki masaya oturdular ve Kiel içkilerini 
ısmarladı. Pencerenin dışında soluk kesici bir manzara gözler önüne seriliyordu. Dışarıdaki bu 
huzurlu havaya karşın Terri'nin içinde ne fırtınalar kopuyordu! 

Barry'yi özlüyor musun? 

Terri bu soru karşısında birden şaşırmıştı. Kirpiklerini kırpıştırdı, gözleri büyüdü ve içindeki 
mutluluk kıvılcımları söndü. Şu anda Barry konusunu tartışmak hiç istemiyordu. Pek 
özlemedim, neden? 

Genç adam hafifçe geniş omuzlarını kaldırdı. Burada bulunuşunun ana nedeni Barry. 


Hayır, hiç de değil. Terri sesini yükseltmeme-ye çalıştı. Kiel'in bu çok özel geceyi 
mahvetmesine izin vermeyecek ve bu zevki ona tattırmaya-caktı. Barry'ye karşı ima ettiğin 
biçimde bir duygu beslemiyorum. 

Onu bir daha görmemenin senin için bir sakıncası yok mu? 

Bir an gözleri karşılaştı ve birbirine kenetlendi. Bu gri derinliklerde Terri boğulacağını hisse, 
diyordu. Genç adamın, ta ruhunun derinliklerini okuduğuna yemin edebilirdi. Her sorduğu 
sorunun cevabını daha Terri ağzını açmadan biliyordu. 

Pek sakıncası yok, ama çok uzun bir süreden beri arkadaşız. Aradan aylar, aylar geçer ve 
Ric-hard da, ben de onu göremeyiz. Sonra birden ortaya çıkar ve... 

Nereden geldiği belli değildir kuşkusuz! 

Terri bu iğnelemeye aldırmadı. ikimiz de onu gördüğümüze çok seviniriz, diye sözünü 
tamamladı. 

Bu sırada içkileri gelmiş ve Terri hemen yudumlamaya başlamıştı. Dikkatini Kiel?'den başka 
bir şeye verdiği için memnundu. 

Demek iki sevgili değilsiniz ve hiçbir zaman da olmadınız? 

Kesinlikle hayır! Bunu ima etmeni bile bana karşı bir “hakaret olarak alıyorum. 

Kiel'in yüzünde utanmış gibi bir ifade belirdi. Sana hakaret etmeyi aklımdan bile 
geçirmemiş-tim... Ama... Ama bu durum benim için çok önemli. O gece, Barry sana 
saldırdığında... Yani sana ilk kez mi dokunuyordu? 

Terri'nin bir an kalbi tekledi ve hemen başını pencereden dışarı çevirdi. Kiel, genç kızı 
çenesinden tutup kendine bakmaya zorladı. Gözlerindeelerin bir ıstırap okunuyordu ve 
kaşlarını çatmıştı. 

Sana ilk kez o gece saldırmadı, değil mi? 

Kiel'e söylemek istemiyordu, ama kirpiklerini yere-eğerek başım salladı. 

Genç adamın dudaklarının arasından tıslar gibi bir ses çıktı. Ne zaman? 

Terri güçlükle yutkunarak gözlerini kapadı. On altı yaşındaydım. Bana şey dedi... Yeterince 
büyüdüğümü ve... Ve yaşamdan zevk almanın zamanı geldiğini söyledi. Bu zevkleri bana 
öğrete-bilirmiş aklınca. 

Tanrım! Daha önce bilseydim...! İkinizi bir araya hiç getirmemem gerekirdi. Hem de aynı 
dairede...! Seni, Barry'nin ellerine teslim ettim sanki. Beni bağışlayabilecek misin? 

Hepsi geçmişte kaldı, diye çabucak cevap verdi Terri. Unuttum bile. Bir daha deneyeceği hiç 
aklıma gelmezdi. O tür bir ilişkiye girmek istemediğime onu ikna edebildim sanıyordum. 

Ağabeyine bu işten söz ettiğinde senin başvuracağından emindi. Zaman zaman öyle kurnaz 
olur ki! Sadece yeniden denemek için zamanını kolluyordu. Hiçbir kız onu geri çevirmediği 
için sana karşı adeta savaş açmıştı, Terri. 

Terri, dudakları kuruduğu için içkisinden bir yudum aldı. Bana bir daha dokunmaya 
kalkışırsa kendimi toparlayamam herhalde. Ona sadece bir arkadaş olarak dayanabüirim. 

Sana inanıyorum. Sanırım baştan beri inanmam gerekirdi. Sen, Barry'nin tipi değilsin. Bunu 
şimdi çok'daha iyi anlıyorum. Genç adamın gözleri sımsıcak bakıyordu ve uzamp Terri'nin 
elini tuttu. 

Terri'nin kalbinden sıcak bir ürperiş geçti, ama tam bu sırada garson mönüyü getirdi. Bu 
amn bozulmasına sevinmesi mi yoksa üzülmesi mi gerektiğini bilemiyordu. Öğrenmek 
istediği tek şey, Kierin tipi olup olmadığıydı. Ama bu sorunun cevabını şu anda alamayacaktı. 

Yemeklerini ısmarladıktan sonra garson onları kuytu bir masaya götürdü. Etrafta başka 
çiftler de vardı, ama dünya umurlarında değil gibiydiler. Burası kesin olarak aşıkların geldiği 
bir yerdi ve Kiel'in neden buraya geldiğini de anlamıyordu. 

Kiel, genç kızın ne düşündüğünü anlamış gibi gülümsedi. Çok güzel bir yer, değil mi? Hele 
rahatsız edilmek istemiyorsan! 


Demek bu yüzden buraya gelmişlerdi! Terri?ye sanki düşleri gerçekleşiyormuş gibi geliyor 
ve onun bir hastaya çağrılmaması için dualar ediyordu. Artık Kiel?e yardım edecek bir Barry 
yoktu. Her türlü acil durumla genç adamın ilgilenmesi gerekiyordu. 

Yemek gerçekten çok lezzetliydi ve Terri de iştahla atıştırıyordu. Londra'ya geri 
dönmediğime öyle memnunum ki! 

Bunu birkaç gün önce söyleseydin Barry için kalmak istediğini düşünürdüm. Doğru söyle 
bana, neden kaçıyordun? 

Terri kaşlarını çattı. Sana daha önce de söyledim. Richard yeni evlenmişti ve evin' tümünü 
de satın almıştı. Londra”dan dışarı hiç çıkmadığım için, İngiltere'yi gezmenin zamanıdır, diye 
düşündüm. 

Ama neden burayı seçtin? Göller Bölgesi genç, güzel ve yaşam dolu bir kız için değildir. 
Yoksa hiç evlenmemeye yemin mi ettin? Bazı nedenlerden dolayı erkeklerden nefret mi 
ediyorsun? Yoksa... Genç kızı dikkatle inceledi. Bütün bunların arkasında bir erkek mi var? 
Mantıklı bir nedeni olmalı. Yoksa ağabeyine evin yansım sattın öyküsüne inanmıyorum. 

Eğer Michael telefon etmemiş olsaydı, Terri bu soruyu anında 'Hayır?“diye yanıtlardı, ama 
şimdi biraz çekingendi. Gözlerini Kiel'den kaçırıyor, başka taraflara bakıyordu. 

Evet? Bekliyorum. 

Terri yarı aralık kirpiklerinin arasından ona baktı. Kiel delici gözleriyle hiçbir şeyi 
kaçırmadan bakıyordu. Aslında Michael, onun için fazla bir önem taşımıyordu ve genç 
adamdan kaçmadığı da bir gerçekti. Londra'dan ayrıldığında Michael yurt dışmdaydı. 

Hiç kimse yok, diye sakin bir sesle cevap verdi. Michael nerede duracağını çok iyi bilen 
biriydi ve kendisini telefonla daha fazla rahatsız edeceğini de sanmıyordu. 

Aradan sinir bozucu birkaç dakika geçtikten sonra Kiel gözle görülür bir biçimde rahatladı. 
Bak, bu iyi işte, diye fısıldadı. 

Terri de deminden beri tuttuğu soluğunu koyuverdi. Bir süreden beri ikisi de keman yayı 
gibi gerilmişlerdi. Kiel gülümsedi ve Terri'nin masanın üzerinde duran elini tuttu. Genç kız 
içine ılık bir şeylerin aktığını hissediyordu. 

Bu sırada garson sıcak yemekleri getirdi, ama Terri'nin pek iştahı kalmamıştı. Kiel tabağım 
silip süpürmüştü, ama o ancak-birkaç lokma yiye-bilmişti. 

Hani karnın çok acıkmıştı? Ne oldu? 

Biraz önce yediklerimle doydum sanırım. 

Sen korkunç bir yalancısın! Ama fazla yemen için de ısrar etmeyeceğim. Yine de iyi 
beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorsundur sanırım? 

Evet, doktor! 

Hiç istemediğim'bir şey de hemşiremin kötü beslenme sonucu düşüp bayılmasıdır! 

Sayılmayacağımdan emin olabilirsin. Terri gözlerini karşısında oturan bu yakışıklı adamdan 
alamıyordu.Güçlü bir biçimde ona doğru çekildiğini hissediyor ve bu anın sona ermemesini 
diliyordu. İlk kez Kiel'e karşı böylesine bir yakınlık duyuyor ve küçük de olsa duygularının 
karşılığını alabilecekmiş gibi bir umuda kapılıyordu. 

Kiel bardağına yeniden şarap koydu ve Terri de yemeğinden biraz daha yemeye çalıştı. 
Kalbi deliler gibi çarpıyor ve bir an önce eve dönmek istiyordu. Kiel'in de kendisiyle birlikte 
yukarı çıkmasını ve onu kollarının arasına alıp öpmesini arzuluyordu. 

Kahvelerini içtikten sonra Kiel kalkmalarını önerdi. Aralarında derin bir sessizlik olmuştu. 
Acaba Kiel de kendisi gibi yalnız kalmak mı istiyordu? Burası gerçekten gözlerden gizli bir 
restorandı, ama yine de etraflarında başkaları vardı. 

Eve vardıklarında Kiel davet beklemeden Ter-ri'yle birlikte merdivenleri çıktı. Sanki genç 
kızın tek isteğinin bu olduğunu anlamıştı. 

Genç adam kapıyı arkalarından kapadığında Terri'nin yüzü mutlulukla ışıl ışıldı. Kiel?e 
döndü ve bir anda kendini onun kolları arasında buldu... Tam bu sırada telefon çalmaya 
başlamıştı. Terri öfkesinden çığlık çığlığa bağırabilirdi. 


Önce hiç duymazlıktan geldi, ama Kiel, Telefona baksan iyi olur, deyince kendine geldi. 
Arayanın Michael olmaması için dualar ediyordu. 

Merhaba, Terri, diye Barry heyecanla bağırdı. Nasıl gidiyor? 

Terri bütün mutluluğunun söndüğünü hissetti. Ne istiyordu acaba? Zamanlamasına da 
diyecek yoktu doğrusu! İyidir. Ya sen? Yerleşebildin mi? 

Eh işte. Kiel sana nasıl davramyor? 

Kiel de şu anda burada. Terri arkasını dönünce Kiel'in çatılmış kaşlarıyla karşılaştı. İçinden 
Barry'ye lanetler yağdırıyordu. 

Ne kaynatıyorsunuz orada? Aslına bakarsan konuşmak istediğim Kiel?'di. Mrs. Barnes orada 
bulabileceğimi söyledi. Terri, ben... 

Ama Terri dinlemedi ve telefonu Kiel'e uzattı. Seni istiyor. 

Barry mi? 

Terri başını salladı ve sonra pencereye doğru yürüdü. Gözlerini genç adamın arabasına 
dikmişti. Konuşulanları dinlemiyor, sadece Barry'nin bu güzel geceyi mahvettiğini 
düşünüyordu. 

Barry'nin kendisiyle konuşmak istediğine Kiel inanmayacak ve onları birlikte bulduğu için 
böyle bir bahane uydurduğunu düşünecekti kuşkusuz. Barry ilk kez telefon ediyordu, ama 
Kiel'i bu duruma inandırmak mümkün olmayacaktı. 

Kiel'in telefonu kapadığım duymamıştı ve genç adam omzuna dokununca hafifçe yerinden 
sıçradı. Artık gitmem gerek, Teresa. Bağışla beni. Yanında daha fazla kalmak istiyordum, 
ama korkarım çok geç olacak. Yarın sabah görüşürüz. 

Terri'nin alnına bir öpücük kondurdu, sonra da dönüp kapıdan çıktı. Terri uyuşmuş gibiydi. 
Kızması gerektiğini biliyordu, ama en küçük bir öfke bile duymuyordu. Belki mucizeydi, ama 
Kiel, Barry'nin telefonu için hiçbir şey söylememişti. Birlikte olabilecekleri başka fırsatlar 
vardı nasıl olsa. Gelecek Terri'nin gözüne yeniden pırıl pırıl gelmeye başlamıştı. 

İki hafta sonra bir cumartesi öğleyin Kiel, genç kızin bir kez daha mutluluktan uçmasına 
neden oldu. Annemle babamı ziyarete gidiyorum. Sen de gelmek ister misin? 

“İster misin?” de ne demekti? Terri uçarak giderdi. Sevincinden kabına sığamaz bir duruma 
gelmişti. 

Arabada giderlerken Kiel, Beklediğimden çok daha çabuk uyum sağladın buraya, dedi. 
Özellikle bütün yaşamını kentte geçirmiş biri için. Hiç pişmanlık duyuyor musun? 

Terri gülümsedi. Hiç, ama hiç pişman değilim. İlişküeri daha farklı olsaydı bu soruya başka 
türlü cevap verirdi, ama şu anda susmalıydı. 

Tüm yaşamını burada geçirebilir misin yoksa günün birinde Londra'ya dönmek niyetinde 
misin? 

Bu soru alelade gibi görünüyordu, ama Kiel'in ciddi bir yüzle cevap beklediğini biliyordu. 
Yoksa artık hayaller mi görmeye başlamıştı? Gerçekten de Kiel'in yanmdayken nasıl 
davranması ve nerede durması gerektiğini kestiremiyordu. 

Kalmam'için bir neden varsa kalırım elbette. Samrım burası İngiltere'nin en güzel bölgesi. 
Nereye baksan doğal bir güzellikle karşılaşıyorsun. Hiçbir yer bu kadar güzel, sakin ve 
huzurlu olamaz. 

Nasıl bir neden? Kiel'in gözleri hala yola dikiliydi ve hiçbir şekilde de duygularım açığa 
vurmuyordu. İşin mi, kocan mı, hangisi? 

İkisi de olabilir. İnşam bir yere bağlayan nedenler de bunlar değil mi zaten? 

Kiel o kadar uzun süre sessiz kaldı ki, Terri sonunda bütün cesaretini toplayıp genç adama 
baktı. Kiel de dönüp baktığında dudakları garip bir ifadeyle bükülmüştü. Hangisinin gerçek 
neden olabileceğini bulmaya çalışıyorum. İşinin güvencede olduğundan emin olabilirsin. En 
azından ben burada kaldıkça. 

Terri birden irkildi. Kalbi teklemeye başlamıştı. Gitmeyi falan mı planlıyorsun yoksa? 


Kiel olmadan burada yaşamayı imkansız gibi görüyordu ve bu koşullar altında bir an bile 
durmadan Londra?ya dönerdi. 

Şimdilik öyle bir şey yok, ama bildiğin gibi ilgilendiğim başka konular da var. 

Beslenmeyle ilgili çalışmalar yapmak istiyorsan büyük kentlerden birine mi taşınmayı 
düşünüyorsun? 

Bir ayarlama yapmak zorunda kalacağım sanırım. Ama gerçek yuvam her zaman Göller 
Bölgesi olarak kalacaktır. Burası benim ilk aşkım. 

Terri, İngiltere'nin bu kırsal bölgesini kıskanmanın delilik olup olmayacağını düşündü. 
Kieľ’in ilk aşkı kendisi olmalıydı. İlk ve tek! Onun kendisine aşık olması için ne yapabilirdi 
acaba? Anlıyorum, diye mutsuz bir sesle mırıldandı. 

Benim gitmemi istemiyormuşsun gibi bir halin var, öyle mi? 

Terri başını eğip ellerine baktı. Öyle. 

Neden? Yerime gelenle geçinemeyeceğini mi düşünüyorsun? Bunun bir sorün olacağını 
sanmıyorum. Çok iyi bir hemşiresin ve çok verimli çalışıyorsun. 

Terri giderek mutsuzluğunun arttığını hissediyordu. Bütün bunların bir tek anlamı vardı: 
İlişkileri ne olursa olsun sonu gelmeyecekti. 

Kiel aniden arabayı durdurdu ve dönüp genç kıza baktı. Teresa, çok üzgün görünüyorsun! 
Ellerini tutunca Terri başım kaldırıp baktı. 

Gözleri her zamankinden daha irileşmişti ve akmayan yaşların pırıltısıyla nemlenmişti. Genç 
adamın sesinde şimdiye kadar tamk olmadığı bir tatlılık vardı: 

Neden? diye Kiel her zamanki emreder tonundan farklı bir sesle sormuştu. 

Çünkü... Terri omuzlarım silkti. Çünkü... Seninle çalışmaktan zevk duyuyorum. Başka 
biriyle bu duyguyu paylaşamam. 

Oysa beni özleyeceğini söylemeni bekliyor dum. 

Terri, genç adamın bakışlarının etkisiyle soluksuz kalmış gibiydi. Kiel'in duygularından 
emin olmadan beklediği cevabı vermesi çok güçtü: 

Uzun bir aradan sonra, Evet, özleyeceğim... Hem de çok... diye mırıldandı. 

Nereye gidersem gideyim benimle gelecek kadar mı? 

Terri başım salladı. Kiel'in nereye varmak istediğini anlayamıyordu. Bu bir iş önerisi miydi 
yoksa...? Ama ne olursa olsun onun yanında olmak yeterliydi. 

Kiel hafif bir inleme sesiyle genç kızı kollarının arasına aldı ve dudaklarından öpmeye 
başladı. Terri başımn döndüğünü hissediyordu. Başım geriye atmış tüm benliğiyle bu öpüşe 
karşılık veriyordu. Kiel.boynunu öpmeye başladığında, Ah, Kiel... diye inledi. Kiel, bana ne 
yapmaya çalışıyorsun? 

Terri'nin yüreğinin derinliklerinden kopan bu yakarışa cevap olarak Kiel, genç kızı kendine 
daha da yaklaştırdı ve ^Ha^ınıh arasında sıktı. Senin bana yaptıklarinm aynım, sevgilim... 

Terri kollarını genç adamın boynuna sımsıkı doladı. Gerçek olabilir miydi bu? Düşleri 
gerçekleşiyor muydu yoksa? 

Ama... Kiel sevgisinden mi söz etmişti yoksa sadece arzu mu duyuyordu? 

Tetesa; sana karşı çok savaştım. İçgüdülerim yanlış yaptığımı söylüyordu. Barry'ye ait 
olduğunu düşündüğüm zamanlarda bana karşı tepkilerin, her erkeğe aynı şekilde yaklaştığın 
düşüncesini geliştirdi. Ama şimdi hatalı olduğumu anlıyorum. Senin düşlerimde yarattığım 
gibi bir kız olduğunu biliyorum artık. Sana öyle kötü davrandığım için beni bağışlayabilecek 
misin? 

Ortada bağışlanacak bir şey yok ki! 

Bana karşı nasıl da böylesine cömert olabiliyorsun? Bunu hak etmedim ben. 

Terri yavaşça başını salladı. Bunun cömertlikle falan ilgisi yok. Sadece büyülendiğimi 
hissediyorum. Değişebileceğini hiç ummuyordum, Kiel. Seni... Seni öyle istiyordum ki... 
Daha önce kimseye bu duyguları beslemedim. Şimdi bana gerçekten inanıyor musun, yoksa 
bana mı öyle geliyor? 


İnanıyorum, sevgilim. İlk karşılaştığımız anda bir an büyülenmiş gibi oldum. Bağımsızlığına 
hayran kalmıştım. Ama daha sonra yaşamımın en büyük hayal kırıklığını yaşadım. 
Sanıyordum ki sen ve Barry... 

Sadece arkadaşız, unutma! 

Kiel bir an tereddüt geçirdikten sonra başını salladı. Ama yanlışım varsa ve seni bir daha 
Barry'yle birlikte yakalarsam... Onu öldürürüm! Ve arkadan da seni! 

Bu sesteki zehir Terri'yi şaşırtmıştı. Kiel?e sımsıkı sarıldı. Hani bana güveniyordun? 

Güvenmediğim kardeşim. İnşam öyle güzel ikna etmesini bilir ki! Kahretsin! Burası ne 
tartışılacak ne de sevişilecek bir yer! 

Kiel hiç istemeden döndü ve arabayı çalıştırıp yola çıktı. 

Yolculuğun bundan sonraki bölümünde ikisi de konuşmadılar. İkisi de mutlu ve karşılıklı 
duygularından emindiler. 

Arabadan inince Kiel gülümseyerek genç kızın elini tuttu ve bahçeden eve doğru yürümeye 
başladılar. Pamela, yüzünde sevgi dolu bir gülümsemeyle onları karşılamıştı. 

Umarım yemeğe bir konuk getirmemin sence bir sakıncası yoktur, anne? Yakında eşim 
olacak kızı getirdim. 

Bölüm On 

Terri de, Mrs. Ailen de şok geçiriyor gibiydiler. Terri çabucak başını kaldırıp Kiel'e baktı. 
Annesini kaybetmiş bir kuzu gibi şaşkındı. 

Pamela kendini daha çabuk toparladı ve ikisine de gülümseyerek baktı. işte harika haber diye 
buna derim! Sen de ne içten pazarlıklıymışsın, Kiel. Terri'ye böyle duygular beslediğin 
aklıma bile gelmezdi. 

Terri de öyle, diye Kiel sırıttı. Ama emin olmak için bekliyordum. 

Hadi içeri girin de, müjdeyi James'e de verelim. Pamela keyfinden havalara uçacak gibiydi. 
Kim bilir ne kadar sevinecek! O da benim gibi bir zamanlar büyük bir hata yapıp Barry'yle... 
Kiel'in bakışlarını görünce hemen sustu. Ama Terri bana her şeyi anlattı. James...! Neredesin? 
KiePle Terri geldiler. Sana söyleyecek bir şeyleri var! Şu adam da alem doğrusu! Ne zaman 
ihtiyacın olsa ortadan kaybolur! 

Terri gülümsedi. Belki de gülleriyle uğraşıyor-dur. Biz gidip onu buluruz. 

Ben de çaydanlığı ocağa koyayım. 

Anne, sanırım nişanımız çaydan dahâ iyi bir şeyleri gerektiriyor. Özel durumlar için 
sakladığın o şampanya nerede? 

Pamela uçar gibi gözden kayboldu ve Terri'yle Kiel de dışarı çıktılar. James de sevinçten 
havalara uçacak gibiolmuştu. Bütün gün bir mutluluk tablosu halinde geçip gitti. 

Pamela gülerek Terri'ye döndü. Biliyor musun, Kierin bütün yaşamı boyunca bekar 
kalacağını sanıyordum. 

Kiel muzip gözlerle annesine baktı. Uygun birinin karşıma çıkmasını bekliyordum. Sonra da 
sevgiyle Terri'ye gülümsedi. Lastiğini değiştirmek için durduğum anda o uygun kişinin sen 
olduğunu anlamıştım, Terri. 

Ben de-öyle, diye genç kız utangaç bir sesle fısıldadı. 

Pamela ve James mutlu bir ifadeyle birbirlerine bakıyorlardı. 

Geri dönerlerken Terri birkaç saatten beri kafasını kurcalayan soruyu sordu. Kafandan bu 
evlilik işini geçirdiğini neden bana hiç söylemedin? Annene söylediğinde şok geçiriyorum 
sandım. 

O ana kadar ben de bilmiyordum. Aslında seninle evlenmek niyetindeydim, ama kabul 
edeceğinden pek emin değildim. 

Demek bu yüzden oldu bittiye getirip annenin yanında söyledin? O anda reddetmem 
mümkün olmayacaktı kuşkusuz! 

Hiç de öyle düşünmedim. Sen, kendini çok iyi tanıyan birisin ve sözünü de hiç esirgemezsin. 
Benimle evlenmek istemeseydin, annem olsun olmasın hemen reddederdin. 


Kiel nasıl da kendisini böyle tanıyabilirdi...? Ama bir tek şey beni kaygılandırıyor. 
Annenlerde kaldığım devrede içeri girerken sizin konuşmalarınızı duydum. Bana iyi 
davrandığını, çünkü kimseyle gırtlak gırtlağa çalışmak istemediğini söylemiştin. Bu evlilik 
işinin de planının bir parçası olmadığını nereden bileyim? 

Kiel homurdandı. Ben, senden söz etmiyordum ki! Söz konusu olan Barry?ydi, benim budala 
sevgilim. Annem Barry'ye karşı duygularımın değiştiğini ve bu yüzden de yüklü bir para 
verdiğimi düşünüyordu. Oysa durum hiç de öyle değildi. Sadece gözümün önünden yok 
olmasını istiyordum. Çalışamadığım kişi kardeşimdi. Üstelik seninle ilişkimi de engelliyordu. 

Kiel bir süre sustu ve sonra derin bir sesle, Benim eve gelmeye ne dersin? diye sordu. Artık 
geceyi birlikte geçirmememiz için bir neden yok, değil mi? Evde yalmz kalmaktan 
hoşlanmadığını biliyorum. İlk geldiğinde ne kadar sinirliydin! Ne dersin, Teresa? Lütfen 
devet' de! Benim için o kadar önemli ki! 

Terri kabul etmek istiyor, hatta düşüncesi bile bütün vücudunun alev alev yanmasına neden 
oluyordu, ama ahlak değerleri galip geldi. Bağışla, Kiel, yapamam. 

Neden? Genç adamın kaşları çatılmış, gözleri büyümüştü. Evlilik konusunda ciddi 
olmadığımı mı sanıyorsun? Bir macera peşinde olduğumu mu düşünüyorsun yoksa? 

Genç adamın sesinde Öfkeli kıvılcımlar belirmeye başladığından Terri huzursuzlukla 
kıpırdandı. Ne münasebet, Kiel...! Ben de... Ben de yamnda kalmak istiyorum, ama evlenene 
kadar şey... yani birlikte yatmasak daha iyi olur. Biraz eski kafalıyım belki, ama... 

Gerçekten de öylesin. Bu yüzyılda, bu yaşa gölmiş biri içinme saçma bir düşünce! Kielin 
yüzü gözle görülür biçimde rahatlamıştı. Ama prensiplerine saygı duyuyorum. Haklısın 
kuşkusuz. Ben sadece 'kendimi düşünüp bencillik ettim. Seni öylesine istiyorum ki, Teresa, 
neredeyse aklımı kaçıracağım! Bütün o geçen günler süresince nasıl dayandığımı 
bilemiyorum. 

Ben de öyle, ama zamanı geldiğinde her şey çok daha güzel olacak, değil mi? 

Kiel cevap vermeyince Terri kaygıyla ona baktı. Kiel, kızdın mı? 

Sadece kendime! Bu öneriyi hiç yapmamam gerekirdi. Sen, milyonda bir rastlanacak birisin, 
Teresa. Seni hak etmediğimi düşünüyorum. Terri'nin elini tuttu ve acıtırcasma sıktı. 

Yolculuğun bundan sonrası sessizlik içinde geçti. Kiel arabayı kliniğin önünde durdurdu, iyi 
geceler? dileyip Terri'yi öptü ve sonra da genç kız içeri girene kadar arkasından baktı. içeri 
girmek istemediği için Terri çok memnundu. Çünkü aralarındaki hava öylesine elektrik 
yüklüydü ki, ikisi de bir anda neler olacağını bilemezlerdi. 

O gece yatağına yattığında kendini hiç bu kadar mutlu hissetmediğini düşünüyordu. Bütün 
düşleri gerçekleşiyordu. Tanrı, bir tek dilek dilemesini istemiş olsaydı, bu bir tek dilek Kiel'le 
evlenmek olacaktı. Gerçekten büyülü ve heyecan verici bir gelişmeydi bu. Yaşamının en 
mutlu günü olarak bu günü anılarına kaydetmişti. 

Ama yine kafasının uzak bir köşesinde onu üzen bir durum vardı. Kiel, kendisini sevdiğini 
hala söylememişti. Ama sevmeseydi evlilik önerisinde bulunur muydu? Peki, neden 
söylememişti öyleyse? istediği sadece bir cinsel ilişkiyse çok büyük bir adım atmış oluyordu. 
Hayır, hayır... Mutlaka o da seviyordu. 

Uzun bir süre sonra uykuya dalabildi. Günün olayları kafasının içinde dönüp duruyordu, ama 
hala tatmin edici bir sonuca ulaşamamıştı. 

Ertesi sabah bütün kuşkulannı kafasından atıp Kiel'le karşılaşmaya kendini hazırladı. Öğle 
yemeğini yedikten sonra arabayla dolaşacaklardı. Kiel Göller Bölgesi'ni Terri?ye iyice 
tanıtmak istiyordu. 

Yıkamp giyinirken Terri'nin kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Teninin parlaklığını 
daha da ortaya koyan pembe keten giysisini seçti. 

Kiel gelmeden çok önce hazırlanmıştı. Kapımn hafifçe vurulduğunu duyunca heyecanla 
koşup açtı ve dudaklarında hazır bekleyen gülümseme bir anda dondu. Karşısında Michael 


West duruyordu! Oysa vaktini boşa harcamaması konusunda genç adamı ikna ettiğini 
ummuştu. 

Michael da Kiel kadar uzun boyluydu, ama aynı güçlü yapıya sahip değildi. Siyah saçları 
kısa kesilmiş ve özenle taranmıştı. Bıyık bıraktığı belli oluyordu. 

Ne oldu? Beni gördüğüne sevinmedin mi? 

Michael içeri doğru bir adım atınca Terri bir adım geri kaçtı. Ne işin var burada? 

Ne sıcak bir karşılama! Bu sabah kaçta yola çıktığımı biliyor musun? 

Genç adam kırılmış gibiydi ve Terri onu üzdüğü için kendine kızdı. Ama ona istediği sıcak 
karşılamayı da gösteremeyecekti. Michael? buraya ne davet etmişti ne de gelmesini istiyordu. 
Geleceğini neden haber vermedin? 

Sana sürpriz yapmak istedim. 

Gerçekten de büyük bir sürpriz olmuştu ya! Terri neredeyse şok geçirecekti. Ama evde 
olmayabilirdim. 

Genç adam sabırla gülümsedi. Ben de beklerdim. Bütün gün bile olsa seni beklerdim, Terri, 
biliyorsun. Beni içeri davet etmeyecek misin? 

Terri yüzünü buruşturdu. Elbette, diye mırıldanıp kapıdan çekildi. Bir konuğu olduğunu 
öğrendiğinde acaba Kiel ne diyecekti? Bütün gününün rezil olacağından hiç kuşkusu yoktu. 
Çünkü bu kadar uzun yoldan gelmiş olan Michael?'ı geri gönderecek değildi. 

Gerçekten de kendini bu ücra köşeye gömmüşsün. Seni hiç bulamayacağımı sandım bir ara. 

Ben çok seviyorum, diye Terri hemen kendini savundu. Bir Bir değişiklik oldu. Adresimi 
Richard mı verdi? 

Michael başını salladı. Sizdeyken Barry telefon etti ve ağabeyine başka bir kasabaya 
taşındığını söyledi. Ben de yalnız kalmış olabileceğini düşündüm. Hatta belki de seni geri 
dönmeye ikna edebilirim diye umuyordum. 

Genç adam yalvaran gözlerle Terri'ye yaklaştı. Seni korkunç özledim, Terri. Burada 
gerçekten mutlu olabileceğine inanamıyorum. 

Zaten sürekli yurt dışmdasın. Beni nasıl özlersin? Terri odanın öbür ucuna kaçmıştı. 
Dikkatle Michaerı gözlüyor, basma bir dert çıkarmaması için dua ediyordu. 

Ama her keresinde de sana geri dönüyordum. 

Michael, bunu söylemeye dilim varmıyor ve çok üzülüyorum, ama senin anladığın ve 
istediğin anlamda sana karşı bir şey düymuyorum. Benim için hiçbir şey ifade etmiyorsun ve 
yapabileceğim de bir şey yok. Buraya gelmemen gerekirdi. Seni incitmek istemiyorum, ama... 

Fikrini hiç değiştirmeyecek misin? diye genç adam kederle sordu. Uzakta olursam belki 
bana karşı duygularında bir değişiklik olur sanmıştım. Aradan öyle uzun zaman geçti ki, 
Terri... Seni çok, çok özledim. İngiltere'ye dönmeyi dört gözle bekliyordum. Ama 
döndüğümde senin temelli gittiğini öğrenince tüm dünya başıma yıkıldı. 

Terri'nin yüzüne dikilen gözler son-derece kederli ve kendine acır gibiydi. Terri de kendini 
suçlu hissetmeye başlamıştı. Ama Michael artık anlamalıydı. Neden sürekli peşinden gelip 
rahatsız ediyordu sanki? 

Hatta telefon ettiğim zaman bana mutlu olduğunu söylediğinde umut etmekten kendimi 
alamadım. İşte bu yüzden de seni görmeye geldim. Terri, sevgilim, bana bunu yapamazsın! 
Seni ölesiye seviyorum ve evlenmek istiyorum. 

Durum üzücü olmasa komik bile denebilirdi. İki gün içinde iki evlilik önerisi! Michaerm 
her zaman aklında olduğunu biliyordu, ama şimdiye kadar evlenmek istediğini söylememişti. 
Terri daha fazla onu üzmeden durumu nasıl idare edebileceğini düşündü. 

Michael... Ne söyleyebilirim? Genç adama doğru yavaş yavaş yürüdü. Bu öneriden gurur 
duydum ve gerçekten de istediğin cevabı vermeyi arzulardım. Ama hiçbir şey değişmedi ki... 
Sana karşı olan duygularımı biliyorsun. Seni çok severim, ama... 

Bana aşık değilsin! diye Michael sözü tamamladı. Ama belki de ileride beni sevmeye 
başlarsın. Oysa sen hiç şans tanımıyorsun ve hep kaçıyorsun. Yoksa kendi duygularından mı 


korkuyorsun, Terri? Genç kızı omuzlarından tuttu. Kederli gözleri ağlamaklı bakıyordu. 
İstediğin zaman bana dönebileceğini biliyorsun. Seni hiçbir şekilde zorlamayacağım, Terri. 

Terri gerçekten de çok üzgündü. Michael, içindeki ateşi canlandırmaktan çok uzaktı. 
Dokunuşları hiçbir şey ifade etmiyordu. O da Barry gibi sadece arkadaşı olarak kalmaya 
mahkumdu. Neden erkekler bu tür arkadaşlığı kabul etmiyorlardı acaba? Neden fiziksel 
yakınlaşma isteyip her şeyi mahvediyorlardı? 

Hiç düşünmeden kendini verebileceği tek erkek Kiel'di. İlk karşılaştıkları anda kaderi 
çizilmişti. Kiel'le evlenmezse kimseyle de evlenemeyeceğini biliyordu. 

Ama bunları Michael?'a açıklamanın bir yolu yoktu. Hiçbir zaman kendisini anlamayacaktı. 
İşleri güçleştirmekten başka bir şeye yaramıyor, Michael. Keşke sana aşık olabilseydim! 
Neden bunu bir türlü kabul etmiyorsun... Ah, bir dakika! 

Terri, telefonun çalmasıyla bu konuşmanın da sona erdiğinden memnundu. 

Teresa, sevgilim! Kiel'in kalın sesi genç kızın tüm vücudunu titretmişti. Çok üzgünüm, ama 
bir hastaya gitmem gerekiyor. Biraz gecikeceğim. 

Terri rahatladığım kabul etmek istemiyordu, ama bu süre içinde de Michâel?*dan 
kurtulabilirdi. Öğle yemeğine gidebilecek miyiz? Gidemezsek hiç önemli değil. Ben de... 

Zamanında orada olacağım. Şimdi gitmem gerek. Mümkün olduğunca çabuk geleceğim. 

Kiel telefonu kapayınca Terri de almacı yerine koydu. Michael dikkatle onu süzüyordu. 
Kimdi bu? 

Dr. Braden. 

Genç adam kaşlarım çattı. Onunla yemeğe mi çıkıyorsun? 

Terri başını salladı. 

Çok mu doğal sence? Hep gider misiniz? 

Hayır, diye Terri çabucak cevap verdi. Gerçekten de Kiel'le ikinci yemeğe çıkışı olacaktı. 

Burada olduğumu söyleyebilirdin. Winderme-re Oteli'nde yer ayırttım. Bir sürü birlikte 
oluruz diye düşünmüştüm. 

Ah, Michael! Hiç de iyi yapmamışsın! 

Neler oluyor, Terri?. BjrşeyierKmi.engelliyor rum yoksa? Burada kalmak istemenin nedeni 
Dr. Braden olabilir mi? 

Terri başını eğip ellerine baktı. Yalan söylemenin bir anlamı yoktu. Aslına bakarsan, öyle. 
Ama işimi de çok seviyorum. 

Michael kederle başını salladı. Terri, umarım Greg”le olduğu gibi yanlış bir adım 
atmıyorsun-dur? 

Bu kez farklı. Kiel'i seviyorum. Bana çok uygun biri olduğundan hiç kuşkum yok. 

Ama Greg'i de sevdiğini sanıyordun. 

Sen de aynı Richard gibi konuşuyorsun, diye Terri öfkeyle bağırdı. Neden ikiniz de kendi 
yasamımı sürdürebileceğimden kuşkulusunuz? Sizden kaçmak için buraya geldim zaten! 

Genç adamın çenesindeki adale seyirmeye başlamıştı. Terri son söylediklerinden pişman 
oldu. Amageri almak için çok geçti ve özür dilemek de işleri daha berbat edecekti. 

İşin aslı, Kiel bana evlenme önerisinde bulundu ve ben de kabul ettim. Bu kez fikrimi 
değiştirmeyeceğim. Yaşamım boyunca beklediğim tek erkek o. 

Michael'ın kaşları alayla havaya kalktı. Fena halde tutulmuşsun anlaşılan, ha? Ama bu kadar 
kısa tanışmayla kimseden emin olamazsın. Ne kadar zamandır buradasm? Üç hafta mı? 

Terri omuzlarım silkti. Zamanın bununla bir ilgisi yok. Tek bildiğim, yaşamımın sonuna 
kadar onunla birlikte olmak istediğim. Bir yanlış yaptım diye her keresinde de yanlış 
yapacağım söylenemez. 

Anladığım, kadarıyla ne söylesem fikrini değiştiremeyeceğim. Venezüella'da özellikle uzun 
kaldım, beni biraz olsun özleyesin diye. Sanırım çok yolculuğa çıkmam da ilişkimizdeki hata 
oldu. Şimdi keşke gitmeseydim diyorum. İşini bırakıp buralara gelmene kesinlikle izin 
vermezdim. 


Bağışla beni, Michael. Seni çok seviyorum, ama iyi bir dost olarak. Kendime herkesten uzak 
yeni bir yaşam kurmak istedim. Aşık olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. 

Michael uzun uzun genç kızın yüzüne araştırıcı gözlerle baktı, ama aradığını bulamadı. 
Derin derin içini çekerek arkasını döndü. Birlikte bir fincan kahve içebilir miyiz? Ondan 
sonra da seni yeni yaşamınla baş başa bırakıp gideceğim. 

Terri sesini çıkarmadan başım salladı ve kahve makinesinin fişini prize soktu. Gerçekten 
Micha-el'a acıyordu, ama yardım etmek için de elinden bir şey gelmeyeceğini biliyordu. Artık 
gerçekleri kabul etmesinin zamanı gelmişti. 

Sessizlik içinde kahvelerini içtiler. Terri, genç adamı hiçbir zaman böyle süngüsü düşük ve 
yenilgiyi kabullenmiş bir ifadeyle görmemişti. Yumuşacık bir sesle, Burada hala kalmayı 
düşünüyor musun? diye sordu. 

Michael omuzlarını silkti. Henüz ne yapacağımı bilemiyorum. Belki birkaç gün etrafta 
dolaşırım. Ama hiç merak etme, seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Seni Greg'le görmek 
yeterince azap vermişti. Bu azaba bir kez daha dayanabileceğimi sanmıyorum, dedi. 

Terri yüzünü buruşturdu, ama en iyi yolun bu olduğunu düşünüyordu. 

Michael tam kapıdan çıkmak üzereydi ki, dönüp genç kıza baktı. Terri, eğer işler iyi 
gitmezse... herhangi bir nedenle yardıma ihtiyacın olursa, ya da birine koşmak istersen beni 
nerede bulacağım biliyorsun. Eğilip genç kızın dudaklarından hafifçe öptü ve kapıdan çıkıp 
gitti. Terri ıstırap içindeydi ve neredeyse ağlamak üzereydi. 

Terri tam oturmak üzereydi M, açık pencereden duyulan konuşma sesleriyle eyerinden 
zıpladı ve gidip pencereden baktı. Kiel gelmişti. 

Neden birkaç dakika daha geç gelmemişti sanki? İki erkeğin karşılaşmasını istemiyordu. 
Özellikle Kiel'le ilişkileri bu devredeyken. Kielin ne yapacağı hiçbir zaman belli olmuyordu. 
Michael? dan hoşlamr ve Terri'nin yakın bir arkadaşı olarak kabul edebilirdi, ama öte yandan 
da bütün olayı yanlış yorumlayabilirdi. 

Bundan sonrası tam Terri'nin düşündüğü gibi gerçekleşti. Kiel'in yüzünde fırtınalar 
kopuyordu ve saldırgan bir ifadeyle bakıyordu. Konuşmaları giderek kızışıyor ve sözcükler 
Terri?ye kadar ulaşıyordu. 

Sana Greg'den de söz etmedi.Sanırım, değil mi? Bundan önceki nişanlısı? Michael?m yüzü 
kızarmış ve elleri yumruk halini almıştı. Terri, onu şimdiye kadar bu denli kızgın görmemişti. 

Hayır, bilmiyordum. Anlat bakalım. 

Terri soluk soluğa pencereden çekildi ve aşağıya koştu. Buna bir son vermesi gerekiyordu. 

Kiel...? 

Yapabileceğiniz eniyi şey, hazır sevgiliniz de buradayken birlikte Londra'ya dönmenizdir, 
Miss Denning! 

Ama... 

Beni aptal yerine koydun! İlk izlenimlerimin doğru olduğunu şimdi anlıyorum. O menekşe 
rengi gözlerin ve melekler kadar saf yüzünle kimbi-lir kaç erkeğin camm yaktın! Duyduklanm 
da yeter Zaten! 

Kiel, Michaera döndü. Al bunu ve götür buradan. Ta buralara kadar onu görmeye gelmişsin, 
ama ne biçim bir kız olduğundan haberin yok! Belki de birbirinize uygunsunuzdur! 

Kiel! Beni dinlemelisin. Yine hata yapıyorsun. Seni seviyorum ve başka kimseyi de 
sevmedim! 

Ya nişanlın? 

Sevdiğimi sanmıştım, ama... 

Beni de mi sevdiğini sanıyorsun? Ama ne yazık ki ben seni sevmiyorum ve hemen 
defolmam istiyorum! 

Ama Kiel... Genç adam arabasına binerken Terri'nin yanaklarından oluk gibi yaş akıyordu. 
Onu mutlaka durdurmalıydı. 


Araba tam ileri atılmışken Terri öne doğru çıktı ve birden dengesini kaybetti. Başım yere 

çarparken uzaklaşan bir arabanın korkunç uğultusunu duydu ve sonra her şey karardı. 
Bölüm On Bir 

Terri ellerini tutan elleri fark ediyordu, ama açabilmesi mümkün değildi. Bu eller sıcaktı, 
güç-lüydü ve yavaş okşayışlarla insanı rahatlatıyordu, ama rahatlaması gereken elleri değil, 
kafasıydı. Dayanılması güç ağnlar içindeydi. Hatta kendini zorlayıp düşünmek bile ona acı 
veriyordu. 

Bilinci bir kaybolup, bir yerine geliyordu, ama Kiel'in adı hep dudaklarındaydı. Kiel... 
Nefret... Sevmiyor... Kiel... Nefret... NEFRET! Koma durumunda olmasına karşın KieFin 
nefretini hatırlıyordu. 

Büyük bir çabayla gözlerini açtığında karşısında Michael'ı buldu. 

Terri! Genç adamın sesi bir çığlık gibiydi. Tanrıya şükürler olsun! 

Bu sırada bir hemşire göründü. Aramıza hoş-geldiriiz! Bizi çok korkuttunuz doğrusu! 

Nereden gelmişti...? Alnmı kırıştırıp bir an düşündü. Başını oynatmak isteyince korkünç bir 
acı duydu. Elini kaldırıp başına dokununca bandajla sanlı olduğunu anladı. Neler olmuştu? 
Evet, hastanedeydi, ama neden? 

Bir anda bütün olaylar beynine üşüştü. Kiel kendisinden nefret ediyordu! Ve yaşamından 
çıkıp gitmesini söylemişti! 

Kiel... Kiel nerede? 

Michael kaşlarını çattı. Onu mu görmek istiyorsun? 

Hayır! “Tanum...!?” diye düşündü. “Beynim oyuluyor sanki...!' Yeniden uykuya dalmak 
istiyordu. Başında olduğu kadar kalbinde de acılar vardı. Kalbinin de kırıldığını bilen var 
mıydı acaba? Kırık kalpleri de onarıyorlar mıydı burada? Eve... Gitmek istiyorum... diye 
fısıldadı. 

Zamanı gelince, diye hemşire kesin bir dille cevap verdi. Önce iyileşmenin gerekiyor. 

Ne kadar... sürer? 

Bilemiyorum. Doktora sormanız gerekiyor. 

Doktor! Kiel miydi acaba? Duyduğu'acıdan yüzünü buruşturdu ve kaygılı bakışlarını 
Michael'a çevirdi. 

Dr. Bulman. Biraz sonra seni görmeye gelecek. Öğrenmek istediğin fieyse ona sorarsın. 

Terri gözlerini kapadı ve bilinmedik'bir yerlere doğru kaymaya başladı. Memnundu, çünkü 
böylesi çok daha güvenliydi. Düşünmek acı veriyordu. 

Uyandığında gözlerini açmadan uzun bir süre yattı. Düşüncelerini bir sıraya sokmaya çalıştı 
ve sonunda Kiel'in kendisini istemediğine karar verdi. Michaerın söylediklerini tümüyle 
yanlış yorumlamıştı, ama önemi yoktu. Kendisine güven duymuyorsa düşünmeye bile 
değmezdi. 

Terri, uyandın mı? Michael'ın sesi onu düşüncelerinden ayırdı. 

Başım çevirip hafifçe gülümsedi. Sen hala burada mısın? 

Ne zaman:bana ihtiyacın oinrsa yanındayım. 

Ne kadar iyisin! Doğrulmak için çabaladı. Başındaki ağrı da oldukça hafiflemişti. Çabucak 
iyileşmeye gayret edeceğim. Benim yüzümden işinden kalmam istemiyorum. 

Hiç önemli değil. Önemli olan sensin. Nasılsın? Yanaklarına renk geldi biraz. Son günlerde 
hayalet gibiydin. O kadar telaşlandım ki! 

Yatalı çok mu oldu? 

Dört gün. Komadaydın. Olanları hatırlıyor musun? Bağışla beni, Terri. Arkandan 
gelmeseydim bütün bunlar olmayacaktı. 

Terri uzanıp genç adamın elini tuttu. Lütfen, Michael, kendini suçlama. Kiel hiçbir zaman 
bana yeterince güvenmedi. Bir zamanlar da Barry'y-le aramızda bir aşk bağı olduğunu 
samyordu. Sa mrım hiçbir zaman da arkadaş olduğumuzu kabul etmedi. Senin de ortaya 


çıkmandan sonra iyice kötü biri olduğuma inandı. Daha anlatmadığım bir sürü sevgilim 
olduğunu düşünüyordur sanırım. 

Michael yüzünü buruşturdu. Neden dilimi tutmasını bilemedim sanki? Ama beni öyle 
çileden çıkardı ki! Kim olduğumu sorunca ben de arkadaşın olduğunu söyledim. Neredeyse 
beni yum-rukluyordu. Çok kıskanç bir adam, Terri. Gördüğüm kadarıyla hiç gözüm tutmadı 
ve ona yaşamını bağlamanı da istemedim... Aslında Greg'den de bu nedenle söz ettim. 
Kızacak ve senden ayrılacak diye düşünmüştüm, ama olayların bu denli korkunç 
sonuçlanacağını hiç ummamıştım. 

Belki de bana iyilik ettin. Kim bilir? Birlikte yaşaması çok güç bir insan, biliyorum. Öyle 
çabuk değişiveriyor ki, insanı korkutuyor. 

Bundan sonra geçen günler içinde Michael zamanının çoğunu Terri'nin yanında geçirdi. 
Barry, Eichard ve Eachel ziyaretine geldiler, ama Kiel görünmedi bile. Duygularım gizlemek 
için büyük bir çaba gösteriyordu, ama gün günden genç adamın yokluğundan derin bir ıstırap 
duyuyordu. Michael da neler düşündüğünü ve ıstırabını anladığı için bir daha Kiel konusunu 
açmamaya dikkat gösteriyordu. 

Hastaneden çıkacağı gün Michael, kliniğin üstündeki daireden eşyalarım toplamaya gitmişti. 
Terri de yatağın kenarına oturmuş bekliyordu. 

Bütün benliğini saran derin bir ıstırap duygusundan bir türlü kurtulamıyordu. 

Kiel bir kerecik olsun ziyaretine gelseydi ne olurdu sanki...? Kendisinden hala bu denli mi 
nefret ediyordu? 

Arkasında ayak sesleri duyunca ayağa kalktı. Michael?m bu kadar çabuk dönmesine 
memnun olmuştu. Çünkü bir an önce buradan gitmesi iyi olacaktı. Londra'nın güven veren 
bildik havasına ihtiyacı vardı. Burası ona kalp kırıklığından başka bir şey vermemişti. 

Sonra birden karşısında Kiel'i gördü. Genç adamdaki değişiklik korkunçtu. Yanakları 
solmuş, içeri göçmüştü ve her zaman canlı bakan gözleri şimdi boş bir ifadeye bürünmüştü. 
Gerçekten de korkunç bir durumu vardı. 

Kiel kapıda duruyordu ve ne yapacağını bilemez bir durumdaydı. Bu da tanıdığı Kiel'e hiç 
uymayan bir davranıştı. Acaba hasta mıydı? Genç adamda kesinlikle bir anormallik vardı. 

Bugün Londra'ya gidiyormuşsun, değil mi? 

Terri başım salladı ve arkasını döndü. Kendisini öldürmeye kalkışacak denli nefret eden bu 
adama bir türlü bakamıyordu. 

Teresa... Genç adam odanın içine doğru yürüdü. Terri'nin kalp atışları aniden hızlanmıştı. 
Birden dönüp ona baktı've kendini korumak istermiş gibi ellerini boynuna götürdü. 

Kiel'in yüzünde derin bir ıstırap belirmişti. Teresa, sana bir şey yapmayacağım. Neler 
hissettiğini biliyorum, ama seni son kez görmek istedim. Beni bağışlamanı beklemiyorum, 
ama çok üzgün'olduğumu söylemek istiyorum. 

Terri omuzlarını silkti. Hakkımda düşündüklerini her zaman açıkça söyledin. Bana evlenme 
önerisinde bulunduğunda bile inanamamıştım. 

O korkunç, delice kıskançlığım olmasaydı evlenebilirdik. Başka bir erkeğin sana 
dokunmasının düşüncesine bile katlanamıyorum. 

Sanki önüme gelen her erkekle yatmışım gibi konuşuyorsun! Terri öfkelenmeye ve acı 
konuşmaya çabalıyordu, ama Kiel'e doğru çekildiğini her zamankinden daha güçlü 
hissediyordu. Ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin ona duyduğu aşk hiç bitmeyecekti. 

Saçmalama, Terri. Ama Michael'dan ve o nişanlandığın heriften bana söz etmemene çok 
bozuldum. Bir başkasının ağzından duyunca neye uğradığımı şaşırdım. 

Söyleseydim ne değiştirecekti? İlişkimiz daha çabuk sona ermeyecek miydi o zaman? 
Ayrıca söyleyecek de bir şey yoktu. Michael komşumuzdur ve kendimi bildim bileli onu 
tanırım. Bana aşık olduğunu biliyorum, ama ona hiçbir şey duymuyorum. Greg”e gelince... 
Evet, onun bir hata olduğunu kabul ediyorum. Onu gerçekten sevdiğimi sanmıştım. Tam 


ailemi kaybettiğim zamandı ve birine ihtiyacım vardı. Ama sonunda ayıldım. Barry'yi de 
biliyorsun. Aşk yaşamımın da tüm özeti bu. 

Kiel çöker gibi yatağa oturdu ve başını ellerinin arasına aldı. Biliyor musun? Yaptıklarının 
şu anda hiçbir önemi yok. Yüzlerce sevgilin olmuş olsun. O kadar büyük bir budalayım ki 
ben... Seni bulduğum andaki gibi taptaze kabul etmeliydim. Kuşkusuz, Barry'yi tanıman 
bütün bunlara neden oldu. Onun sevgililerinin çoğunu tanırım ve hepsi de birbirinden beter 
kızlardır. Korkarım seni de aym kefeye koydum. 

Kiel başını kaldırıp genç kıza baktı. Gözlerinin etrafı kıpkırmızı kesilmişti. Bu gözlerde ne 
bir nefret ne de düşmanlık vardı. Sanki dünyanm bütün yükünü omuzlarında taşıyormuş gibi 
bakıyordu. 

Terri ne söyleyeceğini bilemedi. Kiel hatalı davrandığını kabul etmişti, ama aralarını 
yeniden düzeltmeye yanaşmamıştı. Terri yüzünü buruşturdu. Daha önce de söylediğim gibi 
Barry benden çok ağabeyimin arkadaşıydı. Ama birkaç kez benimle çıkmak istemişti. Ona 
kesinlikle cesaret vermiş değilim. 

Sen bir erkeğe cesaret verecek kız değilsin zaten. Senin için bir şey ifade etmesi başka 
kuşkusuz. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Ama öpüşlerime karşılık verdiğinde bütün 
erkeklere karşı böyle davrandığını düşünmüştüm. Sadece bana böyle bir tepki 
gösterebileceğini kabul edemiyordum. Genç adam acı çekiyormuş gibi güçlükle yutkundu. 
Sana o kadar acı çektirdim ki, şimdi de sevgini, aşkım yerle bir ettim. Başı yeniden aşağı 
düştü. 

Terri'nin içinde bir umut kıvılcımı parlar gibi olmuştu. Sana... Sana duyduğum sevgi hiçbir 
zaman bitmedi ki, Kiel... diye fısıldadı. 

Genç adam bir an hareketsiz kaldı. Sanki Terri'nin bundan sonra söyleyeceklerini bekliyor 
gibiydi. 

Elinde olmayarak onları yaptın. Kıskançlık başedilmesi çok güç bir duygudur. O gün 
kontrolünü kaybetmiştin ve kendinde değildin. Sanki... 

Terri! Genç adam öylesine ani yerinden fırlamıştı ki, Terri zıpladı. 

Ne yaptığını bilmiyordun o gün, Kiel. 

Kahretsin! Ben ne yaptığımı çok iyi biliyordum, diye genç adam bağırdı. Ne kadar kızgın 
olursam olayım saçının bir teline bile Zarar vermem. Bu dünyada senden, daha çok sevdiğim 
bir kişi bile yok! Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. O anda seni göremedim... Gerçekten, 
içtenlikle söylüyorum ki, seni o anda göremedim! 

Terri'nin başı dönmeye başlamıştı. Bu kadar zayıf bir durumdayken bunları kaldırabilecek 
gücü bulamayacaktı. Kiel, ben... diye söze başladı ve sonra genç adamın kollarında bayıldı. 

Birkaç dakika sonra kendine geldiğinde yatakta yatıyordu. Kiel üzerine eğilmiş, kaygılı 
gözlerle bakıyor.ve yanaklarını okşuyordu. 

Kahretsin!-Bağışla beni, Terri... Daha iyileş-memiştin bile. Bu kadar gerginliğe dayanacak 
durumda değildin. Sana çok mu kötü davrandım? 

Terri gülümseyerek, Hayır, diye cevap verdi. Senin yapın bu. 

Beni hala sevdiğini söyledin sanırım. Doğru mu duymuşum? 

Evet. 

Benden nefret etmiyor musun? 

Hayır! Asla! 

Ama söylediğini kulaklarımla duydum. Seni kaç kere yoklamaya geldim. Komadan çıkarken 
kesinlikle benden nefret ettiğini söyledin. Bu kadar zaman neden senden uzak kaldım 
sanıyorsun? Tanrım! Ne kadar güçtü, biliyor musun? Neyse ki, durumun hakkında her gün 
rapor alıyordum. Yoksa delirebilirdim. 

Ah, Kiel! Koca budala! Evet, hatırlıyorum ben de. Samrım düşle kabus arası bir şeyler 
görüyordum. Ama senden nefret ettiğimi söylemedim. Senin nefretinden söz ettim sanırım. 
Sen yanımda miydin? 


Her an, ama o sözleri söyleyene kadar. Her şeyi öylesine arap saçma döndürmüşüz ki! 
Tanrıya şükürler olsun ki tatlıya bağlandı, öyle değil mi? Hala benimle evlenmek istiyor 
musun? 

Beni kabul edersen. 

Seni haketmedim. Suratımın ortasına bir yumruk atıp ortadan kaybolmamı söyleyebilirsin! 

O kıskançlık numaraları bir daha ortaya çıkarsa bu yumruk işini deneyebilirim! 

Kiel bir anda ciddileşti. Sana söz veriyorum, bir daha olmayacak. İstediğin kadar erkek 
arkadaşın olabilir. Sana güvenim sonsuz. 

Terri kollarım uzatıp genç adama sarıldı. Ben başka birini istemiyorum ki... Sadece seni. 
Sonsuza kadar... 

Sonsuza kadar, sevgili Terri'm. 

İkisi de Michaerm elinde bavulla kapıda durduğunu görmedi. Genç adam kederli bir 
gülümsemeyle bavulu yere bıraktı ve parmaklarının ucuna basarak oradan uzaklaştı: Terri 
mutluluğu bulmuştu. 
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